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Episode'da yayımlanan tüm yazı, çizim ve karakterlerin yayın hakları saklıdır. Yayınevi, yazar ve çizerin izni olmaksızın hiçbir 

yazılı, basılı ve görsel yayın organı ve sanal ortamlarda kullanılamaz. 


lıkla La casa de papel. İspanyol yapımı bu polisiye dizi, dilden dile yayılarak efsaneleşme- ye başladı bile. Yıllar önce Türkiye'de bunu BBC yapımı Sherlock'ta da yaşamıştık. Herkes birbirine “cep telefonu kullanan ve muazzam bir biçimde canlandırılan” Sherlock Holmes'ten söz ediyordu. Dizi, tüm dünyada o kadar çok sevildi ki polisiye üstadı Arthur Conan Doyle'un yazdığı Sherlock Holmes öyküleri tüm dillerde daha çok yayımlandı ve pek çok insan, kitaplarla dizi aracılığıyla tanışmış oldu. 
Polisiye böyledir, bir roman okursunuz, bir dizi yahut bir film izlersiniz; polisiyeyle tanışmanızı sağlayan bu ilk eser iyiyse türün diğer örneklerine de merak salarsınız. Sonra bir bakmışsınız en sevdiğiniz türlerden biri olmuş. Diziyle başlarsınız, polisiyenin önemli filmlerine, oradan önemli edebi eserlerine doğru yol alırsınız. 
ABD, İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya ve özellikle Kuzey Avrupa... Dünyanın pek çok yerinde özellikle son birkaç yıldır polisiye, yükseliş dönemini yaşıyor. Özgün senaryolar, edebiyat uyarlamaları, Sherlock Holmes ya da Hercule Poirot gibi kült karakterlerin yeniden uyarlamaları... Umuyoruz bu yükseliş uzun yıllar devam eder ve ülkemizde de yankılarını, örneklerini görmeye başlarız. Daha iyi yerli polisiye romanların yazıldığı ve o romanların TV'ye ya da sinemaya uyarlandığı, özgün senaryoların yazıldığı günleri göreceğimizi düşünmek ütopik olmasa gerek. 
Peki, neden polisiyeyi seviyoruz, neden katillerin, korkunç cinayetlerin dünyasına izleyici ya da okur olarak dahil oluyoruz? Öncelikle çıplak gerçeği önümüze serdiği, elbette iyi ya da kötü her eylemin neden-sonuç ilişkisiyle açıklanması gerektiğini, belki de halının altına süpürülen toplumsal sorunları gün yüzüne çıkarttığı, aynı zamanda aklın, bilimin, analitik düşüncenin her gizemi çözebileceğini gösterdiği için... 
2 yıldan uzun bir zamandır, Türkiye'nin tek polisiye kültür dergisi 221B'yi de yayımlayan bizler 
bu yükselişte Episode okurlarına bir yol haritası sunmak istedik. Böylece son zamanların en iyi polisiye dizilerini incelediğimiz, önerdiğimiz bir kapak dosyası hazırlamaya karar verdik. La casa de papel'den Beckte, Sherlock'tan Grantchester'a, Trapped'dan henüz başlayan Hard Sun'a son yıllarda yüzlercesini gördüğümüz polisiye dizilerin bizce en iyi ve önemli örneklerini sizin için inceledik. 
Dosya konumuzda işlediğimiz onlarca polisiye dizi dışında, Deniz Turgay The Keepers adlı suç belgeselini, Esra Koçak Mindhunter dizisi üzerinden seri katilleri ve neden seri katil hikâyelerini izlemeyi tercih ettiğimizi, Kaya Heyse başarılı ve sert İngiliz polisiyesi Happy Valley'i yazdılar. 


*#* 


B ugünlerde dizilerle ilgili gelişen bir sohbette mutlaka duyduğunuz kelimeler, büyük olası- 


Bugünlerde çok konuşulan diğer diziyse 2 Şubat'ta Netflix'te yayınlanan Altered Carbon. Romanın yazarı ve dizinin yaratıcısı Richard K. Morgan, özel röportajıyla sayfalarımızda yerini aldı; diziyle ilgili merak edilenleri yanıtladı. 23 Şubat'ta FXte yayınlanmaya başlayacak yeni bilimkurgu The Orville dizisinin kadrosu da özel röportajlarla sayfalarımızda. 
Ülkemizde de ciddi bir izleyici kitlesi olan Kore dizileriyle ilgili özel yazılar yazan Burcu Mercan Babal, Episode okurları için kapsamlı bir dosya hazırladı. Dizilerden müzik gruplarına, Kore Dalgası ile ilgili her detayı bu çok özel dosyada bulabilirsiniz. 
Elbette animeden dramaya, komediden distopyaya pek çok yeni diziyle ilgili haber ve nitelikli analize yer verdik bu sayımızda da, 

»#* 
Episode Yerli'nin kapak konuğu, çok yönlü ve üretken bir insan olduğuna şahit olduğumuz ve önümüzdeki yıllarda ürettikleriyle her gün daha da konuşacağımıza inandığımız Erkan Kolçak Köstendil. Sezonun en çok izlenen ve konuşulan dizisi Çukur'da Vartolu'ya hayat veren Köstendil, tiyatro oyunu, kısa film, internet dizisi yazıyor, yönetiyor, oynuyor ve her gün daha çok üretmek için çalışıyor. Tüm bunları, hedeflerini ve sanata yaklaşımını konuştuğumuz röportajla onu daha yakından tanıyacağınızdan eminiz. 
İlk bölümünden itibaren yüksek reyting alan ve aynı zamanda kadına şiddet konusunda tartışmalara neden olan Sen Anlat Karadeniz'in yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav'la diziyi, eleştirileri ve 35 yıldır içinde olduğu dizi sektörünü konuştuk. 
Sezonun soluksuz izlenen dizilerinden Ufak Tefek Cinayetler'de genç bir kadın polisi canlandıran Hayal Köseoğlu ile Mahallenin Muhtarları'nda başlayan ve bugüne ulaşan ekran yolculuğunu, yayınlamaya hazırlandığı şarkılarını konuştuk. 
TRT'nin TV yayıncılığına başladığı gün, yani ülkemizdeki televizyon yayıncılığının miladı 31 
Ocak 1968. 50. yılında yerli ekranımızın gelişimi, belli açılardan ilerlemesi ve geriye gitmesi, dünden bugüne kısa tarihi, Episode ve episodedergi.com'un 2018 boyunca gündeminde olacak tabii ki. Bu başlıkta ilk yazı Ceren Şehirlioğlu'ndan geliyor. 
Keyifli okumalar... 
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YENİLER VE DEVAM EDENLER: ŞUBAT-MART DİZİLERİ 


MM MİMİ MM EPISODEDERGİ.COM 


ŞUBAT VE MART AYLARINDA DOLU DOLU BİR PROGRAM İZLEYİCİYİ BEKLİYOR. ÇOK SAYIDA YENİ DİZİ BAŞLARKEN, ESKİNİN PEK ÇOK POPÜLER YAPIMI DA YENİ SEZONLARIYLA DÖNÜŞ YAPIYOR. KARŞINIZDA ŞUBAT-MART DİZİLERİ... 
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Netflix'in iddialı yapımlarından Altered Carbon'da bilincin taşınabilir bir sürücüye aktarılabildiğini ve bu sayede kişilerin bilinçlerinin farklı bedenlere nakledildiklerine şahit oluyoruz. Richard Morgan'ın aynı adlı romanından uyarlanan bilimkurgu, 10 bölümden oluşuyor. Başrolde House of Cards'tan hatırlayacağınız Joel Kinnaman yer alıyor... 


Çok katmanlı bir polisiye, Absentia. FBI ajanı Emily Byrne (Stana Katic), Boston'da seri katillerin peşindeyken ortadan kaybolur. 6 yıl sonra ormanda bir kulübede, hafızasını yitirmiş olarak bulunur. Eşi, yeniden evlenmiştir. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi kendini yeniden seri cinayetlerin ortasında bulur... 


BBC One yapımı Hard Sun, bir “Kıyamet öncesi polisiyesi.” Londra'da çekilen 
6 bölümlük mini dizinin başrollerinde Agyness Deyn ve Jim Sturgess yer alıyor. 
Luther'in yaratıcısı Neil Cross imzasını taşıyor. 


Trve Blood ve Six Feet Under gibi iki önemli dizinin yaratıcısı Alan Ball imzalı Here and Now, Pasifik Okyanusu'na komşu Portland'da geçen çok katmanlı bir aile öyküsü anlatıyor. 10 bölümlük dramanın başrollerinde Tim Robbins ve Holly Hunter var... 


The Killing'in yaratıcısı Veena Sud imzalı dizi, ABD'nin Jersey City bölgesindeki siyahlar ile beyazlar arasındaki gerginliğe odaklanıyor. 10 bölümlük dramada başlıca rolleri David Lyons, Beau Knapp, Russell Hornsby, Raul Castillo, Zackary Momoh ve Regina King üstleniyor. 


Good Girls'ün kadrosu sağlam, arkasındaki ekip de... Scandal ve Grey's Anatomy ekibinde yer alan Jenna Bans imzalı dizi, üç arkadaşın; Mad Men'in yıldızlarından Christina Hendricks, Retta (Parks and Recreation) ve Mae Whit- 


man'ın (Parenthood) bir marketi soyma planlarıyla açılıyor ve tabii işler, umdukla- 


rı gibi gitmiyor... 


ABD'li gazeteci/yazar/senarist Lawrence Wright'ın Pulitzer Ödüllü aynı adlı kita- 


bından uyarlanan The Looming Tower, uzun süredir merakla beklenen dizilerden. 
Dünyayı ve özellikle ABD ve istihbaratını 11 Eylül saldırılarına götüren süreç ve El Kaide'yi anlatan kitabın uyarlamasında önemli isimler rol alıyor: Jeff Daniels, Peter Sarsgaard, Bill Camp ve Wrenn Schmidt... 


Â Episona 


(11 ŞUBAT) 

Carrie Mathison dönüyor. 
Biraz tutuk başlayıp öyle de devam eden 6. sezonda Peter 
Guinn (Rupert Friend), ebediye- te intikal etti. Neyse ki 

7. sezonda Carrie'nin (Claire 
Danes) yanı sıra Saul Berenson 
(Mandy Patinkin) ve Dar Adal 
(F. Murray Abraham| hâlâ 


bizimle... 


MOZART IN THE JUNGLE/ 
AMAZON (16 ŞUBAT) 

Son dönemin başarılı işlerinden Mozart in the Jungle, 

4. sezonuyla geliyor. Yeni sezonda Rodrigo (Gael Garcia 
Bernal|) ile Hailey (Lola Kirke| arasındaki aşkın artık herkesin gözü önünde yaşandığına tanıklık edeceğiz. 


MARSEILLE/NETFLIX 

(23 ŞUBAT) 

Netflix'in Fransız orijinal dizisi 
Marseille, 2017'yi es geçmişti. 
Gerard Depardieu'lu polisiye, 
23 Şubat'ta 2. sezonuyla dönüyor. Marsilya'da geçen öyküde güç ve iktidar mücadelesinin yanı sıra yolsuzluk batağına düşmüş polis ve siyasetçileri izliyoruz. İntikam ve entrika, her daim yanı başımızda... 


THE WALKING DEAD /AMC 

(25 ŞUBAT) 

Yaşayan ölüler diyarında 8. 
sezon arasından dönüyoruz. 
Geçen sayımızda enine boyuna incelediğimiz TWD, popüleritesini yitirmiş görünse de her zaman iş yapar... 


YENİLER /4440000000000000000000000MMMMMMMMMMMMMMİ 


KRYPTON/SYFY (21 MART) 

Bilimkurgu tutkunlarının merakla beklediği Krypton, 21 Mart'ta aramıza katıliyor. Seyirciyi Superman'in doğumundan 200 yıl öncesine götürecek dizinin ra N arkasında Dark Knighf'tan David Goyer var. Başroldeki isimse İngiliz aktör ği ; N Cameron Cuffe... ii ge > 


i. 


en ERİTEMA 


TRUST/FX (25 MART) 

Trust, ABD'nin en zengin ailelerinden petrol devi Gettyleri anlatıyor. Donald Sutherland, Hilary Swank, Brendan Fraser, Harris Dickinson ve Michael Esper'li zengin kadrosuyla dikkat çeken dramanın yaratıcıları arasında Slumdog Millionaire ile Oscar kazanan Danny Boyle var. Boyle, ilk üç bölümün > EOS de yönetmeni... EM. “2 


KALDIĞI YERDEN... 


: 7074 
GOTHAM /FOX (1 MART) 7 
DC Evreni'nin ağır toplarından Batman'den uyarlanan Gotham, sezon ara- za sından dönüyor. Ben McKenzie'nin başrolde olduğu dizinin 4. sezonunda, 
12. bölümle devam ediyoruz... |; 
Md 


ATLANTA: ROBBIN SEASON/FX (1 MART) 
Atlanta, 2. sezonunda yoluna yeni bir isim altında devam ediyor: Robbin Sezonu. Donald Glover'ın başrolde olduğu (aynı zamanda dizinin yazarı, yönetmeni ve yapımcısı) drama, iki kuzenin (Glover ve Brian Tyree Henry) rap dünyasında var olma savaşını anlatıyor... 


ONCE UPON A TIME/ABC (2 MART) 

Önce hayranlarına kötü haberi verelim: Once Upon a Time, devam eden 
7. sezonunun sonunda izleyiciye veda ediyor. Sezon arasından 11. bölümüyle dönecek peri masalı, mayıs ayında final yapacak... 


THE 600D FIGHT/CBS (4 MART) 

Bir hukuk firması ekseninde gelişen olayları anlatan The Good Fighf'ın 

2. sezonu hareketli geçmeye aday. Yapımcıları arasında Ridley Scott'ın da bulunduğu dizide başlıca rolleri Christine Baranski, Cush Jumbo, Rose Leslie üstleniyor... 


JESSİCA JONES /NETFLIX (8 MART) 

Marvel-Netflix işbirliğinin ürünü Jessica Jones, ilk sezonunu Kasım 201 5'te tamamlamıştı. Şimdi dönüş zamanı... Krysten Ritter'ın başrolde olduğu çizgi roman uyarlamasında 2. sezon da ilk sezonda olduğu gibi 13 bölümden oluşuyor. Ve tüm bölümlerin yönetmeni kadın... 


THE AMERICANS/FX (28 MART) 

Başrollerinde Keri Russell, Matthew Rhys, Holly Taylor, Keidrich Sellat ve Noah Emmerich'i izlediğimiz The Americans'ta 5. sezon biraz durağan geçti, bunu belirtmek lazım öncelikle. Eski tat yoktu... 28 Mart'ta başlayacak final sezonunda yeniden eski temposuna kavuşması dileğiyle... 


A SERİES OF UNFORTUNATE EVENTS /NETFLIX (30 MART) 

Barry Sonnenfeld'in yönettiği fantastik masal, 2. sezonu için geri sayıyor. 
Dizinin ağır topu, How | Met Your Mother'ın yıldızlarından Neil Patrick Harris. Seride, üç kardeşin başından geçen maceralar aktarılıyor. A Series of Unfortunate Events, 3. sezonunun sonunda final yapacak. 


AMAZON PRIME 


MELİKE KARAKARTAL 4000000000000... 


HARVEY WEİNSTEİN ın kadınlara yönelik sistematik taciz ve suistimallerinin ortaya dökülmesi, Hollywood'un dışarıdan ışıltılı görünen, gerçekteyse kadınları çiğneyerek yutan karanlık bir sisteme dönüştüğünü gösterdi. Sadece birkaçına değinmek bile işin boyutunu açığa çıkarıyor: Sırf tacize izin vermediği için, Mira Sorvino gibi yetenekli bir oyuncunun Hollywood'da Weinstein zoruyla kara listeye alındığını öğrendik mesela. Veya Salma Hayek'in Frida Kahlo'yu canlandırdığı filmine sırf Weinstein istediği için eklemek zorunda kaldığı sevişme sahnesini öğrendik. Weinstein'ın otel odalarındaki rezaletlerini, setlerde estirdiği terörü, 80'lerden beri 
100 yakın kadının kariyerine bir korku öğesi olarak girdiğini ve 
bir karanlık gölge gibi hayatlarında dolaştığını en tüyler ürperten ayrıntılarla okuduk. 

Weinstein skandalının hemen ardından Alyssa Milano'nun önayak olmasıyla başlayan ve yayılan #metoo hareketiyle sosyal medya korkunç taciz hikâyeleriyle doldu taştı, Los Angeles'tan Cape Towna dünyanın dört bir yanında tüm kadınlar tek ses oldu ve başlarına gelen tacizi paylaştı. Bu hareketin ardından Hollywood birlik oldu, 1 Ocak'tan beri her fırsatta, her ödül töreninde #timesup diyor; tacizcilere, yozlaşmış adamlara, Artık zamanınız doldu!” mesajını iletiyor. 

Hal böyleyken artık film ve dizi endüstrisi “Modern Cinderella hikâyesi” yazmaya kalkanı odunla kovalayacak duruma nihayet erişti. Birbirinden renkli kadınların, tüm arızaları ve gerçekliğiyle yansıtıldığı dizi ve filmler, Hollywood sularında kadınların temsili konusunda anlayışın yavaş yavaş değiştiğinin göstergesi. Jessica Jones'tan Orange Is #he New Black'e, Glow'dan Top of the Lake'e güçlü ve çok katmanlı kadın karakterlerin yansıtıldığı yapımlar, erkek egemen bir endüstriye #timesup diyor. 

Erkek egemen dünyaya #timesup diyen bir diğer sağlam yapım, 


b Epison3 


The Marvelous Mrs. Maisel. Bir dönem dizisi, ancak içinde çok daha fazlasını barındırıyor: Kadınların en büyük başarısının “iyi bir evlilik” olarak görüldüğü bir dönemde, 1950'lerde kendi sesini bulmaya çalışan bir karakterin öyküsünü izliyoruz. 

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel'da canlandırdığı Miriam “Midge” Maisel'ı, “Bugüne kadar canlandırdığım en sınır tanımaz, özgüvenli karakter,” diye tanımlıyor. Böyle bir karakteri gerçekçi kılmak için bir oyuncu olarak içindeki gücü, özgüvenini tüm potansiyeliyle ortaya çıkarmak zorunda kaldığını, bunun 

hem kişisel hem mesleki açıdan kendini derinlemesine keşfetmek anlamına geldiğini söylüyor. Tüm bu sürecin bir oyuncu için son derece zorlayıcı ve korkutucu olduğunu tahmin etmek mümkün. 
Akıllı, keskin zekâlı, başladığı işi bitirmeden rahat etmeyen, kararlı, hızlı düşünen, hızlı konuşan, iyi anne, iyi eş, iyi evlat... Brosnahan tüm bu özellikleri içinde barındıran Midge karakterine bürünürken öte yandan aynı anda “modern ve radikal bir Othello” olarak yorumlanan bir off-Broadway oyununda Desdemona'yı canlandırıyordu üstelik... 


GÜÇLÜ BİR KADIN PORTRESİ 

Rachel Brosnahan, daha endüstrideki ilk günlerinde dikkatleri çekmeyi başardı, ilk işlerinden biri olan Howse of Cards'taki “Rachel Posner” rolüyle 2015'te Primetime Emmy'lerde “En İyi Kadın Konuk Oyuncu” kategorisinde adaylık elde etmişti. Bu yılsa Midge, ona Altın Küre Ödülleri'nde TV/Müzikal Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü getirdi. 

Peki, Altın Küreli bu performansta Midge karakteri nasıl bu kadar sevildi? Öyle ya, dönem dizileri herkesin “kalemi” değil... 

İşte bu noktada dizinin yaratıcısı, yönetmeni ve yapımcısı Amy Sherman-Palladino'yu alkışlamak gerekiyor. Daha önce Gilmore 


Erkek egemen dünyaya #timesup diyen bir 


diğer sağlam yapım. The Marvelous Mrs. 
Maisel. Bir dönem dizisi, ancak içinde çok daha fazlasını barındırıyor: Kadınların en büyük başarısının “iyi bir evlilik” olarak görüldüğü bir dönemde, 1950€lerde kendi sesini bulmaya çalışan bir karakterin öyküsünü izliyoruz. 


Girls ile geniş bir kitlenin hayranlığını kazanan Sherman-Palladino, Altın Küre töreni sonrasında yaptığı konuşmada, “Midge, bugünün kızlarına çekici gelmeliydi. Midgee bakıp Aynı anneannem! değil, 'Ne kadar da beni anlatıyor!” demelilerdi, kendilerinden bir parça bulmalılardı” diyor ve bu dizide, aslında konunun bir kadın stand-up komedyeninin hayatından ziyade kendi sesini bulmaya çalışan bir kadının öyküsü olduğunu söylüyor. Brosnahan, Midge ile kendi hayatının iplerini eline alan, hayatındaki erkek gitmeye karar verdiğinde bu travmanın altından sızlanarak, ağlayarak, kahrolarak değil, içindeki gücü ortaya çıkararak kalkan bir kadın portresi çiziyor. 

Bir Mad Men âşığı ve tüm bölümleri sayısını hatırlayamadığım kadar fazla tekrar tekrar izlemiş biri olarak şunu söyleyebilirim ki 7he Marvelous Mrs. Maisel, özellikle görsel açıdan nostalji hislerini kaşıyabilme becerisi taşımıyor. İlginç bir biçimde bu, dizinin “olumsuz yanı” değil, aksine Sherman-Palladino'nun zekâsını gösteriyor. 
Sherman-Palladino'nun derdi, izleyenleri zaman yolculuğu yaptırarak bir dönem dra- 


ması içinde gezdirmek değil. Esas mesele, son derece erkek egemen bir dünyada, kadınların ancak ve ancak “yardımcı kadın oyuncu” olarak yer alabildiği bir zamanda kendi ayakları üzerinde duran bir kadının öyküsünü, bugünün genç kadınlarına 
-dönem dizilerine ilgi duymayanlar dahilanlatmak. 

Dizinin görsel yönü her ne kadar Mad Men ile karşılaştırılıp eleştirilse de yapımın set tasarımı ve kostümler açısından kuvvetli olmadığını söylemek haksızlık olur. Set tasarımcısı Bill Groom, 1950'leri yansıtmak için dönem kitaplarını, mağaza kataloglarını, dergileri, hatta dünyanın en zengin kütüphanesi olarak bilinen Amerikan Kongre Kütüphanesi'nden 1950'li yıllarda kullanılan duvar kâğıtlarını ve kumaşları araştırmış. Midge'in ailesiyle birlikte yaşadığı ve çocukluğunu geçirdiği ev, kocası Joel (Michael Zegen) ile yaşadığı daire başta olmak üzere dönemin atmosferini başarıyla yansıttığını söylemek mümkün. Groom'un pastel renk kullanımı ve tasarım tercihleri- ne klasik Hollywood romantik komedileri ilham olmuş, hatta renk ve stilleri bazı 


AAA 


filmlerden kopyaladığını söylüyor. Örneğin Midge'in mutfağını, Doris Day'in Rock 
Hudson ile başrolleri paylaştığı Pillow Talk filminden ilham alarak tasarlamış. 
Kostümlere gelince, Brosnahan'ın dönemin modasını yansıtan kloş etekleri, elbiseleri, Diora el sallayan feminen takımları ikinci 

el mağazalarından alınmış değil, kostüm tasarımcısı Donna Zakowska, Fransız Vogue gibi kaynakları inceleyerek Rachel Brosnahanın üzerine göre yeni kıyafetler dikmiş. Şu durumda Mad Men'in izleyici üzerinde yarattığı hisse “vintage” dersek, The Marvelous Mrs. Maisehınki için “retro” kelimesini kullanmak herhalde yanlış olmaz. 


MIDGE'İN EVCİLİK OYUNU 

Dizinin dünyasına biraz daha dalmak için 1950'lerin ABD'sine gitmek gerekiyor esasında, Aile içi dinamikler nasıldı, bu dinamikler kız çocuklarını nasıl etkilerdi, kız çocuklarından beklentiler neydi, iyi bir yaşamın sırrı nerelerde aranırdı..? 
1950'lerin kültürel kodlarında, 2. Dünya Savaşı'na giden erkeklerin yerini almış kadınların “eve dönüşü” var. Savaş sonrası 


Amerikan toplum mühendisliği, savaş sonrasında kadınların yeniden evlerindeki “görev yerlerine dönmeleri”ni bekler ve bu yönde çaba gösterir. Reklamlarda, dizilerde, yazılı basında hep o “muhteşem” Amerikan hayali resmedilir; bu resimde bir ev vardır, erkeğin eve para getirdiği, kadının evde çocuklara baktığı, güzel yemekler yaptığı, evi çekip çevirdiği ve görevinin bu alanlarda sınırlandırıldığı mutlu bir aile tablosu çizilir. Kadın her zaman güzel, her zaman bakımlı ve zariftir, dış dünyaya verdiği mesaj konusunda her zaman dikkatli olmalıdır. 
Televizyon, radyo ve yazılı basın aracılığıyla 50'lerin Amerikan halkına iletilen mesajda kadının rolü sınırlıdır ve imaj odaklıdır. 

Bu dayatmanın sonunda elbet isyan olacaktır fakat hikâyeyi 60'lara doğru götürmeden, şimdilik 1958'de kalalım, 

zira The Marvelous Mrs. Maisel, izleyiciye 50'lerin resmini çiziyor. Kadının, erkeğin her yanlışını kabullendiği, kabullenmekle kalmayıp yanlışlarının sorumluluğunu dahi üstlendiği, kadınların ancak bir erkeğin varlığında “tamam” kabul edildiği bir dönemi anlatıyor dizi. 

Biraz daha detaylandıracak olursak, 
Midge'in kocası Joel'un kendi başarısızlığının sorumluluğunu üstlenmeyerek, düştüğü durum için Midge'i suçladığı ve onu terk ettiği dönemle başlıyor hikâye. 
(Bir 50'ler ve 60'lar klişesi olarak Joel'un sekreteriyle ilişki yaşadığını söylememe gerek yok herhalde!) Midge, Joela üzgün gözlerle bakarak “daha iyi bir eş” olacağını söylüyor ve onu terk etmemesini istiyor. 
Oysa evliliği, çocukların bakımını, hatta erkeğin hayatını bile sırtlamış olan taraf, Midge. Buna rağmen erkeğin gitme kararı bile kadının suçu oluveriyor. 


Ü EpisoDa 


Midge'in, ailesine, kocasının onu terk ettiğini anlattığı sahne oldukça manidar: Annesi, “Ne yaptın da kaçırdın?” diyor; 
öyle ya, bir erkek gittiğinde bunun nedeni ancak kadının bir eksikliği veya hatasıdır! 
Bu terk edilişin ardından Midge, aslında kendi kafasında yarattığı bir “ideal aile, beyaz atlı prens” yanılsaması içinde evcilik oynadığının farkına varıyor. İşte bu büyük travma, bu uyanış anından sonra kendini bir anda (kurgu değil, Greenwich Villageda 
1958 ila 1971 arasında gerçekten var olan 
bir mekân) Gaslight Cafe'de sahne ortasında buluveriyor. İlk sahne performansı bilinçsiz bir tercih, bir rastlantı gibi görünse de aslında içindeki gerçek kadını ortaya çıkardığı bir öykünün başlangıç noktası oluyor. 


JOAN RIVERS'TAN ESİNTİLER 

Dizinin yaratıcısı, yapımcısı ve yönetmeni 
Amy Sherman-Palladino her ne kadar dizi için, “Bu bir stand-upçı kadının hikâyesi değil, bir kendini keşif hikâyesi,” dese 

de Midge, dönemin stand-up komedyen kadınlarından da bol bol iz taşıyor. Rachel Brosnahan, role hazırlanırken ilk stand-up komedyen kadınlardan Jean Carroll bol bol izlemiş. 

Carroll, Midge'in biraz “hafif” versiyonu sayılır aslında, Midge karakteri dört 

yıl önce hayatını kaybeden keskin dilli komedyen Joan Rivers'ı hem hayat hikâyesi hem de komedi tarzı açısından daha çok andırıyor. 

Joan Rivers, 1983'te kendi hayat öyküsünü eğlenceli bir dille kaleme aldığı Enter Talking isimli biyografisinde aile yaşantısının onu komediye nasıl yönlendirdiğini anlatır. 


Joan Rivers'ın anneannesi Hannah, Rusyanın az sayıdaki zengin Yahudi ailelerinden birinin kızıdır; Rusyada, Odessa yakınlarındaki Akkerman'da, saray gibi 

bir evde, bolluk ve bereket içinde bir hayat yaşamaktadır. Ağabeyi Alex, devlet otoritesiyle sorun yaşayan bir radikaldir, aynı zamanda çarın tarafını tutmaktadır. Hannah, olacakları öngörerek Ekim Devrimi'nden hemen önce, aileden yadigâr mücevherlerini elbiselerinin içine diker, ağabeyi ve çocuklarıyla birlikte New York'a göç eder. 
Hannah'nın hayatı tepetaklak olmuştur, 
New York'ta hayli uzun bir süre yokluk içinde yaşar. Hayatında hiç çalışmamıştır fakat ebelikten tekstil işçiliğine pek çok işte gece gündüz çalışarak çocukları Beatrice ve Alicee bakmaya çalışır. 

Bu koşullar içinde yıllar geçer. Öte yandan ağabeyi -eski radikal- Alex, New York'ta bir diş hekimi olarak yavaş yavaş isim yapmaktadır. Birkaç yıl içinde Hannah ve kızlarını yanına alır ve Hudson Nehri'ne bakan 

bir eve taşınırlar; nispeten rahat bir hayat yaşamaya başlarlar. 

Bir daha asla fakirlikten bahsetmeyecektir Hannah. Bu evde, Rusyadaki kadar olmasa da Alex sayesinde iyi bir yaşantıya kavuşur. 
Kızları Beatrice ve Alice'i hep süslü, hep şık, dışarıya her zaman “cilalı” bir imaj verecek şekilde yetiştirir. İleride Beatrice, bir doktor olan Meyer Molinsky ile tanışacak ve Joan ile Barbara isimlerinde iki kız çocuğu sahibi olacaktır. Fakat Beatrice, 48 yıllık evliliklerinde, ABD'de yokluk içinde yaşadıklarını, zor yıllarını asla anlatmayacaktır kocasına. Dr. Molinsky, onu zengin bir 

Rus aileden gelen, Rusyada da Amerikada da bolluk içinde yaşamış bir kadın olarak tanıyacaktır... 


Joan (Molinsky) Rivers, annesi Beatrice'i her zaman bakımlı, kocasının 


karşısına makyajsız çıkmayan, yarattığı imaja ve prestijine düşkün -ve muhteşem- bir kadın olarak tanımlar. Annesine derin bir sevgi duyar, hayatları boyunca anne-kız değil, arkadaşlık ilişkisi kurmuşlardır. Rivers, 1976'da annesini kaybedince, sonraki zamanlarda hayallerinde onunla konuştuğunu, her zaman fikrini sorduğunu anlatır kitabında. 

Dönelim Brooklynde Joan Rivers'ın çocukluğuna... Babası Dr. Meyer Molinsky, Brooklynde çok sevilen bir doktor haline gelmiştir, parası olmayanları kapıdan çevirmez, herkesin iyiliğini ister, esprili mizacıyla herkesin sevdiği bir isimdir artık. Beatrice için bu durum bir gurur ve “prestij” kaynağıdır, insanların arasında kocasına adıyla değil, “Doktor” diye hitap eder... 

Beatrice, iyi yaşamaya adamıştır kendisini, Dr. Molinsky kazandıkça kontrolsüzce harcar ve en büyük tartışmalar buradan çıkar. En büyük korkuları bir gün parasız kalıp yaşam standartlarını düşürmek olur. 

Joan Rivers'ın bir komedyen olarak hayatı, çocukluğunda yaşadığı parasız kalma korkusundan kalan travmayı dönüştürürken şekillenir. Madem hayatta kalmak ve rahat yaşamak para demektir, o halde becerilerini paraya dönüştürecek ve kendi ayakları üzerinde duracaktır... “Komedi, güç demektir? der Rivers. “İnsanlar, kendilerini güldürenlerin etrafında olmaktan hoşlanırlar, aynı zamanda korkarlar da...” 

İşte, travmaların kaynakları farklı olsa da dinamiklerin benzerleri ve Rivers'ın hayatını andıran ayrıntılar var The Marvelous Mrs. Maisel'da da. Son derece varlıklı bir Yahudi ailesi, baba Abe Weissman (Monk'tan gayet iyi tanıdığımız Tony Shalhoub canlandırıyor) doktor değil ama Columbia Üniversitesinde matematik profesörü. Anne Rose (Marin Hinkle) son derece bakımlı, aile odaklı, kızıyla arkadaşlık ilişkisi kurmuş bir kadın. İyi yaşamak, iyi görünmek, zayıf ve güzel kalmak önemli dertler. İmaj odaklı bir hayat var, kızlar ancak “koca bulabildiklerinde ve evli kalabildiklerinde” değerliler. 
Kendi başlarına rüzgârda savrulan bir yaprak gibi savunmasız görülüyorlar. 
Haliyle Rachel Brosnahan erken dönemlerdeki stand-up komedyeni kadınlara dair en çok Jean Carroll'un performanslarını izlemiş olabilir ancak dizideki baskın ilham Joan Rivers'tan gelmiş gibi görünüyor. Gaslight Cafede çalışan ve Midge'i keşfeden Susie rolünde Alex Borstein'ın da döktürdüğünü eklemeden konuyu noktalamayalım. 

Bir Amazon orijinal yapımı olan The Marvelous Mrs. Maisel, sonlara doğru Glee'nin Sue Sylvester'ı Jane Lynch ile güzel bir sürpriz yapıyor ve ardından Midge, ilk sezonu sahnede noktalıyor. Kocası Joel'a geri dönecek mi, standup kariyeri ona nelere mal olacak, 1960'lar kadınlara nasıl gelecek, artık onu da 2. sezonda göreceğiz. 
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“DÜNYA, BİLİM YÜZÜNDEN DAHA KARANLIK 
BİR HAL ALMIYOR” 


RIĞRARD K. MORGAN 


AMMA RÖPORTAJ: ONUR BAYRAKÇEKEN 


“BİLİMİN NASIL KULLANILACAĞI ÇOK ÖNEMLİ AMA ONA KET VURMAYA ÇALIŞMAK MANTIKLI DEĞİL, MÜMKÜN DE DEĞİL ZATEN. YANİ DİSTOPİK BİR DÜNYA FİKRİNİ BİLİMİN KENDİSİNE BAĞLAMAYI DOGRU BULMUYORUM. DÜNYA, BİLİM YÜZÜNDEN DAHA KARANLIK BİR HAL ALMIYOR. SANIRIM TEKNOLOJİNİN KİMİN ELİNDE OLDUGU ÖNEMLİ OLAN. ESAS OLARAK BU KONU ÜZERİNDEN BİR POLİTİK TARTIŞMA DA DÖNÜYOR. YANİ, KİM SİZE YENİDEN YAŞAMA ŞANSI VERECEK VE NASIL?” 


BUNDAN 16 YIL ÖNCE roman olarak yayımlandığında bilimkurgu dünyasında epey ses getiren Altered Carbon, Laeta Kalogridis'in yapımcılığı ve senaristliğinde Netflix dizileri arasına katıldı. Aslında romanın filme uyarlama hakları alınalı yıllar olmuştu, bu arada başkarakter Takeshi Kovacs'ın iki macerası daha yayımlandı ama uzun bir bekleyişin sonunda nihayet bu heyecan verici 26. yüzyıl serüveni ekranlara da taşındı. Alfered Carbon'un belki en heyecan verici yanı, yalnızca bir bilimkurgu değil aynı zamanda polisiye kurgu olması... Distopik bir evrende polisiye bir öykü seyrediyoruz! 
Hazır dizinin heyecanı bilimkurgu ve polisiyeseverlerde tazeyken aynı zamanda oldukça politik de olan bu ilginç öykünün yaratıcısı, Altered Carbon romanının yazarı Richard K. Morgan ile söyleştik. 
Buyurun, keyifli okumalar! 


ÖNCELİKLE VAKİT AYIRDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. İLK OLARAK, YAZMAYA NE ZAMAN BAŞLADIĞINIZI SORABİLİR MİYİM? 

Aslında daha çocukluktan yazmaya hevesliydim, yazıyordum da bir şeyler. Ama ciddi olarak ilgilenmeye başlamam 19-20 yaşlarıma denk düşüyor. Tabii çok okuyordum, okumayı çok seviyordum... 


BİLİMKURGU DA OKUR MUYDUNUZ? 

Bilimkurgu da çok okurdum. Ama benim yazarlık serüvenim çok da kolay olmadı. Yazdıklarımı yayımlatmam uzun zaman aldı. 
Yıllarca dergilere gönderdiğim öykülerime ret mektupları aldım. 
Altered Carbon'u yazdığım dönemde de bir yandan başka bir işte çalışıyordum. Yani kendi açımdan değil ama edebiyat dünyası açısından benim Al/fered Carbon ile çıkıp gelmem biraz şaşırtıcı olabilir. Bu da genç yazarların için bir örnek oluştursun; hemen vazgeçmeyin! 


İÜ epison3 
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ALTERED CARBON KONSEPTİ VE FİKRİ NASIL DOĞDU? 
Fikir aslında bir partide doğdu... Birisiyle karma düşüncesi üzerine tartışmaya girdik. 
O, karma düşüncesine inanıyor ve bunu savunuyordu. Aslında söyledikleri kulağa çok adil geliyordu: Bu hayatta yaşadıkların, önceki hayatında yaptıklarının sonucudur falan... Fakat biraz düşününce, bunun çok da adil olmadığını fark ettim. Çünkü önceki hayatımıza dair hiçbir şey hatırlamıyoruz! Bu da aslında sadece başka bir vücudun değil, başka bir zihnin de yani tamamen bir başkasının cezalarını çektiğimiz anlamına geliyor. Bunun neresi adil ki! İşte böylece aklıma şu soru düştü: Ya bedenlerimiz değişse ama hafızamız, bilincimiz, zihnimiz hiç ortadan kaybolmasa? 


AMA BU ADALETSİZLİĞE DİNİ BİR ÇÖZÜM DE ÜRETE-BİLİRDİNİZ, SİZ BUNUN YERİNE BİLİMSEL BİR ÇÖZÜM ÜRETMEYİ SEÇTİNİZ. MESELEYİ TEKNOLOJİ ÇÖZDÜ... 
Evet, ben pek dindar bir adam değilim. 
Haliyle meseleyi benim için yalnızca bilim, teknoloji çözebilirdi. Türe aşina olanlar zaten fark etmiştir, ben de birkaç yerde daha söyledim, bu başka bir vücutta uyanma konseptinde önceki örneklerden, özellikle de Robert Sheckley'den çokça yararlandım. 
Benim Altered Carbon'u yazarken yaptıgım asıl iş, bu konsepti bir polisiye öykü etrafında toplumsal ve politik bağlamda ele almaktı. 


ASLINDA BİLİMİN KULLANIMI ÜZERİNE DE ETİK BİR TARTIŞMA DÖNÜYOR ESERDE. MESELA MESELEYE 


DAHA MUHAFAZAKÂR YAKLAŞANLAR VAR, İNSANLA- 
RIN BAŞKA BİR VÜCUT İÇİNDE HAYATA DÖNMESİNE KARŞILAR... HATTA DAHA İLK BÖLÜMDE ONLARIN PROTESTOLARINI GÖRÜYORUZ. 

Evet. Ama sanırım burada benim safım belli! (Gülüyor) Bilimin nasıl kullanılacağı çok önemli ama ona ket vurmaya çalışmak mantıklı değil, mümkün de değil zaten. Yani distopik bir dünya fikrini bilimin kendisine bağlamayı doğru bulmuyorum. Dünya, bilim yüzünden daha karanlık bir hal almıyor. 
Sanırım teknolojinin kimin elinde olduğu önemli olan. Esas olarak bu konu üzerinden bir politik tartışma da dönüyor. Yani, kim size yeniden yaşama şansı verecek ve nasıl? 


YAŞLI BİR KADIN VÜCUDUNDA YENİDEN DÜNYAYA GELEN KIZ MESELESİ, ILK BÖLÜMDEKİ... 
Aynen öyle. 


BUGÜN ALTERED CARBON'DAKİ GİBİ BİR TEKNOLOJİ-YE SAHİP OLSAK, SİZ BAŞKA BİR VÜCUDA DA SAHİP OLSANIZ ÖLÜMSÜZLÜĞÜ İSTER MİYDİNİZ? 
Kesinlikle isterdim! 52 yaşındayım ama hâlâ okumak istediğim ne kadar çok kitap var... Yapmak istediklerim var. Hem de hafızamı koruyarak tekrar dünyaya geleceğim, bunu istemez miyim! (Gülüyor) 


ROMANINIZI EKRANA UYARLAMAK İÇİN KAPINIZI ÇALDIKLARINIZDA İLK TEPKİNİZ VE HİSSETTİKLERİNİZ NE OLDU? BİLDİĞİM KADARIYLA BAŞTA SİNEMA FİLMİ OLARAK PLANLANMIŞTI... 

Heyecanlandım ve sevindim. Tabii biraz da endişeleniyor insan; kafanızda bir dolu soru 


işareti oluyor... Yani güvensizlikten değil 

de belirsizlikten ileri gelen bir endişeden bahsediyorum. Kitabın ekrana taşınması uzun da bir süreç oldu. Kitabımın hakları seneler önce alındı, senin de dediğin gibi en başta bir sinema filmi olarak uyarlanması düşünülüyordu. İki yıl önce Netflix işe el attı ve romanı diziye uyarlamak istedi. Laeta (Kalogridis) da bunun uygun olduğunu düşündü. Açıkçası bence de kitap, bir sinema filminden çok televizyon dizisi olmaya uygun zaten. Bir kere, bir sinema filminin birkaç saatlik süre sınırına takılamayacak kadar geniş ve kompleks bir hikâye. Televizyon dizisi, bu kompleks yapıyı sunmak için daha iyi bir format diye düşünüyorum. Bunu bir sinema filmi yapsaydık pek çok ayrıntıyı atmak, belki bazı karakterleri çok üstünkörü ele almak durumunda kalacaktık. 


ASLINDA ZATEN NETFLIX'İN TÜM SEZONU AYNI ANDA SERVİS ETTİĞİ FORMAT SAYESİNDE UPUZUN BİR FİLM OLARAK DA GÖRÜLEBİLİR... 

Evet, aynen öyle. Ama ben insanlara tüm bölümleri bir anda izlemelerini önermem, 
10 küsur saat ediyor, kolay mı! (Gülüyor) 


YAZAR OLARAK HER ŞEYİ TEK BAŞINIZA YARATTIKTAN SONRA BUNU CANLANDIRMASI İÇİN BİRİLERİNE EMANET EDİYORSUNUZ. OYUNCULARIN VE EKİBİN PERFORMANSINDAN MEMNUN KALDINIZ MI, HAYA-LİNİZDEKİ ALTERED CARBON BU MUYDU? İÇİNİZE SİNDİ Mİ? 

Bir yazar için bu tabii ki önemli bir karar, ama sonuçta bu bir dizi. Romanla birebir 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aynı olmasını bekleyemezsiniz. Romanı tek başıma ben yazdım ama bir dizi ya da film çekmek ekip işi. Tabii ki her uyarlamada olduğu gibi değişiklikler oldu, Laeta'nın çeşitli önerileri vardı. Onunla çalışmak büyük keyif zaten, inanılmaz bir karakter. Kesinlikle öyküye önemli katkıları olduğunu düşünüyorum. Tüm projeyi çok iyi kotardı. 
Ekibin harika bir iş çıkardığını söylemem lazım. Oyuncular da harika iş çıkardılar. 
Joel Kinnaman kesinlikle Kovacs'ı iyi özümsemiş, orijinal vücudunu canlandıran 
Will Yun Lee de öyle. Zaten ikisi de çok iyi oyuncular. Ama mesela benim düşündügümden daha genç bir Takeshi Kovacs çıktı ortaya; fakat burada önemli olan karakterin özüdür. Bunun da dizide çok iyi aktarıldığını düşünüyorum. Kristin Ortega karakterini canlandıran Martha Higareda'ya da bir parantez açmalıyım. Kesinlikle Ortega'ya can vermiş, çok iyi iş çıkarmış! 

Sonuçta, beklentilerimi karşılayan bir iş çıktı ortaya. Yani evet, içime sindi diyebilirim. Tüm ekibe, oyunculara teşekkür ediyorum. 


ALTERED CARBON ÇOĞUNLUKLA BİLİMKURGU 
TÜRÜNE DAHİL EDİLİYOR AMA ASLINDA ANLATILAN BİR POLİSİYE ÖYKÜ. GELECEKTE GEÇEN BİR POLİSİYE ÖYKÜ YAZMAK DEMEK AYNI ZAMANDA YEPYENİ KRİMİNOLOJİ TERİMLERİ, TEKNOLOJİSİ VE AYRICA YA-RATTIĞINIZ TOPLUMLA UYUMLU YEPYENİ BİR HUKUK DA YARATMAK DEMEK. BU, OLDUKCA ZOR AMA BİR O KADAR DA HEYECAN VERİCİ OLMALI... 

Kendi adıma işin heyecan verici kısımlarının başında bu geliyordu zaten: Ortaya 


İd episona 


BİR UMÜJAVARDI. SON YILLARDA YAŞANAN > 
* PEK ÇOK TOPLUMSALVE POLİTİK OLAY- - 
:<x BU UMUDU KIRMIŞ'OLABİLİR. DÜNYANIN i © wPEK ÇOK NOKTASI SAVAŞ ALANINA | © 
ÖNDÜ, MALUM. FARKINDALIĞIN ARTTIĞI p LARDA DA SORUNLAR BÜYÜDÜ VE 
- DAHA GÖRÜNÜR OLDU. DİSTOPYALARIN, 
“ YENİDEN POPÜLER OLUŞUNUN DA BUNUNLA 
- İLİNTİLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM.” :“ 
YİNE DE DİSTOPYALARI DOĞRUDAN. BU 
SORUNÜRLA İLİŞKİLENDİRMEK. DOĞRU MU) 


eN DEĞİLİM? : (8 


MM 


yepyeni bir dünya, yepyeni bir toplum çıkartmak. Dediğin gibi, bu hele de bir polisiye öykü sözkonusuysa oldukça zorlayıcı olabiliyor. Çünkü bir noktada öykünün kendi iç gerçekliği, tutarlılığı çok önemli bir hal alıyor. Bu yüzden de gerçekçi bir gelecek tahayyül edebilmeniz gerekiyor. 
Ayrıca yarattığınız o toplumla, o evrenle ilgili tüm detayları en ince ayrıntısına kadar düşünmelisiniz. Her ayrıntıya hâkim olmak durumundasınız, okurun açıkça görmeyeceği ayrıntılara bile. Çünkü karakterlerin psikolojilerinden geçmişlerine 

her şey hikâyenizi etkiler. Toplum yapısı, kuralları da öyle. Bir yasa, diğerini etkiler, bir gelenek bir başkasını... Zaten bu işin en zorlayıcı ama en keyifli kısmı. 

Fakat şunun da altını çizmek istiyorum: Ben tür olayını çok önemsemem, inanmam türlere. Bir okur olarak da böyleyim... Tür ayırt etmeksizin ilgimi çeken her kitabı okurum. Bir yazar olarak da her türün çeşitli özelliklerinden yeri geldiğinde yararlanabilirim. Önemli olan ortaya çıkardığın hikâye, yarattığın evren ve karakterlerdir. Bu açıdan, polisiye kurgudan yararlanmanın elbette zorlukları var ama benim anlattığım hikâye de bunu gerektiriyordu ve iyi bir yazarın yapması gereken, hikâyenin gerektirdiğini tüm zorluklarına karşın uygulamaktır diye düşünüyorum. 


DİSTOPYALAR SON ZAMANLARDA YENİDEN POPÜLER OLDU. GELECEĞİN DAHA KARANLIK GÖRÜNDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? 
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Pek çok distopik roman, dizi ve film çıktı değil mi? Sanırım bu bazı toplumsal ve politik konularda insanların farkındalıgının artmasıyla alakalı olabilir. Çevre sorunları örneğin, göçmen meselesi, kadın meselesi... Öte yandan 1990'lı yıllarda 2000'lere dair yüksek bir umut vardı. 

Son yıllarda yaşanan pek çok toplumsal 

ve politik olay bu umudu kırmış olabilir. 
Dünyanın pek çok noktası savaş alanına döndü, malum. Farkındalığın arttığı konularda da sorunlar büyüdü ve daha görünür oldu. Distopyaların yeniden popüler oluşunun da bununla ilintili oldugunu düşünüyorum. Yine de distopyaları doğrudan bu sorunlarla ilişkilendirmek doğru mu, emin değilim. Yani distopik bir romanın, dizinin ya da filmin doğrudan bu savaşlardan, ne bileyim, küresel ısınmadan falan bahsetmesine gerek yok. 
Hikâyenin merkezine bunları yerleştirmek zorunda değilsin. Ama distopik bir dünya fikri eninde sonunda bunlarla ilişkili. 


SON OLARAK ŞUNU ÖĞRENMEK İSTİYORUM: ELBETTE BİR ROMAN DİZİYE UYARLANIRKEN PEK ÇOK DEĞİ-ŞİKLİK OLUYOR, BUNU SİZ DE SÖYLEDİNİZ. AMA KUR-GUSAL BİR DEĞİŞİKLİK DE VAR MI, YANİ ROMANDAN FARKLI BİR ÖYKÜYE DÖNÜŞECEK Mİ DİZİ? 

Sadece romandan diziye uyarlandığı için değil, dünyada geçen zamanda yaşanan kimi değişimler de tabii ki ufak tefek farklılıklar doğmasına sebep oluyor bu tip uyarlamalarda. Ama şunu söyleyebilirim ki romanın anlatmak istediği neyse dizinin de anlatmak istediği o. 
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SHOUKOKU NO ALTAIR, OSMANLI DA DAHİL BUGÜNE KADAR KURULMUŞ BİRÇOK TÜRK DEVLETİNİN ÖGELERİNİ FANTASTİK BİR DÜNYADA BİRLEŞTİREREK 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TANIDIK HEM DE ÇOK FARKLI AKIYOR. 
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Bugünlerde savaşla yatıp kalkıyoruz. Türkiye'nin ordusu sınır ötesi operasyonla Suriye'ye geçip, “ülkemize karşı tehdit olan terör odakları”nı devreden çıkarmak için iş başında. Yani devletin beyanı bu yönde. Vergi mükellefleri olarak, her kademedeki devlet görevlisini, en küçük ordu birimini finanse etsek bile ne düşündügümüzün bir önemi yok, malum. Biz bu operasyona ne gözle bakıyoruz? İstiyor muyuz, istemiyor muyuz? Başka halkların kaderlerini sabote eden bir ülke olarak anılmaktan utanç duyuyor muyuz, duymuyor muyuz? Kimsenin bize bir şey sorduğu yok elbette... 
Barış için birazcık bile ses yükseltmek suç. Savaşa karşı, işgale karşı en ufak bir mukavemet bile terörist ilan edilmek için yeterli. 
Olağanüstü halin olağanlaştığı 2018 Türkiye'sinde en ufak muhalif kıpırtıyı boğmak için sistemin bütün gözetleme mekanizması devrede. 
İnsan düşünmeden edemiyor: Başka bir Türkiyede işler nasıl olurdu? “Başka bir Türkiye” denince “daha iyi bir ülke mümkün” şiarı akla geliyor ama kastımız o değil, bambaşka bir evren... Anime evreni! 
Shoukoku no Altair, Osmanlı da dahil bugüne kadar kurulmuş birçok Türk devletinin öğelerini fantastik bir dünyada birleştirerek bize savaş ve barışın hikâyesini anlatıyor. Başka bir Türkiye'de gerçekten de tarih hem çok tanıdık hem de çok farklı akıyor. 
Muhteşem Yüzyıl'la beraber tarihin televizyon işlerinde ele alınışı çok tartışmalı bir konu ülkemizde. Bazıları tarihsel karakterlerin ve olayların kurgu malzemesi olarak kullanılmasına, “tarihin çarpıtılması” diye karşı çıkıyor. Bazıları da tarihin ana hatlarını aşk ve entrika kurgularıyla beraber öğrenmekten çok memnun, dizilere reyting rekoru kırdırıyor. 
Özellikle Osmanlı tarihi sözkonusu olduğunda devlet kurumların- dan ve izleyicilerden yükselen “yerli ve milli” tepkiler yüzünden, tarihi işler artık o kadar cesaretli yapılamıyor. Bu konuda özgür bırakılan bir tek devlet kanalı olunca bize de yaratıcı tarihi kurguları başka ülkelerin yayınlarında aramak kalıyor. 

*** 
Hayali bir zamanda, hayali topraklardaki Türkiye'nin de kapısında savaş tehdidi var. Paşalar Divanı tarafından yönetilen, başkenti Altın Şehri olan Türkiye etrafındaki Bıçak, Balta, Kılıç ve Mızrak 


Sultanlıklarıyla ticari ve askeri işbirliği içinde. Vaktiyle imzaladıkları anlaşmayla kurdukları “Türkiye Birliği” çatısı altında hayatlarına devam ediyorlar. 
Türk takvimine göre 75 yılı... Büyük Rumeliana'ya yayılmış komşu devlet Baltık-Ren İmparatorluğu'na sınırları dar geliyor. Daha da yayılmak istiyor. Bu evrende Türkiye savaşa maruz bırakmıyor ama maruz kalmak üzere. Henüz genç bir devlet olan Türkiye'nin, sınırlarına dayanan bu tehlikeyi iyi anlaması ve ona göre etkili bir çözüm üretmesi gerekiyor. 
Tuğrul Mahmut Paşa... 12 yıl önce 
Baltık-Ren İmparatorluğu'yla Türkiye arasında çıkan savaşta ailesini kaybetmiş, küçük yaşta kimsesiz kalmış bir çocukken şimdi Türkiye Paşalar Divanının en genç paşası. 15'inde paşalığa terfi etmiş, 12'sinde askeri okul sınavını büyük bir parlaklıkla geçmiş, bu yüzden bütün ülkeye namı yayılmış genç bir asker. Altın sarısı saçları, mavi gözleri ve evcilleştirdiği kartalı İskender'le, gittiği her yerde tanınan geleceği parlak bir devlet adamı. 

Divanın tecrübeli ve babacan paşalarından Halil Paşa tarafından, yakılıp yıkılan köyünden kurtarılmış olan Mahmut 
Paşa, onun sayesinde askeri okula girip kendine bir hayat kurabilmiş. Bu babacan ve güler yüzlü adam, Mahmut için baba yerine geçmiş. Mahmut'un katıldığı ilk divan toplantısında, oturduğu yerden onu dikkatlice izliyor. 

Osmanlı tarzı kavukları ve kaftanlarıyla birçok paşa, Burak Paşa'nın başkanlı- 


MM 


KOTONO KATO TARAFINDAN YAZILIP ÇİZİLEN BİR FANTEZİ MANGA SERİSİ SHOUKOKU NO ALTAIR. TEMMUZ 2007'DEN BU YANA MONTHLY SHONEN SIRRUS ADLI DERGİDE YAYIMLANMIŞ. DAHA SONRA MAPPA TARAFINDAN HAZIRLANAN ANİME UYARLAMASIYSA 7 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE EKRANA 


GELMİŞ. 


ğında divan toplantısını açıyor. Gündem, Balt-Ren İmparatorluğu'yla Türkiye sınırında gerçekleşen suikast. İmparatorluğun başbakanı, Türk ordusunun ucunda tüy ve üç hilal bulunan okuyla ölü bulunmuş. 
Balt-Ren'in sarayından gelen mektuptaysa birkaç gün içinde, divan paşalarından birinin bu suikastın sorumlusu olarak imparatorluk başkentine gönderilmesi yazıyor. 
Gönderilmemesi halindeyse bunun savaş ilanı olarak kabul edileceği de... 

Halil Paşa söz alıp bir daha 12 yıl önceki gibi savaş ve yıkım olmaması için bir paşa göndermeyi savunur. Ancak gönderilecek paşanın akıbeti belli olmayacaktır. Başbakanın ölümü karşılığında paşanın canının da alınma ihtimali vardır. Diğer taraftan genç, ateşli ve keskin bir paşa daha söz alır: Zehirci Zağanos Paşa. İmparatorlugun isteğine boyun eğmemek gerektiğini, müttefiklere haber verip savaşa girmek gerektiğini söyler. Mahmut bunları dehşet içinde dinlemektedir çünkü iki seçeneğin de sonunda ölüm vardır. 

Ölümü en derinden, yıkımı en yakından, savaşı en içinden yaşamış biri olarak Mahmut, bu konuşmaları hararetli bir şekilde keser. Türkiye'ye sunulan iki seçenekten başka yol yok mudur? Bu divan kendi çö- 


zümünü üretemez mi? Barış için çaba sarf edemez mi? Üçüncü bir yol bulunamaz mı? 
Zehirci Zağanos Paşa, bu sözleri bir çocugun naifliği olarak yorumlar. Mahmut Paşa henüz divanda yer alacak kadar büyümemiştir anlaşılan. Ona göre savaş kapıya dayandığında cesur olup savaşmak gerekir. 
Kansa kan... Ölümse ölüm... Ülke içindeki barışı daim kılmanın başka bir yolu yoktur! 
Bu sözler Mahmut'un moralini bozsa da pes etmez. Aklını kullanarak başka bir yol arar. Bir kere imparatorluğun iddiaları doğru mudur? Başbakanı gerçekten Türk askerleri mi öldürmüştür? Gerekli tahkikat yapılmış mıdır? Konu savaş olunca gerçekliğin araştırılması, gerekirse yüz kere de sağlaması yapılmalıdır. 

Mahmut, suikastın yapıldığı sınır bölgesinde soruşturma yapar. Gerçekten 

de başbakanı öldüren ok Türk askerine 

ait görünmektedir. Bu çıkmaz sokaktan kurtulmanın, savaşı bu topraklardan uzak tutmanın bir yöntemi mutlaka olmalıdır ama ne? Kafasında konuyu evirip çevirirken çok önemli bir ayrıntının farkına varır. 
Sözkonusu okun ucundaki tüyler! 

Türk askerinin kullandığı okların ucundaki tüyler, geleneksel olarak kartalların örtü tüylerinden seçilmektedir. Ancak başbaka-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BİREBİR BİZİM COGRAFYAMIZI İŞARET ETMESE DE GÖÇEBE TÜRK TOPLUMUNUN SAVAŞ TAKTİKLERİNİ OSMANLI 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nı öldüren oktaki tüyler kanat tüylerinden yapılmıştır. Üstünde üç hilal de olsa bu ok Türkiye'ye ait değildir! Bu, imparatorluk askerlerinin kullandığı oktur! Bu ayrıntıya dikkat etmek kimsenin aklına gelmemiştir. 
Her şeyin savaş çıkartmak için bir komplo olduğunu anlayan Mahmut, koşa koşa divana gelir. Bu yeni bilgi ışığında artık başka bir çözüm üretilebileceğini düşünürken beklemediği bir haber alır. Halil 
Paşa gönüllü olup suikastın sorumlusu olarak imparatorluğa doğru yola çıkmıştır. 
Türkiyedeki barış ortamı bozulmasın diye kendini feda etmiştir. 

Hemen atına atlayıp Halil Paşa'nın peşine düşen Mahmut, onun konvoyuna yetişir. 
Olan biten her şeyi anlatır. İmparatorluk komplo kurmuştur ve Halil Paşa'nın bunun için kendini feda etmesine gerek yoktur. 
Halil Paşa konuyu anlamıştır ancak okun yeterli bir kanıt olmadığını söyler. İmparatorun kabul edeceği daha sağlam bir kanıt gerekmektedir. Zaten böyle bir oyuna girilmesinin tek bir sebebi vardır. Belli ki bütün imparatorluk değil, sadece bir grup savaş istemekte, iki ülkeyi de buna mecbur bırakmaya çalışmaktadırlar. 


lb epison3 


Halil Paşa ve Mahmut Paşa, kurulan oyunu anlayınca bu yolculuğun güvenli olmayacağını tahmin ederler. Anlaşılan yol üstünde başka bir suikast Halil Paşa'yı beklemektedir. Gerçekten de imparatorluk Nazırı Louis'in gönderdiği bir tabur asker, Halil Paşa'nın konvoyunu pusuya düşürür. Bunu önceden tahmin eden 
Mahmut, onları akıllı bir planla alt edip yakalar. Yakaladığı adamlar her şeyi itiraf eder. İmparatorun huzuruna bu önemli kanıtla çıkan Halil ve Mahmut Paşa savaşı engellemiş olur. Ancak Nazır Louis'in başka planları olduğu her halinden bellidir. İki ülke arasında mutlaka savaş çıkartıp imparatorluğun sınırlarını genişletecektir. Türkiye'yi içeriden karıştırıp güçsüz düşürecek taktik planların hepsini hayata geçirmek için hazırdır. 

*** 
Kotono Kato tarafından yazılıp çizilen bir fantezi manga serisi Shoukoku no Aliair. 
Temmuz 2007'den bu yana Monthly 
Shonen Sirrus adlı dergide yayımlanmış. 
Daha sonra MAPPA tarafından hazırlanan anime uyarlamasıysa 7 Temmuz 
2017 tarihinde ekrana gelmiş. 


İster istemez Machiavelli'nin, “Savaş gerekliyse makuldür,” sözünü akıllara getiren bu hikâye, barışın kendi başına var olup olamayacağıyla ilgili yüzlerce soru sorduruyor izleyenlere. 
Savaş devletlerin mi yoksa halkların mı meselesidir? Barış korunmaya muhtaç mıdır? İstila tehdidi geldiğinde yapılan savunmaya savaş mı denir? Yoksa daha büyük bir savaşın insanların yakıp yutmasını engellemek için bazı taktik savaşlara göz yummak mı gerekir? 
Tabii en önemli özelliği bu soruları bize çok tanıdık öğelerle, karakterlerle ve hikâyelerle sordurması. Birebir bizim coğrafyamızı işaret etmese de göçebe 
Türk toplumunun savaş taktiklerini 
Osmanlı estetiğine yediren, akıl dolu mücadele taktiklerini o an sahadaymışsınız gibi size yansıtan, büyük odaklara karşı uluslararası ittifakların ne kadar hayati olduğunu anlatan başarılı ve heyecanlı bir anime Showkoku no Aliair. 
Anime estetiği ve akıcılığıyla bize heyecan veren savaş hikâyelerinin, hayatımıza hiç uğramaması dileğiyle... 
Amasız ve fakatsız savaşa, istilaya hayır! 
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İĞ epiısona 


ünyada son yıllarda yükselen birkaç tür olduğunu söylemek mümkün; polisiye, distopya ve bilimkurgu... Bu türlerin her birinin en iyi örneklerini irdeleyeceğimiz kapak dosyaları yapacağız elbette. Ilk sözü polisiyede söylemek istedik. 
Polisiye edebiyatın da yükselişe geçmesiyle TV ve sinemada daha çok polisiye izler olduk. Bunda elbette ana akım ABD polisiyesinin dışına çıkılması da etkili oldu; Kuzey Avrupa polisiyeleri, Fransız ve Ispanyol polisiyeleri ve elbette gönlümüzde her zaman birinci olan Ingiliz polisiyeleri... Son yıllarda yayınlanan yüzlerce polisiye dizi içinden bir seçki yapmak bir anlamda zor, zorluğu her liste gibi bu listenin de kendi özgünlüğünü taşımasından geliyor. Episode editörleri olarak tüm zamanların en iyi polisiye dizileri hedefiyle çalışmaya başladık fakat baktık ki hepsine yer vermeye kalkarsak dergiyi birkaç cilt çıkartmamız gerekecek, bu nedenle “son yıllarda” yayınlanan ve polisiye türüne önemli katkılar yapan dizileri belirlemeye çalıştık. 
Bir muammanın peşinde koşturduğu, cinayetin toplumsal ve bireysel nedenlerini sorgulattığı ve toplumların gerçeğini çıplak bir biçimde sunduğu için polisiyenin önemli bir tür olduğunu düşünüyoruz. Izleyene, okuyana analitik düşünme yetisi kazandırdığını da. Bu nedenle önerdiğimiz bu polisiyelerle henüz tanışmamış olanlar varsa gönül rahatlığıyla izlemeye başlayabilir. 


THE BLETCHLEY CIRCLE 


Kadın karakterlerin polisiye hikâyelere entegrasyonu yeni zamanların konusu. Hele o kadın karakterlerin bir de polisiyelerin merkezine oturma durumu var ki bu, türü bambaşka bir noktaya 
taşıdı. O nokta neresi derseniz, The Bletchley Circle deriz. 2012 
İngiliz yapımı bu dizi, toplamda iki sezon ve yedi bölümden 


oluşuyor. 


Nazilerin şifrelerinin çözüldüğü merkez olan Bletchley Park'ta masa başında kod kırıcı olarak çalışan kadınlar 2. Dünya Savaşı'nın ardından, gizlilik şartnamesi imzalayarak normal hayata dönerler. Ancak normal hayat, onlar için ya evlilik ya ev işi ya da geri planda kaldıkları işler demektir. Dünyanın kaderini değiştirdikten sonra sıradan hayat bu kadınları mutlu etmez. Birlikte 


çalıştıkları zaman çok yakın olan dört “Bletchley kızı” tekrar bir 


araya gelir. Bu sefer bir araya gelme sebepleri Londra'da ardı ardına işlenen kadın cinayetleridir. Nazileri alt ettikleri kod kırma yöntemleriyle seri katilin izini süren bu dört kadın, “normal hayat- 


ta” da fark yaratmaya devam edecektir. 


GRANTCHESTER 


2014 yılı İngiliz yapımı Grantchester, dedektif ve partneri 
matematiğine yeni bir soluk getiriyor. Sherlock'un yanında Watson gibi bir doktorun olması işlevli bir karakter tercihiyken İngiltere kırsalındaki Grantchester bölgesinden sorumlu dedektifin yanında kim olmalı? Keşke sizi meraklandıracak kadar satır hakkımız olsaydı ama yok. O yüzden hemen söylüyoruz: Bir rahip! 

Ama öyle bildiğiniz rahiplerden değil... Uzun boylu, yakışıklı, viski içen, caz dinleyen bir rahipten bahsediyoruz. 
Yani Sidney Chambers”tan... Kilise yöresinde ölen birinin cenaze töreninden sonra ailesi bu ölümün şüpheli olduğuna dair Sidney'le konuşur. Bu ölümü araştıran Dedektif Keating dosyada şüpheli bir durum olmadığına kanaat getirir. Ancak Rahip Sidney, dosyanın kapanmasına razı olmaz ve işi daha da ileri götürür. Mesleğinden dolayı yöredeki herkesle çok rahat iletişim kurabilen Sidney, sonunda dedektifi de ikna eder ve vakayı çözüme kavuştururlar. Bundan sonra da dedektifin en yakın arkadaşı ve iş ortağı Rahip Sidney olur. 


CUK 


SHERLOCK 

, Geldik Benedict Cumberbatch'in kaderini değiştiren, 

ı dünyanın gözlerini yeniden polisiye türüne çeviren hızlı mı hızlı, muzip mi muzip, şaşırtıcı mı şaşırtıcı Sherlock'a! 
Sahne bağlama şekilleriyle, kült filmleri bile aşan ters köşe kurgularıyla, zekâsına hayran kaldığımızın Sherlock mu yoksa senaristler mi olduğunu anlamadığımız ambiyansıy- la ağızlarımızı bir karış açık bırakarak kendisini izletti. 
Klasiklerin modernizasyonu sinemanın da tiyatronun da her zaman altından kalkamadığı dramatik bir sorun. 
Romanlarda ayrıntı gücü, keskin zekâsı ve ukalalığıyla ön plana çıkan Sherlock'un çağın hızını yakalamış, çocuksu ve esprili versiyonu dünyanın kalbini kazandı. Savaş gazisi Doktor Watson'ın romandaki ikinci planda kalmış yerini, Sherlock'u hiç anlamadığı insan duygusallığı alanına çekip aralarında “bromance” ilişkisi oluşmasını sağlayan Watson aldı. Zihinleri keskinleştiren kurgularıyla da izleyenlerin beyin kıvrımlarında unutulmaz tatlar bıraktı. 
BBC'ye bu yeni versiyon Sherlock için ne kadar teşekkür etsek oz! 


a 


THE BLETCHLEY? 


 TRAPPED 


TRAPPED 


Polisiye denince en akla gelmeyecek ülkeden yani İzlanda'dan dünya dizi sektörüne sevgilerle... 2015 yapımı 


Trapped, İzlanda'nın şimdiye kadarki en yüksek bütçeli işi. 


Başrol Olafur Darri Olafsson ise dizinin yayınlandığı sene ülkenin en seksi erkeği seçilmiş. Karlar altındaki bir ülkede yaşamanın ne demek olduğunu iliklerinize kadar titrediğinizi hissederek anlamak istiyorsanız sizi Trapped'ın geçtiği iman kasabasına alalım. 

Adı Siglufjördur olan liman kasabası, dünyadaki diğer kasabalar gibi herkesin birbirini tanıdığı, o yüzden saklı kalması istenen bir şeyler varsa mutlaka en dibe gömülmesi gereken bir yer. Onu terk eden karısının geri dönmesini bekleyen, iki kızını da çok seven, kayınpederi ve kayınvalidesinin evinin üst katında yaşayan Andri, bu kasabanın polis şefidir. Çok büyük olaylar neredeyse hiç olmadığı için Andri'den başka iki de polis memuru vardır. Ancak bir gün balıkçıların ağına kolları ve bacakları kesilmiş bir insan bedeni takılır. İşte bu, çok büyük bir olaydır. Elindeki imkânlar ve yaklaşan kar fırtınasının gölgesinde Andri ve iki iş arkadaşı vakayı soruşturmaya başlar. Ve bu vakanın altından bütün kasabadaki hayatları temelinden sarsacak bir skandal çıkar. 


FORBRYDELSEN 


Mesleğinde iyi olduğu kadar duygusal ilişkilerinde ve ebeveynliğinde başarısız olan erkek dedektiflerin hikâyelerine hepimiz aşinayız. Çünkü akılları hep işlerindedir, vaka çözmedeki tutkularını, enerjilerini etraflarındaki insanlar için sarf ettiklerini görmeyiz. 2007 Danimarka yapımı Forbrydelsen'de bu kriterler kadın bir dedektif için geçerli. İskandinav yapımları sayesinde artık kadın karakterlerin de arızalı olmaya hakkı var! 

2011 yılında BAFTA'dan “En İyi Uluslararası Yapım” 
ödülünü alan Forbrydelsen, The Killing adıyla aynı formatı ABD'ye uyarladı. Amerikan dizi sektörünün Avrupa'dan format satın alması o döneme kadar pek alışılmadık bir olaydı. Bir alışılmadık olay daha gerçekleşti ve aynı formatı Kanal D satın alıp uyarladı. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Cinayet, tahmin edilebileceği gibi burada benzer başarıyı elde edemedi. Nihayetinde “kadın sıcaklığı” olmayan bir dedektif, karasal yayın seyircisini heyecanlandıracak bir motif değildi. Belki de hâlâ değildir. 


LUTHER 


İşte karşınızda bir BBC harikası daha! Tamam, yine işinde iyi olduğu kadar özel hayatında iyi olmayan bir erkek dedektiften bahsediyoruz ama bunu da farklılaştırmayı başarmış bir iş Luther. Başrolde siyah bir yakışıklının, Idris Elba'nın olduğu dizi, sadece zekâsıyla değil aynı zamanda duygusal zekâsı ve empati yeteneğiyle de vakaların çözümünü sağlayan DCI Luther'in hikâyesini anlatıyor. Tecrübesinden kaynaklanan öngörüleriyle insan doğasından ne kadar iyi anladığını izledikçe, insan bu karakterden etkilenmeden edemiyor. 
Bir cinayet zanlısının kovalamacası esnasında zanlı- nın ölümüne neden olduğu şüphesiyle açığa alınan DCI Luther, soruşturmadan sonra temize çıkar ve işine döner. Diğer yandan yakın zamanda boşandığı karısını hâlâ çok sevmekte ve özlemektedir. Ancak karısı, yeni sevgilisiyle birlikte yaşamaya başlamıştır bile. Luther vakaları çözerken mesleki sınırlarının içinde kalamaz. 
Hep yapması gerekenden fazlasını yapar. Mağdurlar- la duygusal bağ kurar. Onları korumak için yetkisini aştığı yerler olur. Bazen de onunla duygusal bağ kurup DCI Luther'ı takıntı haline getirenler olur: Mesela Alice Morgan... Bu güzel, seksi ve çok akıllı suçluyla ancak ve ancak luther baş edebilir. 


FORBRYDELSEN 


LLER AF BREN VEISTRUP 
DR TV DRAMA 


TRUE DETECTİVE 


BBC'nin adını duymaya zaten alıştık, bize başka bir şeyler söyle diyorsanız, biraz da HBO'ya göz gezdirelim. Amerikan senaryo ve drama kültürü hepimizin malumu. Sinemasal tempodan uzak duran, seyirciyi merak ve farklı şekillerde aksiyon bombardımanına tutma üzerine kurulu. Hiç mi sinemasal bir polisiye gelmeyecek bu Amerikalılardan diye sızlandığımız zamanlarda True Detective bize gerekli cevabı verdi. Hem de epey iyi verdi. Öyle böyle değil! 

Küçük kızını kaybettikten sonra karısını da kaybeden, acısı hiç dinmemiş belki de hiç dinmeyecek ve var olmaktan azap duyan dedektif Rust Cohle, düzenli bir aile ve sıradanlığın huzuruna sahip dedektif Martin Hart'la partner olur. 
Bir insan neden seri cinayet işler? Bir adam neden azap duyar? Uzun süren huzur, günah işleme arzusunu mu tetikler? 
Ateist olanla inançlı olanın vakaya yaklaşımları farklı mı olur? Ölümden korkarak değil, onunla karşılaşmayı bekleyerek yaşamak ne demektir? Cinayetin çözülmesi için ipuçları toplanıp katilin kim olduğunu merak ederken bu soruları sorarken buluyorsunuz kendinizi. Dizinin finalinde gelen muhteşem şarkıysa size ait olmadığını düşündüğünüz, belki de size ait olan bir yaşam hüznünü kalbinizin ortasında hissetmenize neden oluyor. Şarkının ismini de hikâyenin gerisini de daha fazla zikretmeyelim. Siz en iyisi oturun ve 2014 yapımı bu HBO şaheserini hemen izleyin. 


THE NİGHT OF 


HBO'nun sinemasal polisiyelerinden devam ediyoruz. Ortada 

her zaman olduğu gibi bir cinayet var. Ancak bu cinayet, bize 

bir dedektifin değil, bir avukatın hayatına pencere açıyor. John Turturro'nun muazzam oyunculuğuyla bize Amerikan hukuk sisteminin hiç de öyle filmlerde gösterildiği gibi teatral bir mükemmellikte olmadığını anlatıyor. 2016 yapımı 9 bölümlük bu mini diziyi izlerken adalet sisteminin ne adaletsizliklere yol açtığını gözlerinize inanamadan izliyorsunuz. 

ABD'de Pakistanlı bir aileye mensup olmanın yargılanmanıza ne kadar etki edeceğini, başınız derde girmeden asla öğrenemezsiniz. Türkiye'de Müslüman olmak sizin için bir ayrımcılık sebebi değil ama 11 Eylül'den beri ABD'de ayrımcılık sebebi. 
Koleje giden, derslerine düzenli devam eden, diğer arkadaşlarının ödevlerini yaparak ek gelir elde etmeye çalışan Nasir Khan, babasının taksisiyle arkadaşlarının verdiği partiye gitmek için yola çıkar. Yanlışlıkla onu taksici zanneden genç ve güzel bir kadın, taksiye biner. Nasir onu reddedemez. Geceyi beklenmedik bir şekilde birlikte geçirirler. Nasir uyandığında kendini genç kadının mutfağında bulur. Veda etmek için yatak odasına gittiğinde onun hunharca bıçaklanarak öldürüldüğünü görür. Geceye dair hiçbir şey hatırlamamaktadır. Polis onu yakaladığındaysa tek çaresi, seks işçilerini, kavga yüzünden nezarete düşmüş tipleri karakoldan çıkarmaktan öteye gidememiş “loser” bir avukat olan John Stone olacaktır. Nasir Khan rolündeki Riz Ahmed'e “En İyi Erkek Oyun- 


cu” Emmy/'sini kazandıran bu dizinin kalitesini garanti ederiz. 


BABYLON BERLİN 

Yıl 1929, demokrasinin ilk adımlarını atmakta olan Almanya, Nazilerin rejimi ele geçirmesine beş kala en ışıltılı, en renkli yıllarını yaşıyor. 38 milyon euro ile en pahalı Alman dizi yapımı olan Babylon Berlin, işte bu dönemin Almanyasını ele alıyor. Ahlak algılarını sorgusuzca yıkan bu yılları kadraja alan usta yönetmen Tom Tykwver. Dizi, 1920'ler ve 30'ları detayıyla anlatmasıyla bilinen Volker Kutscher'in polisiye romanlarından esinlenerek yazılmış. 
Günümüze de ışık tutan bu dönem dizisinin başrolünde Volker Bruch tarafından canlandırılan, savaşta aldığı darbeler yüzünden afyon bağımlısı olan Komiser Gereon Rath. Dizi işsizler, evsizler, uyuşturucu bağımlıları, hayat kadınları ve savaşın kusup attığı insanlarla dolup taşan Berlin'in umutsuz sokaklarına götürüyor bizi. 

Bir tarafta açlık ve çaresizlik dolu hayatları, diğer tarafta şampanyanın su gibi aktığı, gece hayatının illegal yüzünü görüyoruz. 

Tarihi açıdan da Nazilerin Almanya'da iktidara gelme nedenlerinin altyapısını sunan dizi iki sezon, 16 bölüm boyunca görsel ziyafet garantili, Almanya'nın da dünya dizi sektöründe yer aldığının ispatı... 


28 EpisoDa 


MARCELLA 


Biraz Netflix'e göz atalım isterseniz. Son dönemde diziseverlerin gözbebeği olan ve iş modeliyle dizi izleme alışkanlıklarını değiştiren Netflix de tabii ki polisiye işine el atacaktı. Yine Londra'dayız. İki kızı ve kocası için dedektiflik işini bırakan ve görevde olduğu süre içinde de gayet başarılı olan Marcella Backland bu fedakârlığının karşılığını beklemediği bir şekilde alır. Kocası ondan boşanmak istemektedir. Marcella da bu durum karşısında mesleğine geri döner ancak artık bazı derin sorunları vardır. 
Marcella sinirle kendini kaybettiği anlarda gücüne hâkim olamayıp şiddete başvurmakta, sonrasında yaptıklarını hatırlamamaktadır. Bu sorununu ailesi ve doktoru hariç kimse bilmez. Teşkilattakiler de Marcella'nın bu rahatsızlığından haberdar değildir. Göreve döndüğü günlerde işlenen bir cinayetin peşindeyken kocasını da takibe almıştır. Kendisinden neden boşanmak istediğini anlamaya çalışmaktadır. Sonunda aldatıldığını fark eder. Marcella ertesi gün uyandığında, kocasının birlikte olduğu kadının ölüm haberi gelir. Acaba onu Marcella mı öldürmüştür? 
Hiçbir şey hatırlamamaktadır. Katilin peşindeyken aslında bir yandan da kendini kovalamaktadır. 


LINE OF DUTY 

Döndük dolaştık yine BBC işlerinden birine geldik. 
2012'de BBC Two'da yayınlanmaya başlayan, daha sonra artan reytingleri nedeniyle BBC One'a terfi olan Line of Duty hiçbir dedektif ve suç patternine uymayan yapısıyla bambaşka bir polisiye keyfi sunuyor. Genellikle senaryoda ipucu takibi, seyircinin takip edebileceği seviyede ve basitlikte bırakılır. Ancak Line of Duty'de hem kanıtların hem de kanıt değerlendirme prosedürlerinin birebir yansıtıldığı bölüm hikâyeleri, beyninizi iki kat çalıştıracak. 

Terörle mücadele birimindeyken yanlış istihbarat yüzünden Müslüman bir göçmenin ölümüne yol açanlardan biri olan Steve Arnott, amiri tarafından zorlanmasına rağmen yalan ifade vermeyi reddeder. Bütün ekibi mahkeme soruşturmasına maruz bırakır. Öyle olunca amiri onu ekipten atar. İşsiz kaldığını düşünürken bambaşka bir polis biriminden teklif gelir. “AC-12” yani yozlaşma karşıtı birim, kendini ihbar etmekten çekinmemiş genç polisin tam da bu departmana uygun olduğunu düşünmektedir. “AC. 
12" teşkilat içindeki yozlaşmış polisleri soruşturup kamuyu kendi meslektaşlarından koruyan yapısıyla oldukça ilginçtir. Ve teşkilat içinde de hatırı sayılır derecede, karanlık işlere bulaşmış polis vardır. 


THE SOPRANOS 


İtalyan masallarını aratmayan çeşitlilikteki The Sopranos, suç ve polisiyenin yanı sıra dram ve sarkastik komedi unsurları içerir. 1999'da başlayan ve sekiz sene boyunca devam eden dizi, bizi Tony Soprano ve karmaşık aile hikâyesine dahil etti. 

New York Times'ın “Son çeyrek yüzyılda Amerikan pop kültürünün en büyük ürünü” diye tanımladığı, David Chase'in HBO'da yayınlanan 86 bölümlük dizisi ABD'nin gelmiş geçmiş en başarılı dizileri arasında yer alıyor. 
Tony Soprano (James Gandotfini) ailesiyle New Jersey'de yaşayan bir mafya babası olmakla birlikte, işinin getirdiği rüşvet, gasp, cinayet, illegal ticaret ve mafyadaki bitmeyen güç dengelerini sağlamaya çalışırken bir de üstüne ailesinin bitmeyen sorunlarıyla ilgilenmek zorundadır. 

Dırdırı bitmeyen eşi Carmela ve ergenliği iliklerine kadar yaşayan iki çocuğunun derdiyle başa çıkamazken diğer yandan da kız kardeşleri, annesi ve başı beladan kurtulmayan yeğenini idare etmeye çalışır. 

Bunca sorumluluğun ağırlığına direnemez ve panik ataklar nedeniyle psikiyatrist rolünde Lorraine Bracco'nun kapısını çalar. 

Evdeki dişilere sözü geçmeyen ve psikiyatriste danışmaktan başka bir yol göremeyen mafya babası mı olur? Onca şiddet dolu ve testosteron yüklü eylemine rağmen izleyici, Tony Soprano ile empati kurar ve kaba davranış biçimlerinin arkasındaki kapana sıkıştırılmış Tony'ye kimi zaman dehşet kimi zaman kahkahalar içinde refakat eder. Müzikleri konusunda da hayatımıza yeni bir format atmış olan The Sopranos, dizide kurulan sofralar ve hunharca yenilen İtalyan yemekleriyle makarna ve donut tüketimini de teşvik etmiş olabilir. 

“Mille Grazie” Tony ve karanlık ama aslında bir o kadar da sıradan insani iç dünyasını hâlâ izlemediyseniz mutlaka izleyin. 
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HOW TO GET AWAY WITH 
MURDER 


Ünlü Amerikan kanalı ABC'nin ünlü senaristi Shonda Rhimes'ın kaleminden çıkan How to Get Away with Murder, zor söylenişiyle ama akıllarda kolay kalışıyla 2014'ten beri dillerde. Polisiyelerde cinayeti çözmek başlı başına akılcı ve kıvrak bir kurgu gerektirirken bu sistem daha ne kadar zorlanabilir? İpuçlarını takip edip katilin kimliğiyle ilgili tahminde bulunmak seyirciler için yeterince karmaşıkken olaylar daha karmaşık hale nasıl getirilebilir? 
Cevabı, iki farklı “flash forward”ı birbirine yaklaştırarak hikâyelerin geçmişini sona saklayan, bize “Nasıl ya?” dedirten bu dizide. 

Middleton Üniversitesi'nde saygın bir ceza hukuku profesörü olan Annalise Keating, “başarılı insan koleksiyoncusu”dur. Derslerini teorik değil, pratik bir şekilde işler. Halihazırda bir hukuk firması olan Annalise Keating'in avukatlığını yaptığı bir cinayet davası vardır. Bu davayı öğrenciler için yarış arenasına dönüştürür. Keating'in davayı kazanmasına en çok katkıda bulunan beş öğrenciden firmasında çalıştıracağı bir ekip kurar. Hocalarından “cinayetten paçayı sıyırma yöntemlerini” kapan parlak öğrenci ekibi, kendilerinin bulaştığı bir cinayetten paçayı nasıl sıyıracaktır? 
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DAMAGES 


Kendi oyun sahasını kuran çetin ceviz mentor-kadın avukat modeli, How to Get Away with Murder'la değil Damages'la akıllarda yer etti. Ama 
2007 yılının, 11 sene öncesi olduğunu düşünürsek o zamanlar yabancı 
dizi CNBC-e'den izleniyordu. Türkiye'den yabancı içeriklere ulaşmak o kadar da kolay değildi. Madem öyle, bomba etkisi yaratan işlerin atalarını hatırlatmak bize düşüyor. Amerikan hukuk dünyasının en iyi oyun kurucusu Patty Hewes'la tanışmaya hazır mısınız? 

Geleceği parlak bir avukat olan Ellen Parsons, piyasanın en iyi hukuk firmalarından biriyle anlaşma yapmak üzereyken son anda vazgeçer. 
Çünkü zorlu davaların starı, Patty Hewes da bu genç avukatı mülakata çağırmıştır. Arzularını tatmin edebileceği tek yerin Patty Hewes'un yanı olduğunu düşünen Ellen işi alır. Ancak zaman geçtikçe Patty'nin kendisini neden işe aldığını fark eder. Ellen'ın nişanlısının kız kardeşi, Patty'nin mutlaka kazanmak için uğraştığı büyük bir davanın en önemli tanığıdır. 
Mühim olansa Ellen'ın bunu fark ettikten sonra da Patty'le çalışıp çalışmayacağıdır. Ellen tercih yapıp özgür iradesini kullandığını zannetse de aslında Patty'nin etrafına kurduğu oyunda farkında olmadan onun istediği gibi ilerlemektedir. Ters köşe finalleriyle, hikâye içinde keşfetmekten müthiş zevk alacağınız ayrıntılarıyla ve Glenn Close'un muhteşem performasıyla tam ağızlara layık bir dizi Damages. 


BROADCHURCH 


İngilizlerin mistik ve puslu polisiyelerinin en gözde örneklerinden Broadechurch, aynı adı taşıyan ve kendi halinde, sessiz sedasız bir kasabada işlenen cinayeti konu alıyor. Asosyal ve asabi Alec Hardy rolüyle David 
Tennant ile ailesine de işine de tutkuyla bağlı Ellie Miller rolünü canlandıran 
Olivia Colman'ın taşıdığı dizi 3 sezon ve toplamda 24 bölümden oluşuyor. 
BBC'nin imzasını taşıyan dizinin her bölümü ardından olaylar birbirine bağlanıp gizem yavaş yavaş çözüldükçe mistik atmosfer sizi esir alıyor. Yakında yeni “Doktor Who” olarak karşımıza çıkacak Jodie Whittaker'ı da evladını yitirmiş bir anne rolüyle izlediğimiz Broadchurch, sakin bir kasabayı karıştıran olayların anlatıldığı, gizem ve polisiyenin doruk yaptığı bir dizi. 


NARCOS 


Jenerik müziğinden mi, başrol oyuncusu Wagner Moura'nın Pablo Escobar rolü için İspanyolca öğrenmesinden mi yoksa Kolombiya'nın yemyeşil tepelerinden mi başlamalı... Netflix'in en | başarılı yapımları arasına adını ilk sezonu itibarıyla yazdıran Narcos, atmosferi, düşmeyen temposu ve gerçek hikâyeleri anlatmasıyla daha da etkileyici bir diziye dönüştü. 

Önümüzdeki yıl 4. sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıkacak olan Narcos, ilk 2 sezonunda dünyanın en ünlü uyuşturucu karteli Pablo Escobar'ın yükselişini ve çöküşünü anlattı, 

3. sezondaysa bu kez Kolombiya'nın diğer büyük karteli Cali'yi mercek altına aldı ve 

4. sezon dikkatleri Meksika'ya çevirecek. 

Sezonları 10'ar bölüm süren dizi sayesinde Wagner Moura hayatımıza girerken, DEA ajanlarını canlandıran Boyd Holbrook ve Pedro Pascal ile Pacho Herrera rolüyle Alberto Ammann'ın yıldızı parladı. Yeni sezonun başrollerindeyse Diego Luna ve Michael Peia yer alacak. 
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FARGO 


Coen Kardeşlerin 1996 yapımı başyapıtının hayranları, 2014'te Fargo'nun dizi uyarlaması yapılacağını öğrendiklerinde duydukları heyecan, karşılığını kesinlikle buldu. 
Noah Hawley'nin sınırsız hayal gücüyle kaleme aldığı Fargo, şimdiye dek üç sezonuyla seyirci karşısına çıktı. 
Sezonlar arasında, Fargo filminden hatırladığımız “Bu gerçek bir hikâyedir” ibaresi dışında hemen her karakter ve olay değişiklik gösterse ve dizi antoloji türünde olsa da aslında her sezon kendinden önceki sezonlara atıflarda 


bulunuyor. 
Sezonları 10'ar bölüm süren dizi FX kanalında yayınlanı- 
? yor. İlk sezonun başrollerindeki Michael Freeman ve Billy 


Bob Thornton'ın olağanüstü oyunculuklarıyla yakalanan ivme, sonraki iki sezonda da artarak sürdü ve her sezon, dizinin felsefesine uygun olarak “sıradan insanların başından geçen sıradışı” olaylar anlatıldı, ortaya da kara mizahla suç türünün en başarılı örneklerinden biri çıktı. 


THE MENTALIST 


The Mentalist'i izleyen hemen herkesin de mutabık kalacağı konu, büyük ihtimalle Simon Baker'ın harika oyunculuğuyla hayat verdiği Patrick Jane'in en başarılı modern Sherlock Holmes'lerden biri olduğudur. Üstelik Sherlock'un çok daha mizaha yatkın halini düşünün. 

Her ne kadar kendini öyle adlandırmayı sevmese de sahip olduğu üst düzey gözlem yeteneği sayesinde “medyum” olarak anılan Patrick Jane'in, ailesini katleden Red John lakaplı seri katili yakalamak için CBI'la ortak çalışmasını anlatan dizi 7 sezon ve toplamda 151 bölümden oluşuyor. Gizem öğelerini uzun sezonlar çok başarılı bir şekilde kullanan The Mentalist, sadece Jane ve ekibinin ilişkileri için bile vakit ayırmaya değer. 


OUARRY 


Ovarry, kelime anlamıyla taş ocağı demek. Diziye ismini veren taş ocağı da hemen ilk bölümden karşımıza çıkıyor. Adı pek bilinmemesine rağmen 2016'nın sonunda HBO'nun kanalı Cinemax'te yayınlanan dizi fazlasıyla göz dolduruyor. 

Vietnam Savaşı'ndan sırları ve pişmanlıklarıyla dönen bir adamın, savaş sonrası hayata adapte olma konusundaki güçlüklerini başarıyla anlatan Guarry, 8 bölümlük bir mini dizi. Başrollerinde Logan Marshall-Green, Peter Mullan ve bilhassa Buddy rolüyle alışageldiğimiz tüm tetikçi tiplemelerini altüst etmeyi başarmış Damon Herriman yer alıyor. 
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PEAKY BLINDERS 


1920'lerin Birmingham'ı... 1. Dünya Savaşı'nın etkileri hâlâ sürüyor ve kendilerine Peaky Blinders adını takmış bir çete, şehri yönetme peşinde. Shelby ailesinin kurduğu bu çetenin maceralarının anlatıldığı Peaky Blinders, BBC'nin en nitelikli yapımları arasında. Her sezonu 6 bölümden oluşan ve her yeni bölümde, bir öncekinin üstüne çıkmayı başaran yegâne dizilerden olan Peaky'nin 4. sezonu bu yıl yayınlandı. 
Sıradaki sezonsa 2019'da seyirciyle buluşacak. 
Yaratıcısı Steven Knight'ın (pek bilinmese de kendisi Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının da fikir babasıdır) kendi ailesinden esinlendiği ve kurguladığı dizi, Cillian Murphy, Paul Anderson ve Helen McCrory'nin muhteşem oyunculukları üzerinde yükseliyor. 


BROOKLYN NINE-NIİNE 


Brooklyn'in, hayali 99. Bölge'sindeki polislerinin yaşamlarını ve başlarına gelenleri anlatan Brooklyn Nine-Nine günümüzün en kaliteli sitcomlarından biri. Parks and Recreation'ın da yaratıcılarından Micheal Schur ve Daniel J. Goor tarafından kaleme alınan dizinin başrolündeki Andy Samberg ise performansıyla hayran bırakıyor. 
Komedi türünde bir dizi olmasına rağmen Brooklyn Nine-Nine, toplumsal meseleleri insanı şaşırtacak bir ustalıkla ele alıyor. Gerek işledikleri konularla gerek karakterleriyle sıradışı bir yapım. Kalıplaşmış tiplerin dışına çıkan, alışılmadık ve sıradanlığı kıran karakterler Brooklyn Nine- 


Nine'ı diğer sitcomlardan farklı yapan unsurların başında geliyor. 

5. sezonu hâlâ devam eden ve en son 100. bölümünü yayınlayan dizi, kaliteli senaryosu ve ince düşünülmüş esprileriyle çağımızın başarılı sikcomları arasına adını çoktan yazdırdı. 


BRON/BROEN 


İsveç/Danimarka ortak yapımı Bron/Broen, İskandinav polisiyeleri arasında son dönemin en iyilerinden, kimilerine göreyse en iyisi. Sofia Helin'in canlandırdığı Asperger Sendromu'ndan mustarip Saga Nor&n'in “Saga Nor&n, Lânskrim Malmö,” (Malmö Emniyeti'nden Saga Noren) deyişi, kulağınıza çalınmış olmalı. Halen final sezonu süren dizide umutlar tükenmişken bir anda çözülen vakalar, mucizeler beklemeyin. 

” Dedektiflerin olağanüstü başarıları da yok. Bunlar yerine kanıtlara ve iz sürmeye odaklı bir olay kurgusu izliyoruz. Hiçbir boşluk kalmıyor hikâyenin sonunda. Pek çok dizinin yaptığı gibi izleyiciyi kandırmaya yönelik uzatma çabaları görmüyor, bir bitmemişlik, olmamışlık hissi yaşamıyorsunuz. 
Oyuncu seçimi mükemmel (başta Sofia Helin tabii), öykü çok iyi, senaryo sağlam, mekân kul Ianımı yerinde. Bron/Broen, bittiğinde arkasında 


derin bir boşluk bırakacak dizilerden... 
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BREAKING BAD 


Gelmiş geçmiş en iyi işlerden biri, Breaking Bad hiç şüphesiz. 2008-2013 arasında yayınlanan beş sezon boyunca heyecanı her daim zirvede tutmak ve zirvede final yapmak herkesin harcı değil. Dizi tamamlanalı bu kadar zaman geçti, en beğenilen diziler sıralamasında IMDB listesinin beşincisi hâlâ. Lise kimya öğretmeni Walter White'ın (diziyle efsaneleşen müthiş Bryan Cranston), eski öğrencisi Jesse Pinkman'la (Aaron Paul) metamfetamin işine girip acımasız bir uyuşturucu baronu haline gelmesi temelinde bir öykünün anlatıldığı Breaking Bad, Skyler'dan (Anna Gunn) DEA ajanı Hank'e (Dean Norris), daha sonra Better Call Saul'un yıldızı olacak Breaking Bad'in gizli kahramanlarından avukat Saul Goodman'dan (Bob Odenkirk) kartel lideri Gustavo Fring'e (Giancarlo Espesito) her biri döktüren oyuncuların müthiş katkısıyla her türlü övgüyü sonuna kadar hak ediyor... 
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THE FALL 


THE FALL 

2013-2016 arasında 3 sezon yayınlanan The Fall iyi işlenmiş, iyi yazılıp oynanmış klasik bir polisiye. Dedektif Stella Gibson rolündeki Gillian Anderson'a şapka çıkartmamak elde değil. Soğuk, mesafeli, iş bitirici, özgüveni çok yüksek. Karizmatik sonra. Kadın dedektif olarak erkeklerin dünyasında kendini ezdirmez. Ayarı verir, lafını esirgemez ama bir yanıyla duygusal olduğunu belirtelim. 
Psikopat seri katil Paul Spector'ı canlandıran Jamie Dornan'ın da 
Anderson'dan aşağı kalmadığını da ekleyelim. Britanya'nın dizi sektörüne katkısı malum; en iyi örneklerinden biri de The Fall, arz 


MINDHUNTER 


Bizi FBI'ın seri katil ve suçlu profili biriminin oluşturulduğu ilk günlere götüren Mindhunter sadece David 
Fincher imzasını taşımasıyla değil öyküsü, yarattığı atmosfer ve oyunculuklarıyla da son dönemin en iyilerinden. FBI ajanları Holden Ford 
Jonathan Groff) ve Bill Tench (Holt 
McCallany) ile psikolog Wendy Carr 
(Anna Torv) kusursuz ama dizinin rol çalanı, ajanların vahşi suçları neden işlediklerini anlamaya çalışmak için cezaevlerine gidip konuştukları seri katiller. Özellikle Cameron Britton'a dikkat edin. Edmund Kemper'a hayat veren Britton, hiçbir şey yapmadan bile tüylerinizi diken diken etmeyi başarıyor. 2. sezonu merak etmemiz için sebep çok... 
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THE AMERICANS 


Hızlı kurgusu, nefes nefese temposu, mekân kullanımındaki özen, konunun 
Soğuk Savaş yıllarında geçmesi, sağlam öyküsü ve tabii ki oyuncuların başarısı The Americans'ı özel bir yere koyuyor ama daha da önemlisi, iyi ve kötü dengeli dizide. Klasik bir Amerikan dizisi olmasına rağmen 
Rusları kötülemiyor. İki millet içinde de iyiler ve kötüler var. Vurgu bu... 
Başrollerinde Keri Russell, Matthew 
Rhys, Holly Taylor, Keidrich Sellat 

ve Noah Emmerich'i izlediğimiz The Americans'ta 5. sezon biraz durağan geçti, bunu belirtmek lazım. Eski tat yoktu... 28 Mart'ta başlayacak final sezonunda yeniden eski temposuna kavuşması dileğiyle... 
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RIZZOLI&İSLES 


Tess Gerritsen romanlarından televizyona uyarlanan dizi, 7. sezon sonunda ekrana veda etti. Final bölümü efsaneviydi. Bunca polisiye arasında Rizzoli&lsles'ı neden seçmeli peki? Bir kere her bölümde farklı bir vaka çözüme kavuşuyordu. Adli tıp, her zaman işin içindeydi. Alt öyküler sağlamdı. 
Aile ilişkileri güzel veriliyordu. Tempo sağlam, heyecan dozu yerindeydi. 
Oyunculuklar iyiydi. Boston (ABD'nin 
Avrupa'ya en çok benzeyen kentlerin- den biri) fonda iyi duruyordu. Kısacası, derli toplu bir diziydi Rizzoli&lsles. 
Boston Polis Departmanı dedektiflerinden Jane Rizzoli (Angie Harmon) 
ile adli tıp uzmanı Dr. Maura İsles”ı 
(Sasha Alexander) özlüyoruz... 


THE FOLLOWING 


Arızaları olan FBI ajanı Ryan 
Hardy'nin (Kevin Bacon), eski İngiliz edebiyatı profesörü, seri katil Joe 
Carroll (James Purefoy) ve kurduğu tarikatla mücadelesine odaklanan The Following, çok iyi geçen ilk sezonunun ardından biraz bocalasa da 3 
sezon sonunda tamamlandığında, eli yüzü düzgün bir iş olarak hafızalarımızdaki yerini aldı. Özellikle yukarıda saydığımız iki ismin usta işi oyunculuklarına yardımcı rollerdeki kadronun da başarıyla eşlik etmesi, öykünün akıcılığı, senaryonun sürekli izleyiciyi ters köşeye yatırması ve ekran karşısında sürekli diri kalmamızı sağlayan tempo, dizinin önemli artıları. Yorumumuz şu; daha uzun soluklu olabilirdi... 


MAKING A MURDERER 


Wisconsin'li Steven Avery, tecavüz ve cinayete teşebbüs suçuyla cezaevine girer. Masum olduğunu iddia eder ama kimse sesine kulak vermez. Tam 18 yıl sonra, 2003'te DNA testleriyle gerçeği söylediği anlaşılır. Suçlu o değildir. Devleti dava eder. Derken, cezaevinden çıktıktan 2 yıl sonra ailesinin sahibi olduğu araba çöplüğünde bir otomobilde öldürülmüş bir fotoğrafçı bulunur. 25 yaşındaki kadın vahşice katledilmiştir. Avery, yeğeninin (o da yardım ve yataklıktan yargılanıp hüküm giyer) verdiği ifadenin ardından yeniden cezaevine gönderilir. Deliller yine aleyhindedir. Ama öyle midir gerçekten? Steven Avery'nin gerçek öyküsünü anlatan Making a Murderer (“Bir Katil Yaratmak” diye çevirebiliriz), ABD adalet sistemini yerden yere vuran ilginç bir belgesel. Avery, halen aldığı ömür boyu hapis cezasını çekiyor, üstelik temyiz talebi yıl sonunda reddedildi. Dizinin 2. sezonun başlangıç tarihiyse belirsiz... 


BIG LİTTLE LIES 


Hollywood'un başrol oyuncularından oluşan dev kadrosuyla Big Little Lies, aynı ismi taşıyan, Liane Moriarty kaleminden çıkan romanın uyarlaması. Ally Mc Beal'in de yaratıcısı David E. Kelley tarafından HBO için yapıldı ve 2017'ye damgasını vurdu. 

Kaliforniya'da küçük bir deniz kenarı kasabası; görünürde refah seviyesi yüksek ve huzurlu bir kasabanın kapalı kapıları arkasında yalan, aldatma, rekabet, entrika ve şiddetin egemen olduğunu görüyoruz. Küçük bir ilkokul, annelerin güç gösterilerini sergiledikleri bir arena haline gelir. Reese Witherspoon süper annelikte alfalığa oynayan, ilk eşini yoga hocası ve vegan mı vegan bir Zoe Kravitz'e kaptırmış, işkolik Laura Dern ile okul aile birliğini platform belirlemiş birbirlerini yemeye doyamazlar. Şiddet gören ev kadını rolünde Nicole Kidman ile kasabaya gelen yalnız anne rolünde Shailene Woodley'i kanatları altına alırlar. 

Nasıl olur da bu beş benzemez bir cinayete ortak olur? 

Flashbackler, hayaller ve emniyette verilen ifadeler sayesinde cinayeti kimin işlediğine dair ipuçları toplarız. Güçlü bir bir erkek oyuncu kadrosuna sahip olsa da dizide östrojen enerjisi hâkim. Yetmez diyerek HBO, 2. sezonu ilan etmekle kalmayıp Nicole Kidman'ın kayınvalidesi olarak bizi dizinin yeni sezonunda en ön yerlerden izlemek için Meryl Streep'i davet ettiğini bildirdi. 


BODY OF PROOF 


Adli tıp uzmanlarının polisiye vakaları çözmede kilit rol oynadığı diziler her zaman ilgi çeker. Örnekleri de çok... Body of Proof, bu ligde saman alevi gibi parlayıp maalesef sönen iyi işlerden biriydi. 2011-2013 arasında yayınlanan 3 sezon sonrasında rafa kaldırılan dizide, sonradan adli tıpçı olan eski beyin cerrahı Dr. Megan Hunt'ı izledik. Dana Delany'nin can verdiği Dr. 
Hunt, gayet başarılıydı ama belki de sıkıntı, onun iyi olup çevresindekilerin ona ayak uyduramamasında yatıyordu. Polisiye kurgu kısmının aksiyondan uzak yapısı da suçlanabilecek bir diğer etken olarak sayılabilir... 


WALLANDER 


İsveçli kült polisiyeci Henning Mankell'in başkahramanı Kurt Wallander'i kâğıda dökerken Kenneth Branagh'ı gözünde canlandırdığını sanmıyoruz ama yarattığı karakterin İngiliz yapımı bir dizide kanlı canlı olarak karşısına çıkmasından önce usta aktörle baş başa görüştüğünü biliyoruz. 2015'te aramızdan ayrılan yazarın ortaya çıkan sonuçtan memnun olduğunu düşünmemek için bir sebep yok. Wallander, gerçekten usta işi bir polisiye dizi ve karaktere hayat veren Branagh da her zamanki gibi çok, çok iyi. 2009-2016 arasında toplam A sezon yayınlanan diziyi özel bir yere koyuyoruz... 


HANNIBAL 


Büyük ölçüde Kuzuların Sessizliği ile hayatımıza giren Hannibal karakteri Thomas Harris'in Kızıl Ejder kitabından uyarlanan dizisiyle çok ses getirdi yakın dönemde. Ama ne olduysa her şey yolundayken 3. sezon sonunda aniden yayından kaldırıldı Hannibal. Zaten çok iyi bir oyuncu olan Mads Mikkelsen'in birkaç basamak daha tırmanmasını sağlayan dizi, gerçekçi sahneleri, zeki kurgusu ve yarattığı atmosferle çok sevilmişti oysa. “Yazık oldu,” dememize izin verin lütfen... 


THE WIRE 


IMDB listesinde Breaking Bad'in hemen arkasında yer alıyor The Wire. Üstelik 
10 yıl önce izleyicisine veda etmesine rağmen. Klasik bir polisiye değil, hatta 
polisiye de diyemeyiz ona. Sosyolojik ve politik çıkarımların ağır bastığı yapısıyla genel geçer izleyiciye ağır gelebilir. İlk bölümünü izleyip bırakanlar da çoktur, dizinin müptelası olanlar da. Bu kesim için gelmiş geçmiş en iyilerden biri, hatta en iyisidir The Wire. Uyuşturucudan bürokrasideki kokuşmuş düzene bir dizi önemli soruna odaklanan dizi, Baltimore'dan çıkarak ABD'deki kurumların yapısını tartışmaya açar. The Wire, şimdinin büyük yıldızı Idris Elba'nın (Luther, başlı başına yeterli bir örnek) özellikle Amerikan izleyicisi karşısında kendini kanıtlayıp çıkışına başladığı dizi olarak da kayıtlara geçmeli... 


emil 
© HAPPY VALLEY 
Mm Happy Valley, ufak bir İngiliz kasabasında geçen karanlık bir dizi. Bir kadın polisin, Catherine Cawood'un (Sarah Lancashire) hikâyesini anlatan dizi, kötülüğün herkesin birbirini tanıdığı ortamlarda daha çabuk kök salabileceğini gösteriyor. Bu, bir “suçlu-katil kim?” dizisi değil, suçluyu biliyoruz. Karakterlere odaklanıyoruz onun yerine ki onlar da harika çiziliyorlar... Dizideki şiddet biraz ağır gelebilir izleyiciye ama öylesine gerçek ki sizi ele geçiriyor. Biraz ıskalandığını söyleyebiliriz. Yine de başlamak için geç kalmış sayılmazsınız; 
3. sezon 2019'da... 


STRİKE 


BBC dizisi Strike, çarpıcı bir dedektiflik öyküsü anlatıyor. Cormoran Strike (Tom Burke), eski asker, yeni özel dedektif. Yaralı bir adam. Hem duygusal hem de fiziksel yönden. Afganistan'da bir patlamada bacaklarından birini kaybetmiş. 
Diğer ana karakter Robin ise (Holliday Grainger), dedektif olmak isteyen, Sirike'la çalışmayı heyecan verici bulan, alımlı bir genç kadın. Her şeyden öte ikili arasındaki çekim, ekrandan seyirciye çok iyi yansıyor. Bunda oyunculukların güzelliği kadar senaryonun ve tabii ki dizinin uyarlandığı serinin etkisi büyük. 
Serinin yazarı Robert Galbraith. Çağrışım yapmadı mı? Galbraith, Harry Potter serisiyle dünya çapında üne kavuşan J.K. Rowling”den başkası değil... 
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BONES 


12. senesinde 12 bölümlük son sezonuyla izleyiciye veda eden Bones, Seely Booth (David Boreanaz), Temperance Brennan (Emily Deschanel) ve onlarla birlikte çalışan Jefferson Enstitüsü/FBI ekibinin sıradışı hikâyesini anlatıyordu. Dizide alanının 1 numarası adli antropolog Dr. Brennan ile ortağı Booth, başkalarının çözemediği vakalara el atıp dosyayı kapatıyordu. Mesafeli, asosyal ve kendini beğenmiş Brennan ile ona taban tabana zıt Booth, hem işyerinde hem evde çok sağlam bir ortaklık kurmuştu. Dizinin başarısının altında, bu ortaklık ve yan karakterlerin çok iyi çizilmiş olmasının yanında dizinin yapımcılarından biri ve uyarlandığı romanların yazarı Kathy Reichs'ın da çok deneyimli bir adli antropolog olması yatıyor... 
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TOP OF THE LAKE 


Top of the Lake'in Yeni Zelanda'da çekilen bir BBC işi olduğunu duyunca ne kadar şaşıracağınızı tahmin ediyoruz. 2013'te yedi bölümlük mini dizi olarak tasarlanan yapım, dikkatleri o kadar üzerine çekti ki 
2. sezonla yoluna devam etti. Polisiyede büyük sırları olan küçük kasabalar her zaman işlenir. Yeni Zelanda'daki kasabadaysa gerçekten insanın iliklerine kadar işleyecek koca bir utanç gizlidir. 

12 yaşındaki bir kız çocuğunun gölde 
intihar etme girişimiyle başlayan olaylar, zaten yüzyıllardır erkekler tarafından susturulan kadınların hikâyesine günümüzden bir pencere açar. Kasabanın yakınlarında kurulmuş olan feminist bir kolektif yapıyla da birleşen bu hikâye, kadınları iliklerine kadar ele geçirmiş erkek egemen yargıların ne kadar evrensel olduğunu anlatır bize. Sarsıcılığı sade bir gerçeklikten gelen bu dizi, Türkiye'den bakılınca bize çok medeni görünen uzak diyarlarda bile ne utançlar, ne trajediler yaşandığını gözler önüne serer. 


LONGMIRE 


Yeni Zelanda'ya kadar gittik ancak ABD'nin bağrına hiç uğramadık diyorsanız size biraz da longmire'dan bahse- 


delim. Tema parkta bile “Western” konsepti işleniyorsa po- 


lisiyede neden işlenmesin? Battlestar Galactica'dan sonra 'Starbuck” Kara Thrace'i izlemeyi özleyenler için Longmire özel olarak gelsin. 

Bu dizi, Craig Johnson'ın “Walt Longmire Mystery” adlı kitap serisinden yola çıkılarak hazırlanmış. 3 sezon Amerikan A&E kanalında yayınlanan dizi, 4. sezonuna Netflix'te devam edip 6 sezonu tamamlamış. Karısının ölümünden sonra toparlanmaya çalışan Absaroka County'nin (Wyoming) karizmatik, kendisini işine adamış, soğukkanlı şerifi Walt Longmire'ın hikâyesini anlatıyor. Yas havasın- dan kızının yardımıyla çıkmaya çalışırken olaylar zinciri tabii ki şerifin yakasını bırakmıyor. 


MONK 


Amerikalıların dramedi yani hem dram hem komedi diye tanımladığı bir polisiye de Monk. Obsesif kompulsifliğin kroniğini yazan kişilik bozukluğu sahibi bir dedektif daha derken, Monk belki de aralarında en bilinenlerden biridir. 
Aslında kendisine kastedilmiş olduğunu düşündüğü bir araba bombası suikastında eşi ölmüştür. Monk kendini suçlamakla birlikte kişilik bozukluğu iyice pik yapar ve evden çıkamaz hale geldiği için polislik görevini kaybeder. 
Toparlanıp eşinin cinayetini çözme hırsıyla, yanına aldığı asistan sayesinde tekrar dışarıya çıkabilir. Eski departmanından komiser Leland Stottlemeyer ve Randall Disher davalarını her bölüm Monk'a danışırlar. 

Her ne kadar Monk, suikastın düşündüğü gibi kendisine değil de gerçekten eşine kastedildiğini zamanla anlasa da dizinin sonunda tek çözemediği dava oluyor. Titizlik hastalığı, hastalık hastası oluşuyla, alerji ve fobileriyle bir nesile işinde insanın korkularıyla değil işine gösterdiği hassasiyetle değerlendirildiğini göstermiştir. İç dünyasına ulaşılmaz kişiliğiyle hem üzmüş hem de güldürmüştür. 
2002'de hayatımıza girip 8 sezon ve 125 bölümde Tony 


Shalhoub'un can verdiği Monk, kült bir figür haline gelmiş- 


tir ve Türk uyarlaması Galip Derviş olarak Engin Günaydın tarafından canlandırılmıştır. 
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WENTWORTH 


Hangimiz kadınları çok sert bir dünyanın içinde düşünüyoruz ki? Bize göre kadın, naifliğin, munisliğin, estetiğin, şefkat ve anneliğin sembolü. Ancak keşfetmediğimiz galaksiler olduğu gibi kadınlığın da keşfedilmemiş binbir türlü hali var. Mesela suç işleyen kadınlar... Onlar ne haldeler? 

2013'te yayınlanmaya başlanan ve 6 sezondur devam eden Avustralya yapımı bu dizide şerifler, dedektifler falan beklemeyin. Çünkü ortam dışarısı değil, içerisi. Yani kadın hapishanesi... Bae Smith için yeni girdiği hapishanede yaşamaya alışmak çok zor. Hele hiç bilmediği güç dengelerinin, hayatta yolunun kesişmediği karakterlerin içine düşmüşken. Alfalık mücadelesinin sadece erkeklere özgü ortamlarda var olduğunu zannetmeyin. Gardiyanların da birebir işin içinde olduğu hapishanede dengeler de kadınların doğası kadar sert değişmektedir. 
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INSPECTOR 
GEORGE GENTLY 
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INSPECTOR GEORGE GENTLY 


Dedektif Morse gibi bir polisiye roman kahramanı olan George Gently'nin hikâyesi, tam 8 sezondur BBC'de, İngiltere'nin ekranlarını şenlendirmekte. Hikâye, teknolojik imkânların sabit telefon ve postayla sınırlı olduğu 1970'li yıllarda geçtiğinden bize “eski moda” dedektifliğin nasıl bir şey olduğunu en ince ayrıntısına kadar gösterir. Dijital çağda “analog” dedektiflik izlemek, aklımızın unuttuğumuz köşelerini çalıştırmak için çok iyi bir bir temrin olacaktır. 

Emeklilik yaşı gelmiş George Gently, mesleğinde başarılı ve meşhur bir dedektiftir. Eşi öldürüldükten sonra mesleki yeteneklerini karısının katilini bulmak için seferber eder. Bunun için New Castle'a yerleşir. Kulağı kesik dedektifliğini eşinin katilini bulurken konuşturan George Gently'nin işinde ne kadar iyi olduğunu daha ilk bölümden anlarız. Eşinin katilini kısa süre içinde bulan dedektif için artık emeklilik planlarının bir anlamı kalmamıştır. New Castle'da kalıp orada işine devam etmeye karar verir. 


YAKALAMAK MMA İİ 


WHİTE COLLAR 


Komedi ve eğlence öğesi polisiye dizilerde çok da rastladığımız bir şey değil. Rastlayınca da kaçırmak olmaz. 
2009 ABD yapımı White Collar'ı izlediğinizde, bir sahtekârın nasıl bu kadar yakışıklı olabileceğini düşünürken bulacaksınız kendinizi. Ha bir de... Tecrübeli bir FBI ajanı- nın yanında bir sahtekârın, hem de yakışıklı bir sahtekârın ne işi olabilir ki? 

Peter Burke ideal bir koca, örnek bir vatandaş, çalışkan ve görevine bağlı bir FBI ajanıdır. Her seferinde federallerin elinden kaçmayı başaran, “dünyanın en becerikli dolandırıcısı” Neal Caffrey'i sonunda yakalar. Ancak yine onun kadar azılı başka dolandırıcıları yakalamak için Neal'ın yöntemlerine ihtiyaç vardır. Neal eğer hapse girmek istemiyorsa FBI'yla anlaşma yapıp Peter Burke'ün partneri olacaktır. Ancak Neal herkesten gizli başka bir planını daha bu esnada hayata geçirecektir. 


WETECOLLAR 


a 
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VERA 


Polisiye, İngiltere'nin her yerini karış karış dolaşmadı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. İngiltere-İskoçya sınırında- ki Nortfhumberland'da da cinayet ve işini çok önemseyen dedektiflerin hikâyesi var. Orijinal polisiye dizilerinde bir marka olan ITV yapımlarından Vera, 2011'den beri yayın 


hayatına devam ediyor. 

Başrolünde kadın dedektif olan diziler, genellikle genç kadınların hikâyesi üzerinden ilerliyor. Bu sefer karşımızda orta yaşlı, tecrübeli bir kadın dedektif var. Fevri çıkışları olabilen, duygusal dalgalanmaları yüksek Vera Stanhope işinde takıntılı, çözüm yöntemlerinde titiz biridir. İyi bir aile babası olup da yanına yeni katılan ekip arkadaşına babalık-mentorluk eden erkek dedektif karakterinin karşılığı olarak, yanında çalışan genç iş arkadaşlarını fazlasıyla sahiplenen bir yapısı vardır. İngiltere kırsalındaki tecrübeli kadın dedektifin, genç meslektaşlarına öğretecek çok şeyi olduğu kesin. 
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THE NIGHT MANAGER 


Polisiyenin ve özellikle casusluk konularının üstatların- dan John le Carr&'nin aynı adlı romanından uyarlanan The Night Manager, 6 bölümlük mini dizi olarak çekildi. House dizisiyle efsaneleşen Hugh Laurie ve Tom Hiddleston isimlerini kadrosunda bulunduran dizi, eski bir asker olan ve şimdilerde otellerde gece müdürlüğü yapan Jonathan Pine karakterinin casusluk macerasını, yüksek bir tempoda anlatıyor. Pine, 2001 Arap Baharı olayları sırasında Kahire'deki lüks bir otelde gece müdürüdür. Bu sırada kendini uluslararası silah ticaretiyle ilgili bilgi ve belgelerin içinde bulur. İngiliz istihbaratı için çalışmaya başlayan Pine, uzun süredir peşinde olunan Richard Roper'ın güvenini kazanmak ve teşkilata bilgi sızdırmakla görevlendirilir. 2017'de pek çok ödül kazanan The Night Manager oyunculukları, temposu, kurgusu ve senaryosuyla mutlaka izlemeniz gereken işlerden. 
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LA CASA DE PAPEL 


Polisiyede İskandinavlardan sonra parlayan bir yıldız daha, İspanyollar! Büyük soygun yapmak için işinin uzmanı hırsızları bir araya getirme formülü, bizim neslimiz için Ocean's I "la başladı. Las Vegas'a soyguna gitmek Amerikalılar için bilindik bir mit. Ama dünyanın geri kalanında Las Vegas olmadığına göre onlar nereyi soyacaklar? Mesela İspanyollar... 
Kraliyet Darphanesi'ne ne dersiniz? Hem teorik olarak başkasının parasını çalmış olmuyorsunuz. Kendi paranızı aldınız diye halk sizi suçlu bulacak değil ya! Eğer yeterince iyi bir soygun planı yaparsanız Robin Hood bile sayılabilirsiniz! 

Kanlı bir soygundan aranan genç ve güzel bir kadın, özel timin elinden bir profesör tarafından kurtarılır. Profesör deyince kulaklara tuhaf geliyor tabii ama gerçekten durum böyle gelişiyor. Genç kadın, bu adam tarafından neden kurtarıldığını anlamaya çalışırken hemen arkasından iş teklifini alıveriyor! Azılı bir banka soyguncusunun bir profesörden ne 
teklifi aldığını tahmin edersiniz artık. Kendisi gibi soygun, sahtecilik işlerine karışmış tam 8 
kişiyle İspanya Kraliyet Darphanesi'ni soymak. Öyle kolay bir iş değil bu. 5 ay boyunca bir eve kapanıp planın üzerinden ince ince geçmek, en ince ayrıntıya bile çalışmak gerekiyor. 
Kimse kimsenin gerçek ismini bilmiyor. Herkes kendine bir dünya şehrini isim olarak seçiyor. Bayan Tokyo'yla başlayan bu maceranın gerisi nefesleri keseceğe benziyor. 
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RIPPER STREET 
BBC One'ın ilk sezonunu 2012'de yayınladığı Ripper Street, sessiz ama derinden ilerleyerek polisiyenin kült dizilerinden olmaya başladı. Pek çok kez filme de uyarlanan “Karındeşen 
Jack” cinayetlerini mutlaka duymuşsunuzdur. Ripper Street, başında 
Müfettiş Edmund Reid'in bulunduğu acımasız ve korkutucu polis teşkilatı 
H Tümeni'nin 1880'lerin sonunda 
Londra'da işlenen cinayetleri çözme öyküsünü anlatıyor. Başrolde Müfettiş 
Edmund Reid'i canlandıran Matthew 
Macfadyen'i gözünüz bir yerden ısırıyor olabilir. Mr. Darcy dersek hafızalarınızdan çıkıp gelecektir. 
2005 yapımı Aşk ve Gurur filminde 
Mr. Darcy'e eşsiz bir yorum kazandıran Macfadyen, Viktoryen dönemin dedektifi olarak da kendine hayran bırakıyor. 


HARD SUN 


BECK 


Kuzey Avrupa polisiyesinin ustaların- dan, İsveçli yazarlar Per Wahlöö ve 
Maj Sjöwalla'nın birlikte yarattıkları 


Stockholm Merkezi Araştırma Bürosu dedektifi Martin Beck, yazıldıktan yıllar sonra TV'ye de uyarlandı. 
Beck dizisinin ilk sezonu 1997'de yayınlandı ve 2018'de 7. sezonuyla yoluna devam ediyor. 

Martin Beck, sadece cinayetleri çözen bir dedektif olmanın çok ötesinde. İsveç toplumuna dair eleştirileri, gücü elinde tutanların yozlaşmasını, 


polislerin içindeki çekişme ve uygula- 


nan baskıları net bir biçimde işleyen dizi, sadece katili değil cinayetin kökenlerini de merak edenler için en iyi yapımlardan biri. 


LA MANTE 


FX PREVİEW 


AMERICAN CRIME STORY 


Her sezonunda başka bir konuyu/ kişiyi odak noktasına alan American 
Crime Story, şimdiden polisiyeseverler için yeni sezonu merakla beklenen serilerden oldu. İlk sezonunda tartışmalı dava süreciyle çok konuşulan, günümüzde gizemini hâlâ koruyan 
O.J. Simpson davasını işleyen seri, 

şu sıralar yayınlanan yeni sezonunda ise Versace cinayetini anlatıyor. İlk sezonda oyuncu kadrosunun nefis performansıyla çok konuşulan dizi, 
Versace serisinde özellikle Penelope 
Cruz ile dikkat çekiyor. 

Gerçek cinayet hikâyelerini sağlam bir kurgu ve oyunculukla izlemek isteyenler için kaçırılmaması gereken serilerden American Crime Story, 

2019 için yeni sezon onayını da aldı. 


Bu yılın en yeni yapımlarından BBC One'da yayınlanan Hard Sun oldu. Senaryosunda Luther'in yazarı Neil Cross'un imzasını taşıyan Hard Sun'ın yönetmen koltuğun- 


daysa Game of Thrones'un da yönetmeni Brian Kirk oturu- 


yor. Dizi, her gün daha kötüye ve yıkıma doğru giden bir dünyada adaleti uygulamaya çalışan ama birbirlerine tamamen zıt olan iki dedektifin hikâyesini anlatıyor. Cinayet işleyenler kadar adaleti sağlamakla görevli insanların da yozlaştığının altını çizen yapım, basit bir polisiye hikâye anlatmanın çok ötesine dikiyor gözünü. 

Başrolleri Agyness Deyn ve Jim Sturgess paylaşıyor. Jim Sturgess ismini henüz duymayan kaldıysa muhteşem bir müzikal film olan Across #he Universe'ü izlemesini ve The Beatles coverlarını ne kadar güzel yorumlayan bir oyuncu olduğunu bizzat görmelerini tavsiye ederiz. 
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Fransız polisiyesinin en güncel örneklerinden La Mante (Peygamberdevesi| bir seri katil ve onun kopyacısının 
hikâyesini anlatıyor. 1 saatlik 6 bölümden oluşan dizi, 25 
yıl önce Fransa'da korkunç cinayetler işleyen bir seri katilin Jeanne) cinayet işleme yöntemlerini birebir kopyalayan yeni seri katilin yakalanmasına odaklanırken 25 yıl önce yaşananları da işliyor. Jeanne'ın taklitçinin yakalanmasına yardım etmek için iki şartı var: Soruşturma boyunca 

ev hapsinde olmak ve soruşturma hakkında yalnızca bir kişiyle, oğlu Damien'la konuşmak. Dedektif Ferraci, bu koşulları kabul ediyor. Kopyacıyı yakalamaya odaklanan Damien'la annesi Jeanne arasındaki gerilim, izleyicinin pek çok sorunun peşine takılmasını sağlıyor. 

İnsanı cinayete götüren toplumsal ve bireysel sorunların nedenleriyle aile olmayı da derinlikli bir biçimde inceleyen La Mante son yılların önemli Fransız polisiyelerinden. 


NEW ORLEANS CINAYETLERİ 

RAY CELESTIN, ESEN KİTAP 2015 

1919 yılının New Orleans'ı... 1. Dünya 
Savaşı sona ermiş, caz ve blues kentin her yanını sarmaya, Amerika'nın ilk mafya aileleri semirmeye başlamışken kent büyük alkol 


tüten satağiın vE cal 


NEW ORLEANI a 


bol yağmurlu, çamurlu sokaklarında başla- 
—.İ yan seri katil avı, fırtınalı bir caz gecesinde zirvesine ulaşıyor. New Orleans'ın tarihinde yer almış gerçek bir seri katilden esinlenilen kitapta üç kişi, 

üç koldan, kentin kâbusu haline gelen Baltalı Katilin peşine düşüyor: Resmi polis dedektifi Teğmen Michael Talbot, mafya- nın yararına seri katilin peşine düşen eski polis dedektifi Luca D'Andrea ve dedektiflik bürosunda sekreter olarak çalışan sıkı bir Sherlock Holmes hayranı olan Ida. Cinayetler kentteki her kesimin bir numaralı gündemi olurken, Baltalı Katil yazdığı bir mektupla, evinden ya da bulunduğu yerden caz sesi gelmeyen herkesi baltasının tadına varmakla tehdit ediyor. Şehirdeki her mekândan caz müziği eşliğinde neşeli kahkahaların duyulduğu 


POLİSİYE DERGİ 221B ÖNERİYOR: MUTLAKA OKUYUN... 


POLİSİYE İZLEMEYİ SEVİYORSANIZ BÜYÜK OLASILIKLA POLİSİYE ROMANLARI DA TAKİP EDİYORSUNUZDUR. 
MADEM SON YILLARIN EN İYİ POLİSİYE DİZİLERİ KAPAK DOSYASINDA, SON YILLARDA TÜRKÇEDE YAYIMLANAN İYİ POLİSİYE ROMANLARDAN BAHSETMEMEK OLMAZ DİYE DÜŞÜNDÜK. TÜRKİYE” NİN TEK POLİSİYE KÜLTÜR DERGİSİ 221B, SON YILLARDA YAYIMLANAN BİRKAÇ POLİSİYE ROMANI ÖZELLİKLE ÖNERİYOR... 
SMMM MM 


yasaklarına doğru yol alıyor. New Orleans'ın : 


SHERLOCK HOLMES-ISTANBUL'DAN 
GELMEYEN MEKTUP 

GÖKHAN TOSUN, MYLOS KİTAP 2018 
Dünyanın en ünlü edebi kahramanı 
Sherlock Holmes, yaratıcısı Doyle öldükten sonra da yaşamaya devam etti. Tüm dünyada, pek çok dilde onlarca yıldır, yüzlerce hatta binlerce yeni Sherlock Holmes macerası yazıldı. Türkiye'de 1930'larda kısa 


: Sherlock Holmes hikâyelerinin yayımlandığı biliniyor : fakat polisiye üstadı Erol Üyepazarcı'nın tespit ettiği 

: gibi “Yeni Sherlock Holmes maceraları açısından Tür- 
: kiye'de bir kulvar yaratacak bu roman” birkaç hafta 

: önce yayımlandı. 

: Gökhan Tosun'un ilk kitabı olan Sherlock Holmes- İs- 
: tanbul'dan Gelmeyen Mektup'ta Holmes, İstanbul'da : işlenen çetrefilli cinayetleri çözmek için güzel şehrimi- 
: ze geliyor. Kısacası roman, Sherlock Holmes ve Dr. 


akşam, Baltalı listesindeki son ismin peşine düşer. Sağanak, bataklık ve cazın birbirine karıştığı gece, katilin peşindeki üç ismin de hayatını şekillendiren bir cinayetle sonlanır. 


New Orleans Cinayetleri, yazar Ray Celestin'in ilk romanı. Bir kent; dönemi, atmosferi, müziği ve hâlâ çözülememiş cinayetleriyle ne kadar iyi anlatılabilir sorusunun cevabını bulacağınız bu roman, yayımlandığı yıl pek çok ödülü de kazandı. Kitabın 


film ve dizi hakları See-Saw Films tarafından birkaç yıl önce alınmıştı, bakalım ne zaman izleyebileceğiz? 


DENGLER SERİSİ 
WOLFGANG SCHORLAU, İLETİŞİM YAYINLARI, 2016-2017 

Almanya'nın en önemli polisiye yazarlarından Wolfgang Schorlau'nun kitapları Türkçede İletişim Yayınları tarafından yayımlanıyor. Eski polis, şimdinin özel dedektifi Dengler'in maceralarından ilk 3 kitap, Mavi List, Münih  : Komplosu, Koruyan El raflardaki yerini aldı. Seri yayımlan- : maya devam edecek. 

Schorlau, politik polisiye alanında çağımızın en iyi yazarlarından biri. Özellikle Almanya ve Avrupa tarihi, derin devlet yapılanmaları, Neo-Nazi örgütlenmeler ve bunların işlediği cinayetler üzerine epey detaylı çalışmalar yapıyor. 
Bu titiz çalışmalar ve yazarın eleştirel bakış açısından süzülen her bir roman, okuduktan sonra büyük bir iştahla daha fazla araştırma yapmaya teşvik ediyor sizi. 
Romanları Almanya'da dizi ve filmlere de uyarlanan Schorlau, 221B'ye verdiği özel röportajda, “Gizli bir de umudum var: Belki Türkiye'de bir yapım şirketi yöneticisi veya televizyon müdürü bu röportajı okur da Dengler'i Türk televizyonlarına taşır,” 
demişti. Biz de yazarla aynı görüşteyiz, belki bir gün, neden olmasın$ 


Münih Komplosu 


ile il 


: Watson'ı özleyenler için bulunmaz nimet. 

: Türkçe konuşan, Abdülhamit zamanında ilk kez geldi- 
: ği İstanbul'la ilgili anılarını bu ikinci ziyaretinde anım- 
: sayan, tabii ki kendi yöntemleri ve düşünme biçimiyle : cinayetleri çözmeye çalışan Sherlock Holmes... Belki 

: biz de İstanbul'da geçen bu romanı, yakın zamanda : W'ye ya da sinemaya uyarlanmış haliyle izleyebiliriz. 
: Sizce Türkiye'de Sherlock ve Watson karakterlerini en : iyi canlandıracak oyuncular kimler olur? Bunu düşün- 
: mek bile heyecan verici değil mi... 


LİSTE 

TİMUR SOYKAN, KIRMIZI KEDİ YAYINEVİ, 2016 
Şimdilerde herkes rahat rahat konuşuyor ama Emniyet ve devletin içine yerleşen 
Cemaat ve hükümetin yaşadığı gerginlik ve çatışmalar henüz ortaya dökülmeden önce yazılıp yayımlanmış bir roman Liste. Yazarı, gazeteci Timur Soykan, “İnsanların katili merak edeceği, okurken heyecanla izini süreceği bir polisiye yazmayı hedefledim. 


: Bence siyasi zemin ve ülkede devletin geldiği hal bir polisiye 

: için çok elverişli atmosfer meydana getiriyor. Kitap bu nedenle : 2012'de geçiyor. Hükümet-Cemaat ortaklığı bozulmuş, henüz 

: kamuoyu önünde olmasa da kavga başlamış. Böyle bir atmos- 
: ferde okur sadece katili aramıyor; polis, istihbarat, ordudaki 

: çatışmalar, gizemli yapılanmalarla yüzleşiyor,” diye anlatıyor 

: Liste'yi. 

: Emniyet içine yerleşen Cemaatçilerin isimlerinin yer aldığı liste- 
: yi, başbakanın da olduğu bir toplantıya getiren polisi memuru, : güvenliğin üst düzey olduğu Başbakanlık konutunda öldürülür, 

: tuvalette bulunan cesedin sırrını çözmek için başbakan, güven- 
: diği bir ismi, Çavlan Gökmen'i görevlendirir. Çavlan ve ekibi, 

: katilin peşinden giderken politik hırslar, çatışmalar, iktidar için 

: kurulan ve bozulan ortaklıklarla da yüzleşmek zorunda kalır. 

: Elbette bir gün, bu döneme de gelecekten bakacak ve yaşa- 

: nanları analiz edeceğiz. Belki o günlerde, birileri bu kitabın 

: filmini de yapmaya cesaret edecek. O gün gelene kadar daha 


: fazla insanın okuması dileğiyle... 
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PSYCHO KİLLER, ) 


ir 


UÜ ESİ-CEĞVE | 


LEŞİ,.. 


SON YILLARDA dizi izleyicileri arasında polisiye ve suç temalı dizilere ilginin arttığı herkesin malumu. Sherlock ortalığı darmaduman ederken bir 90'lar klasiği Twin Peaks'in dönüşü, derken Mindhunter gibi psikolojik yönü ağır basan nefis bir David Fincher eseri... Son olarak oldukça zekice kurgulanmış bir soygun öyküsü olan La casa de papel! Herhalde bu son üç beş yılda keyfinden dört köşe olmayan polisiyesever yoktur. 

Bu dizilerin -ve adını anmadığım birkaç tanesinin daha, mesela Luther- sayısız sahnesi aklınıza muhakkak kazınmıştır! Bazılarını da unuttum sanırsınız ama onlar zihninizin derinliklerinde saklıdır... Onları saklı oldukları yerden çıkarmak için uzun uğraşlara gerek yoktur halbuki. Tıpkı Bay Sherlock Holmes'ün yaptığı gibi, zihin sarayınızı ziyaret etmeniz yeterlidir; sonra zihin sarayınızda pikabınızın durduğu odaya girmeli ve plakları şöyle bir karıştırmalısınız... Zira tüm bu sahneler, zihninize birer şarkıyla mıhlanmışlardır! İşbu yazıda, bazı şahane sahneleri bize anımsatan bazı şahane şarkılardan beş şarkılık bir seçme oluşturdum... Buyurun, hep birlikte çok sevdiğimiz o dizilerin şarkıları arasında kısa bir yolculuğa çıkalım ve sahneleri zihnimize mıhlayan şarkıların öykülerini öğrenelim! 


TALKING HEADS - PSYCHO KILLER (1977) 

MINDHUNTER, 1. SEZON 2. BÖLÜM 

Mindhunter'ın 2. bölümü, Bill ile Holden psikopat katillerin profillerini çıkarmak üzere araştırma yapmak için şeflerinden izin alabildiklerinden neşeyle dolup taşarak asansörle bodruma, yeni ofislerine inmektedirler. Müstehzi gülümsemelerine Talking Heads'in bu ilk hit şarkısı eşlik eder: “Psycho killer, guest-ce gue cest..” 

Şarkı da tıpkı Bill ile Holden'ın durumu gibi oldukça ironiktir; psikopatça işlenmiş cinayetler sözkonusuyken bu kadar neşe dolabilmek biz sıradan insanlara çok şaşırtıcı gelse de ne Bill ile Holden sıradan dedektifler ne de Talking Heads sıradan bir grup... Nasıl ki Bill ile Holden yazılı kuralları yıkıp kriminoloji dünyasına profil çıkarma işini armağan ettilerse Talking Heads de müzik dünyasının en kural yıkıcı yıllarından 1977'ye çok heyecan verici bir albüm armağan etmiştir: Talking Heads 77. New-wave döneminin 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mihenk taşlarından bu albümün her bir şarkısı şahanedir ama “Pscyho Killer” pek çok insan için başka yerde durur. 

Şarkı aslında ilk defa 1974 yılında dinleyicilerin karşısına çıkmıştır. David Byrne'ün Talking Heads'i kurmadan önceki grubu The Artistic tarafından seslendirilmiştir ama Talking Heads ile meşhur olmuştur... Israrla devam ederek bir defa dinlendi mi kendini insanın aklına kazıyan ritmi, şarkının daha başında ruhumuzu canlandıran baslarıyla “Psycho Killer” insanı dans ettirmez belki ama vücudunuzun her bir uzvuyla bu şarkıya tempo tutmaktan kendinizi alamazsınız. 

İlginçtir, aslında David Byrne bu şarkıyı yazarken Alice Cooper tarzı bir şarkı ortaya çıkarmayı hayal etmiş. Ama dönemin popüler kötü karakterlerinden Joker ve Hannibal Lecter'dan etkilenmeden duramamış... Bir diğer ilham kaynağı da Psycho (1960) filminin unutulmaz karakteri Norman Bates imiş. Anlayacağınız, içerdiği Fransızca birkaç cümlenin tüm o romantik tınlamasına rağmen, bu Talking Heads klasiği bizi alıp bir katille tanıştırmayı kendine görev bilmiş! 
Bill ile Holden'ın gülümsemesine fon olmasına şaşırmamalı... 


LED ZEPPELIN - IN THE LİGHT (1975) 

MINDHUNTER, 1. SEZON 10. BÖLÜM 

Led Zeppelin'i anlatmaya gerek var mı? Hani Sabri Ugan, Hagi'nin Monaco'ya attığı o muazzam golü nasıl anlatıyordu: “Nasıl anlatalım bu golü şimdi size? Hagi dedik mi, her şeyin özeti.” Aynı o hesap; “Led Zeppelin dedik mi, her şeyin özeti” 

Ne var ki rock'n roll âleminin başköşesine kurulmuş Led Zeppelin şarkılarının yanında bir de onların gölgesinde kalmış ama en az onlar kadar cayır cayır rock'n roll Led Zeppelin şarkıları var. 
Physical Graffiti (1975) albümünden “In The Light”, işte onlardan biri. John Paul Jones'un synthesizer'ına keman yayı kullanarak çaldığı (ki başka şarkılarda da bu yöntemi kullanmıştır) gitarıyla Jimmy Page eşlik eder ve eşsiz bir şarkı ortaya çıkar. Gerçi Mindhunter'da bunun çaldığı sahnede, şarkı ortasından girdiği için bu giriş kısmı güme gitmiştir... Sağlık olsun. 

“In The Light”, böyle bir seçmede atlanamayacak kadar özel ve büyülü bir şarkıdır. Mindhunter'ın da ilk sezon kapanışı en çok ona 


yakışmıştır. Ne ki, işin üzücü kısmı şudur: Yorgunluk ve stres Ajan Holden'ın zihnini ve ruhunu bir anda dünyadan alıp “In The Lightın masalsı, o upuzak, gizemli âlemine götürürken, bizlere dizinin 2. sezonunu merak içinde beklemek düşmüştür. 


GUEEN - | WANT TO BREAK FREE 
(1984) 

SHERLOCK, 4. SEZON 3. BÖLÜM 

Haydi itiraf edin, hepinizin kalbinde Sherlock Holmes'ün uslanmaz hasmı Profesör 
James Moriarty'ye az da olsa bir sempati var... 4. sezonun final bölümünde, Oucen'in 
“I Want To Break Free” şarkısı eşliğinde çıkıp gelince heyecanlanmayanınız olduğuna, öldürseniz inanmam! Hani kulağında kulaklık, Freddie Mercuryden mülhem bir dans eşliğinde helikopterden indiği sahne- den bahsediyorum... 

Oueen'in The Works (1984) albümünde yer alan bu parça, grubun belki de ismi en az bilinen (ama bir o kadar yetenekli) elemanı, basçı John Deacon imzalı. Şarkının ortalarındaki meşhur klavye solosunu ise Fred Mandel atmış. 

“I Want To Break” uzun zaman politik eylemlerde, özellikle Güney Afrikadaki ırkçı rejime karşı Nelson Mandela'nın özgürlüğünü savunan eylemlerde çalınmış, söylenmiş, bir özgürlük marşına dönüşmüş. 
Bir parantez de şarkının klibine açmak lazım: Klibin başında tüm Oueen üyelerini kadın kıyafetleriyle görürüz. Her biri bir başka karaktere bürünmüştür; Freddie 
Mercury ev hanımı olmuştur örneğin, şar- 


kının yazarı John Deacon ise büyükanne... 
Bu, popüler İngiliz televizyon dizilerinden Coronation Street'in bir parodisidir. Tabii bu kadın kılığındaki erkekler kimilerince pek hoş karşılanmamış! Şarkının klibi uzun zaman MTV'de yasaklıymış, bu da şarkının tekli versiyonunun ABD'deki satışlarını fena halde etkilemiş. Ne dediğinizi duyar gibiyim: Aman efendim, çok da umurunda koskoca Oucen'in! E, haklısınız... 


ROBERT SMITH - A FEW HOURS 
AFTER THIS (2015) 

LUTHER, 4. SEZON 2. BÖLÜM 

Plakların B-yüzleri çoğu zaman A-yüzlerinin gölgesinde kalır, fakat o gölgenin altında yatan kimi zaman bir hazinedir ve bu hazineyi yalnızca o plağın sahibinin gerçek hayranları, meraklıları bilir... Ta ki biri ona dizisinde yer vermeye karar verene kadar! 
Luther dizisinin yapımcısı Neil Cross'un ilk gençliğinden beri sıkı bir The Cure hayranı olması bu yüzden büyük şans; sayesinde 
The Cure'un bir türlü hak ettiği ilgiyi göre- 


memiş bir şarkısı, “A Few Hours After This” 


grubun ve cümle gotik sahnesinin efsanevi ismi Robert Smith'in diziye özel yeniden yorumuyla hak ettiği ilgiyi buldu... 
Şarkının orijinali he Cure'un 1985 tarihli 
“In Between Days” kırkbeşliğinin B-yüzünde saklı. Yeniden yorumu ise Robert Smith tarafından, Luther dizisi için kaydedilmiş. 
İlginçtir ki müzikal anlamda bu iki yorum birbirine neredeyse tamamen zıt: Şarkının orijinali zengin bir orkestrasyona ve sıcak bir atmosfere sahipken, Robert Smith'in 


Luther için kaydettiği hali ise bir synthesizer üzerine inşa edilmiş soğuk bir yorum. 
Neredeyse tehditkâr, kesinlikle içine kapanık. Birinin rengi mor, diğerinin gri. 


Doğrusu, ben şarkının orijinal halini çok daha sevsem de alternatif yorumunu da dinlettiği için Luther dizisine şükran borçlu hissediyorum. Teşekkürler! 


MANU PILAS - BELLA CIAO (2017) 

LA CASA DE PAPEL, BİRKAÇ BÖLÜMDE 

En etkileyici sahneler onlar olduğundan mı “Bella Ciao” onlara eşlik ediyordu, yoksa “Bella Ciao” onlara eşlik ettiği için mi en etkileyici sahnelerdi? Son yıllarda izlediğim en heyecan verici dizilerden olan La casa de papel'i bitirirken aklıma bu soru düştü. 
Her halükârda, “Bella Ciao” eşlik ettiği o birkaç sahneyi öyle güzel tamamlıyordu ki... Aslında iki durumda duyuyorduk 
Manu Pilas'ın o etkileyici yorumunu: Umut ve ölüm. Zaten “Bella Ciao”nun öyküsü de bu iki durumu bir arada bulundurmuyor mu? Hatırlayalım: Bu pek meşhur, sözleri birkaç defa değişikliğe uğramış İtalyan halk şarkısı, daha güzel bir gelecek umuduyla Mussolini'nin faşistlerine karşı ölümü göze alıp kavgaya giden partizanların sevgilileri- ne vedalarıydı... “Hoşça kal sevgilim, hoşça kal!” 

Böyle birkaç zıt duyguyu ve durumu bir arada bulunduran bir kavgaya marş olduğundan olsa gerek, “Bella Ciao”nun birbirinden farklı sayısız yorumu vardır... Kimisi “Bella Ciao” ile dans ettirir, Goran Bregovic mesela; kimiyse ağlatır, Manu Pilas gibi. 


A NETFLIX ORIGINAL DOCUMENTARY SERİES 
FROM THE HOME OF MAKING A MURDERER AND AMANDA KNOX 


MAĞDURUN V 


NETFLIX“İN MAYIS 2017'DE GÖRÜCÜYE ÇIKAN 7 
BÖLÜMLÜK BELGESELİ THE KEEPERS, GÜNÜMÜZE 

DEK HÂLÂ ÇÖZÜLEMEMİŞ BİR CİNAYETİ VE RAHİBE CESNIK'İN BAŞINA NE GELMİŞ OLABİLECEĞİNİ ELE ALIYOR. “GERÇEK SUÇ” ADI VERİLEN BU TÜRE ABD TELEVİZYON DÜNYASINDA SIK RASTLIYORUZ. BAZEN BÖYLE BİR BELGESEL, BAZEN CRIMINAL MINDS GİBİ BİR HUKUKİ VEYA POLİSİYE DİZİDE REFERANS, BAZENSE İLK SEZONUNDA TARTIŞMALI O. J. SIMPSON DAVASI, YENİ BAŞLAYAN 2. SEZONUNDA DA GIANNI VERSACE CİNAYETİNİ ANLATAN AMER/CAN CRİME STORY GİBİ HİKÂYELEŞTİRİLMİŞ CANLANDIRMA OLARAK KARŞIMIZA 


ÇIKABİLİYORLAR. 


MAMA DENİZ TURGAY 


1969 SONBAHARINDA, ABD'nin doğu 
yakasındaki Maryland eyaletinin başkenti Baltimore'dayız. Ülke hâlâ bir yükselip 

bir düşen tansiyonla devam eden Vietnam Savaşı'nda ama yüzbinlerce insanın katıldığı savaş karşıtı protestolar da bir 

o kadar yoğun. Yaklaşık 400 kilometre kuzeyde, New York eyaletinin bir kasabası olan Bethel'de aynı hareketin bir parçası olan Woodstock Festivali ağustos ayında yapılmış, ondan bir ay öncesindeyse tüm ülke, televizyon ekranlarına yapışmış şekilde Neil Armstrong'un Ay'daki ilk adımlarını izlemiş. Ancak insanlığa dair böylesi bir barışçıl umut yeşerirken, birkaç ay içinde hem geçtiğimiz aylarda müebbet cezası sırasında hapishanede ölen Charles Manson'ın müritleri Manson ailesi hem de kim olduğu hiç ortaya çıkarılamamış 
Zodyak Katili sansasyonel ve sarsıcı seri cinayetler işliyor. Bu çalkantılı dönemde büyümek çocuklar için ne kadar sancılıysa, otoritelerini korumak da yetişkinler için o kadar zor. 

Bölgenin köklü okullarından ve yalnızca kız öğrencilere hizmet veren Başpiskopos Keough Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olan rahibe Catherine Cesnik, bu çatışmayı 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hissetmeyen veya en azından öğrencileriyle bunu hissettirecek hiyerarşik bir ilişki 
kurmayan genç bir kadın. Baltimore'un 900 
bin sakini arasında en kalabalık dini grup Katolik cemaati ve Cesnik de bu ortamda büyümüş. Komşu eyalet Pennsylvaniadaki din eğitiminden sonra kendi cemaatine hizmet etmek için Baltimore'a dönüp çeşitli liselerde dönüşümlü olarak eğitmenlik yapıyor. Öğrencilerine göre mutlu, saygı duyulan, şefkatli ve iyimser bir rol model. 
Ancak kız kardeşine nişan hediyesi almaya çıktığı 7 Kasım akşamı, 27. doğum gününe 
10 gün kala Cesnik kayıplara karışıyor. 
Kendisi de rahibe olan ev arkadaşının 

ve okuldan yakın rahip arkadaşlarının Cesnik'in başına ne gelmiş olabileceğine dair hiçbir fikri yok. Peki, yalnızca birkaç 
gün sonra yine Baltimoreda kaybolan 20 
yaşındaki Joyce Helen Malecki'nin Cesnik vakasıyla bir bağlantısı olabilir mi? Polis daha bunu kesinleştirememişken, Malecki'nin cansız bedeni iki gün içinde bulunuyor; Cesnik ise hâlâ kayıp. Bu durum, önce ailesini ve arkadaşlarını ümitlendirse de Cesnik'in bedeni sonunda 2 Ocak 1970'te Baltimore'un güneybatı sınırlarında bir arazide bulunuyor. 


Netflix'in Mayıs 2017'de görücüye çıkan 

7 bölümlük belgeseli The Keepers, günümüze dek hâlâ çözülememiş bu cinayeti 

ve Rahibe Cesnik'in başına ne gelmiş olabileceğini ele alıyor. “Gerçek suç” adı verilen bu türe ABD televizyon dünyasında sık rastlıyoruz. Bazen böyle bir belgesel, bazen Criminal Minds gibi bir hukuki veya polisiye dizide referans, bazense ilk sezonunda tartışmalı O.J. Simpson davası, yeni başlayan 2. sezonunda da Gianni Versace cinayetini anlatan American Crime Story gibi hikâyeleştirilmiş canlandırma olarak karşımıza çıkabiliyorlar. Belgeseller genel izleyici kitlesine ulaşmayan ama türün meraklılarının hatmettiği bir alttür olsa da son birkaç sene içinde giderek popülerleşti. Bu ilginin odağındaysa cinayet soruşturmasını konu edinen gerçek suç belgesellerinin bir noktada mutlaka karşılaştırıldığı The Jinx (2015), yine bir Netflix yapımı olan Making a Murderer (2015) ve günümüzün görsel alışkanlıklarına rağmen kendine sağlam bir yer edinen podcast Serial (2014) yer alıyor. 
Belgeseller neredeyse sinema tarihinin başından beri mevcut. Toplum yaşamı, doğal hayat, seyahat, hatta cerrahiyi konu eden, 
19. yüzyıl sonlarından kalma pek çok film 


bulunuyor. Genelde tek bir olayı aktaran bu filmler, teknolojinin ilerlemesi ve sanatçıların giderek politikleşmesiyle zamanla mesaj kaygısı güden yapımlar haline geliyor. 
Yorum yapan ve yönlendiren bir dış sesin olmadığı Kino-Pravda (sinematik doğru) 
adı verilen Sovyet anlayışı ve 1960'ların felsefi ve siyasi bağlamının doğurduğu Fransız Cinema vörit€ (gerçek sinema) akımının buna önayak olduğunu söyleyebiliriz. 
Günümüzde doğa belgeselleri dışındaki çoğu belgesel, toplumsal bir soruna dikkat çekmeyi hedefliyor. Var olan bir durumun birebir aktarılmaya çalışıldığı bir sanat dalının siyasi bir derdi olduğunu söylemek, kimseyi şaşırtacak bir beyan olmasa gerek. 
The Keepers'ın kesinlikle böyle bir derdi var. 
Ancak düşündüğünüzden, beklediğinizden ve gerçek suç belgeseli türünün irdelemeye aşina olduğundan oldukça farklı bir dert bu. İlk bölümünde türünün neredeyse standart kurgusuyla ilerleyen belgesel, 2. 
bölümden itibaren aniden bir yan yola sapıyor ve izleyiciyi bambaşka bir yere, etrafta neler olduğunu görmenizi zorlaştıran bir koruya bırakıyor. Soruşturmanın kilit noktası diyebileceğimiz anonim tanığı, neredeyse 50 yıl sonra kimliğini açıklıyor. 
Ve lisedeki rehberlik öğretmeni rahip 
Joseph Maskell'ın yıllar boyunca okuldaki bazı kız çocuklarına taciz ve tecavüz ettiğini ve Cesnik'in bunu öğrenip Maskell'la yüzleşmesinden sonra öldürüldüğünü iddia ediyor. Cesnik'in eski öğrencilerinden Abbie Schaub ve Gemma Hoskins'in çok sevdikleri öğretmenlerinin ölümünü kendi 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çabalarıyla aydınlatma çabalarını dinlediğimiz ilk bölümden sonra, artık belgeselde bu inanılmaz genişlikteki taciz ağının mağdurlarının tanıklıklarını dinlemeye başlıyoruz. 
Skandal o kadar çok insanı kapsıyor ki üstünü örtmek için Baltimore Başpiskoposluğu duruma müdahale ediyor ve rahiplerini destekliyor. Mağdurların her iddiasını reddediyor ve tanıkları rüşvetle susturuyorlar; savcıların baskıyla delilleri görmezden gelmeye zorlandığı bile öne sürülüyor. 
Belgeselin başardığı en önemli şeylerden biri, tüm yetişkin hayatlarını suçluluk ve pişmanlık hissiyle geçirmiş, içinde yaşadıkları cemaate ve Tanrıya inançlarını kaybetmiş bu kadınlara seslerini duyurmaları için bir megafon sunabilmesi. Keough Lisesi öğrencilerini sırf bu iddialarıyla değil, hayatlarının başka boyutlarıyla birlikte tanıyoruz. Bu hikâyeyi aynı lisede Cesnik'ten ders almış teyzesinden duyan yönetmen 
Ryan White, daha ilk bölümden itibaren mağdurların hikâyesini aktarmada oldukça iyi bir iş çıkarıyor. Tanıklar hiçbir anlatıcı veya sunucu olmadan kendi hikâyelerini aktarıyor ve uzun konuşma sahnelerinin olması, bunu hiçbir yönlendirme olmadan yaptıkları hissini veriyor. Toplumumuz gerçekliğine hiç yabancı olmayan ve teorik olarak tartışması bile yorucu ve zor olan taciz, tecavüz ve dini inanç konularını incelikle ele alabilmesi, 7he Keepers'ın başarısının en önemli nedeni olsa gerek. 

Popülerliğini zamanla artırabilmiş bir tür belgesel. Hatta popülerleştikçe parodisi bile yapılmaya başlandı. Bu sinema türünün 


çekim tekniklerini ve yarattığı “gerçekmiş gibi” algısını kullanıp kurgu hikâyeler anlatan mockumentary filmleri ve dizileri de var. 1990'larda ülkemiz televizyonlarında sık rastladığımız Güney Afrika filmi Tanrılar Çıldırmış Olmalı (1980) ve yan rolleri yıldızlarla bezeli, kurgu bir İngiliz rock gru- bunun ABD turunu anlatan This Is Spinal 
Tap (1984) bu “alt alt türün” ilk örneklerinden. Mockumentary'ye ilk defa 1980'lerde rastlamamızın bir anlamı olmalı... 
Dünyanın ciddiyetinden bunalan insanlar için hem bir kaçış yolu hem de alaycı ve nihilist bir eleştiridir belki de... Önce Birleşik Krallık'ta beğeni kazanıp ardından ABD uyarlaması kült haline gelen The Office, neredeyse on senedir devam eden Modern 
Family ve beyazperdeye mezun ettiği Chris Pratt ve Aubrey Plaza gibi oyuncularıyla 
Parks and Recreation ile birlikte, mockumentary'nin artık dört başı mamur bir 

tür olduğunu söylesek abartmış olmayız. 
Çeşitlilik o kadar fazla ki gerçek suç belgesellerinin bile bir parodisi var: American Vandal. İki lise öğrencisinin okullarındaki vandalizm suçunu kimin işlediğini acemice ortaya çıkarmaya çalıştığı ve türle olduğu kadar kendiyle de dalga geçen bu Netflix yapımında, aklınıza gelebilecek en absürt konunun bile aslında ne kadar tartışmaya değer olduğunu görüyoruz. Ancak insan hayatının kıymeti veya güvendiğimiz, güvenmemiz gereken kurumların varlığı gibi temel konular bile hâlâ ciddiyet ve hararetle tartışılıyor. The Keepers, türünün üstlendiği bu görevi layıkıyla yerine getiriyor. 
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MINDHUNTER'DAN 
ÖNCE DE SİNEMADA 
DEFALARCA 

İŞLENMİŞ OLAN SERİ 


5 KATİL PROFİLİNİ 


KAFAMDA TARTMIŞ 
VE MİLYONLARCA 
İNSANIN YAPTIGI 
GİBİ SERİ CİNAYET 
KAVRAMI ÜZERİNE 
DÜŞÜNMÜŞTÜM. 
AKLIMDA BELİREN 
SORULARDAN BİRİ 
ŞUYDU: PEŞ PEŞE 
İŞLENEN KORKUNÇ, 
AKIL ALMAZ, İGRENÇ 
CİNAYETLER NEDEN 
İNSANLARIN İLGİSİNİ BU 
KADAR ÇEKİYOR? 


NETFLIW'İN 2017 serilerinden olan 
Mindhunter, gerek polisiye perspektifi gerekse psikolojik bakış açısıyla geçen sene- nin benim için en iyilerinden biriydi. Dizi, bizlere FBI'daki Davranış Analiz Birimi'nin çekirdeğinin nasıl atıldığını ve küçük bir ekip tarafından beyin fırtınası yapılarak ortaya çıkarılan fikirlerin, nasıl gerçek sorgulamalara ve görüşmelere dönüştüğünü gösterdi. Gerçek dedektifler ve gerçek katillerden esinlenen Mindhunter, ilk sezonunda kitlelerin en çok ilgisini çeken polisiye konu olan seri katilleri bir kez daha heyecan ve merakla izlememizi sağladı. 
Dizinin farklı yanı, seri katillerin cinayet hikâyeleri yerine, katillerin kendilerine ve içsel dünyalarına odaklanması. “Bir seri katili, seri katil yapan şey nedir?” sorusuna cevap araması. Dizinin ana karakteri Holden Ford, insanın karanlık doğasına karşı özellikle de o dönem için olağandışı görülen bir merak sergiliyor. Henüz seri katil diye bir tanımlama bile ortada yokken, bu katillerin doğanın bir bozukluğu olarak görüldüğü dönemde sorduğu “neden” sorusu Holdertın garip biri olarak tanımlanmasına neden oluyor. Başlangıçta polislere verdiği eğitimlerde, tuhaf ve bir nevi “entel” yaftası yiyor. Eğlenmek için gittiği gece kulübüne takım elbiseli bir ajan kılığıyla gitmesi, oraya da ait olmadığı hissini veriyor. Orada tanıştığı entelektüel sevgilisinin zümresi içinse fazla “ortabatılı” kalıyor. Holden, nereden geldiği belirsiz ve hiçbir yere tam 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olarak ait olamayan bir adam gibi. Ama insanları anlamak ve onlara uygun yanıt vermek konusundaki merakı, eninde sonunda ortamları manipüle ederek kabul görmesini sağlıyor. Hatta seri katillerle bile bu taktikle iletişim kuruyor ve ilk görüşmesinde son derece gergin, huzursuz ve ne yapacağını pek de bilmeyen bir halde olmasına rağmen kısa sürede seri katilleri de manipüle ederek onlara adapte oluyor. Holden Ford'un ve ilham kaynağı olan gerçek FBI dedektifi John Douglas'ın bu merakı ve adaptasyon yeteneği sayesinde seri katil kavramı başlı başına önemli bir adli ve psikolojik konu haline geliyor. 

Bu yazıda tek bir karakterin değil, seri katillerin ve seri cinayetlerin neden bu kadar ilgiyle izlendiğinin analizini yapmak istiyorum. Mindhunter'dan önce de sinemada defalarca işlenmiş olan seri katil profilini kafamda tartmış ve milyonlarca insanın yaptığı gibi seri cinayet kavramı üzerine düşünmüştüm. Aklımda beliren sorulardan biri şuydu: Peş peşe işlenen korkunç, akıl almaz, iğrenç cinayetler neden insanların ilgisini bu kadar çekiyor? 

Burada iki önemli unsur var, benzeşme ve farklılaşma. Her insanda agresif bir çekirdek bulunur. Birikmiş öfke, intikam duygusu, haset, kıskançlık insanın özünde var olan ve agresyondan köken alan karanlık duygular. Bir seri katilin hikâyesini izlerken içimizdeki bu istenmeyen ve kabullenilmesi Zor karanlık duyguları, bir başkasının 


ORTAÇAĞ AVRUPA'SINDAKİ GÜNAH 
YİYEN GELENEĞİNİ ANIMSATAN 
BİR YANI VAR SERİ KATİLLERİN. 
CENAZE İÇİN KİRALANAN GÜNAH 
YİYEN, RİTÜEL OLARAK VERİLEN 
EKMEGİ YİYEREK VE BİRA İÇEREK 
BİR KONUŞMA YAPAR VE ÖLEN 
KİŞİNİN GÜNAHLARINI ÜSTLENİR. 
SERİ KATİLLERDE DE GÜNAH 
YİYENLERE BENZER ŞEKİLDE, BİZE 
AİT BİR DUYGUNUN İŞLENMESİ HEM 
DE BUNUN DIŞSALLAŞTIRILARAK 
YAPILIYOR OLMASI MÜMKÜN. 


agresyonu üzerinden yaşamak katartik bir etki yapıyor olabilir. Ortaçağ Avrupa'sındaki günah yiyen geleneğini anımsatan bir yanı var seri katillerin. Cenaze için kiralanan günah yiyen, ritüel olarak verilen ekmeği yiyerek ve bira içerek bir konuşma yapar ve ölen kişinin günahlarını üstlenir. 
Seri katillerde de günah yiyenlere benzer şekilde, bize ait bir duygunun işlenmesi hem de bunun dışsallaştırılarak yapılıyor olması mümkün. 

Ayrıca seri katillerin şöyle bir fonksiyonu olduğunu düşünüyorum: Kötülüğün tentürleşmiş, billurlaşmış hali olmaları 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nedeniyle iyi ve kötü arasında net bir çizgi çizmeyi kolaylaştırıyorlar. Oysa gerçek hayatta, insanoğlu sözkonusu olduğunda beyaz ve siyah alanlar pek azdır, insanoğlu grinin tonlarında yaşar. Suçluluk ve vicdan duygusu yani bilinçdışı yargıcımız olan süperego, bizi koşul ne olursa olsun ahlaklı ve doğru olana yönlendirir. Ahlaksız ve yanlış olan ne kadar cismani olursa sınırımızı çizmemiz ve kendimizi “iyi” olarak tanımlayabilmemiz o kadar kolay olur. Seri katillerin o derin, koyu siyahlığı, grimizi daha beyaz gösterir. 

Seri katilleri ilgi çekici bulmamızda önemli rolü olan bir mefhumsa merak. Bir insanın nasıl bu kadar acımasızlaşabileceği, nasıl gözünü kırpmadan cinayet işleyebildiği, vicdan azabı ve suçluluk hissetmeden nasıl hayatına devam edebildiği insani bir merak konusu. İnsan, kavramsal olarak sınırlarını ve hallerini görmeye her zaman merak duymuştur. Akıl hastalığı, cinayet, tecavüz gibi normal insanlara anlaşılmaz gelen hallerin tariflendiği eserler, insanın bu merakını giderdiği ve insanın hallerini gösterdiğinden ilginçtir toplum için. Ve uçurumun içine düşmeden kenarından bakmayı istemek son derece insani bir tutumdur. İnsanlar, korku gibi kaçınılan duygulara karşı paradoksal bir arzu da duyarlar. Çocukların korkmalarına rağmen canavar hikâyelerin- den hoşlanmasının nedeni budur. Korku, adrenalin ve dopamin üzerinden bize haz da verir. Seri katilleri izlerken kurbanla özdeşim kurarak hissettiğimiz korku da 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bizi bu hikâyelere çeken etmenlerden biri olabilir. 

Seri katiller sinema ve edebiyatta, özellikle son 40 yılda işleniyor olsa da tarihte belirgin figürler haline gelişi sanayileşmeyle başlıyor. Sanayileşme sonrasındaki sosyal doku değişiminin buradaki rolünü anlamak, Mindhunter'ın ilk sezonundaki seri katillerin hikâyelerini bir çerçeveye oturtmamız için de önemli. Sanayileşme sonrası sosyal doku çözülmeye başlıyor. Bu, ebeveynlerin çocukla daha izole bir hayat sürmesi anlamına geliyor. Ebeveyn hastaysa veyahut kişilik bozukluğuna sahipse çocuk bu duruma direkt maruz kalıyor. Çevrede yakınların olmayışı bu durumu kompanze etmeyi imkânsız kılıyor. Yani hasta bir anneyle baş başa kalan çocuk, hastalıklı 

bir annenin yetiştirdiği bir çocuk oluyor. 
Mindhunter'ın ilk sezonunun konukları olan seri katillerin tümünün hikâyelerinde ruhsal hastalığı, bağımlılık öyküsü ya da kişilik bozukluğu olan ebeveynler bulunması şaşırtıcı değil. 

Bu sezonda tanıdığımız ilk seri katil Edmund Kemper, bu zeminde yetişmiş bir erkek. Annesi babasından ayrılınca, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte babasından uzağa taşınmak durumunda kalıyor. Henüz küçük bir çocukken alkolik ve muhtemelen kişilik bozukluğuna sahip annesi tarafından erkek olduğu için “tehlikeli” olarak yaftalanıp annesinin isteği üzerine bodrumda yatmaya başlıyor. Annesinin süreğen aşağılamaları, yetersiz olduğu şeklindeki söylemleri, ona 


MM 


sarılırsa eşcinsel olacağını düşündüğü için fiziksel temas ve sevgiden yoksun büyümesi 
Ed Kemper'ın seri katil oluş hikâyesi için kusursuz bir zemin oluşturuyor. Çocukluğunda hayvanlara eziyet etme ve öldürme gibi davranışlar sergileyen Kemper, hayvan cesetlerini saklamak ve annesine yalan söylemekten büyük haz aldığını röportajlarında belirtmiş. Çünkü bunlar onda “kontrol” hissi yaratıyor. Annesinin onda yarattığı değersizlik, yetersizlik ve çaresizlik duygularına karşı kontrol hissini bu şekilde kazanmaya çalışıyor. Kontrol, seri katillerin birçoğu için önemli bir kavram. İnsanlar ya da olaylar üzerinde kontrol sahibi olmak seri katiller için haz verici bir his. Dizide de sık sık adı geçen ünlü seri katillerden Ted Bundy, bir röportajında şöyle der: “Cinayet, şehvet ya da şiddetle ilgili değildir. Cinayet sahip olmak ile ilişkilidir. Bir kadının son nefesini verişine şahit olur ve gözlerinin içine bakarsınız, işte o noktada artık Tanrısınızdır.” 

Kemper, annesine, annesinin sevgisini ondan çalan kız kardeşlerine ve anne imgesini projekte ettiği kadınlara çok öfkeli bir adam. Ergenliğinde evden kaçarak çok sevdiği babasının yanına gidiyor; ancak babasının yeniden evlendiğini ve bir oğlu olduğunu öğrenince ikame edildiğini düşünerek babasına da öfke duymaya başlıyor. 
Büyükbabası ve büyükannesiyle yaşamaya gönderilme nedeni hem annesine hem de babasına duyduğu bu öfke. Büyükbaba ve büyükannesini öldürdüğünde ebeveynle- 


rine olan öfkesini onlara yansıtmış oluyor. 
Şizofreni tanısı alarak 15 yaşında akıl hastanesine yatırılan Kemper, zekâsı ve iyi insan ilişkileri sayesinde bir süre sonra doktorları iyileştiğine inandırarak akıl hastanesinden taburcu ediliyor. İnsanları manipüle etmek ve kandırmak seri katillerin birçoğunda görülen sosyopatik ve narsisistik davranışlardan biri. Yaptıkları şey kadar bunu gizleyebilmek de onlara haz veriyor. 

Seri katillerde görülen bir ortak nokta da dizinin temelini oluşturan suçu anlatmanın verdiği haz. Özellikle narsisistik özellikleri olan seri katillerde görmenin daha olası olduğu bir davranış kalıbı. 
Suçla övünmek, olayı anlatırken bunu 

bir zafer olarak görmenin yanı sıra olayı tekrar yaşayıp anının kendisini haz verici olarak görmekle ilgili. Dizide özellikle Ed Kemper ve Jerry Brudos'un, hikâyelerini anlatırken bundan haz duyduklarını görmemek imkânsız. Zaten dedektif Holden 
Ford bu hazzı görüp katilleri buradan yakalayarak manipüle ediyor. 

Diziye dair bahsetmek istediğim son konuysa Holden Ford'un seri katillerle kurduğu bağ, iletişim şekli ve bunun içsel dünyasındaki yansımaları. Holden, seri katillerin duymak istediklerini onlara söyleyerek ve onları manipüle ederek onları konuşturuyor. Holden Ford'u tekinsiz bir karakter yapan şey belki de bu. Seri katilleri bu kadar iyi anlaması, onların dilinden konuşabilmesi. Zaten bunu yaptıkça özel hayatında seri katillere dair detayları 


tesadüfen gördüğünde bile birden duruma ve ana yabancılaşıyor, rahatsızlık hissediyor. 
“Canavarlara” karşı hissettiğimiz merak -mesela seri katiller veyahut Hitler- onların bize benzeyen ve tamamen ayrı duran özelliklerinin ikisiyle de ilgili belki. Hem benzediğimiz hem de tamamen ayrı oldugumuz bir nesneye karşı hissettiğimiz bir 
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| İ İLKSEZONUNUN 
KONUKLARI OLAN SERİ 
KATİLLERİN TÜMÜNÜN 
HİKÂYELERİNDE 
RUHSAL HASTALIĞI, 
BAĞIMLILIK ÖYKÜSÜ 
YA DA KİŞİLİK 
BOZUKLUĞU 
OLAN EBEVEYNLER 
BULUNMASI ŞAŞIRTICI 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merak. Nietzsche'nin dediği gibi, “Uçuruma uzun süre bakarsan, uçurum da sana bakar..” 

Çünkü insan uçurumda kendi derinliğinin bir yansımasını görür, hem kendisinin ve insanın sınırlarını merak eder, hem de karşısındaki karanlıktan korkar. Tıpkı seri katillere baktığımızda hissettiklerimiz gibi. 


GÜRMEZDEN GELİNEN VE HAKKINA 
PEŞİNDE KOŞAN MÜTHİŞ BİR POLİSİYE 


MM KAYA HEYSE 


HAPPY VALLEY, SON 
ZAMANLARDA İZLEDİĞİM EN 
İLGİNÇ POLİSİYELERDEN BİRİ. 
UFAK BİR İNGİLİZ KASABASI 
(HATTA KÖYÜNDE) GEÇEN 
DİZİ, CATHERİNE CAWOOD'UN 
(SARAH LANCASHIRE) 
HİKÂYESİNİ ANLATIYOR. 
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KARANLIK BİR DİZİ Happy Valley. Tanık olacağınız şiddeti, başka dizilerde o kadar kolay göremezsiniz. Şiddet korkutucu çünkü gerçek gibi. Zaten sizi diziye bağımlı hale getirecek olan da bu “evet ya, olabilir bunlar” hissi. Görmezden gelinen bir dizi Happy Valley. Mutlaka ama mutlaka izleyin... 

Happy Valley bir adam kaçırma, cinayet, işkence ve bitmeyen şiddet hikâyesi. 
Bu kadar küçük bir kasabada bu kadar kötü şeyler olur mu demeyin. Kötülük, gözlerden ırak, herkesin birbirini tanıdığı ortamlarda daha çabuk kök salar ve günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olur. 
Kahramanımız Catherine, bir işadamının kızının kaçırılması olayını araştırmaya başlar. Kaçıranlardan biri, Tommy'dir (James Norton.) Tommy, Catherine'in eski damadıdır ve kadın onu kızının intiharından sorumlu tutmaktadır. Kızının intiharının etkisindedir Catherine hâlâ. Acı çekip yas tutmaya devam etmektedir çünkü adaletin yerini bulmadığını düşünmektedir. 


BİR FARGO VEYA BROADCHURCH 
DEĞİL 


Hemen belirteyim; BBC'nin önemli senaryo yazarlarından Sally Wainwright imzasını taşıyan Happy Valley, bir Fargo ya da Broadchurch kesinlikle değil. Fargo'daki absürt mizah burada yok. Happy Valley, Broadchurch gibi bir “Kim yaptı?” dizisi de değil. Suçluyu daha ilk bölümden itibaren biliyoruz. Suçlular ve onları arayanlarla eşit derecede zaman geçiriyoruz. Karakterler 


işlenirken daha karmaşık hale geliyor ve 
2. sezonu da içine kattığınızda, iyi ve kötü kavramları arasındaki ayrım grileşiyor. 


DIZIDEKI ŞİDDET KORKUTUCU 
ÇUNKU GERÇEK GIBI 

Dizinin yıldızı tabii ki Catherine. Kitabına uygun hareket eden, yaptığı işe inanan sert bir polis ama onu sevmemizin nedeni polisliği değil, sorunlu aile üyeleriyle etkilişiminde izleyiciye yansıttığı duygusal karmaşıklık. Eroin bağımlılığından yeni kurtulan kız kardeşi Clare ile harika diyalogları var dizi boyunca. Torununa duyduğu sevgi içinizi ısıtıyor. Catherine Cawood, son yıllarda TV için yazılmış 

en iyi karakterlerden biri. Onun karşında kötü adam olarak yer alan Tommy ise tam bir narsisist, daha da ötesinde bir canavar, Tommyden, onu ilk gördüğümüz kareden itibaren nefret etmeye başlıyoruz ama karakterler öylesine iyi örülmüş 

ki, onlara önyargıyla yaklaşacağımızın farkında sanki. Bölümler ilerledikçe hatta 
2. sezonda kötü diye bildiklerimizin bile farklı yönleriyle karşılaşıyoruz. Happy 
Valley karanlık bir dizi. İlk sezonun 3. ve 
4. bölümlerinde tanık olacağınız şiddeti başka dizilerde o kadar kolay göremezsiniz. Şiddet korkutucu çünkü gerçek gibi. 
Zaten sizi diziye bağımlı hale getirecek olan da bu “evet ya, olabilir bunlar” hissi. 
Dizide merak ettiğimiz, suçu kimin işlediği değil (onu zaten biliyoruz çünkü), karakterlerin başına ne pahasına, nelerin geleceği. 


DIŞARIDAN BAŞKA, İÇERİDEN... 

Dizinin görselliği en az hikâyesi ve oyunculukları kadar iyi. Olayların geçtiği kasaba, nefis bir doğanın içine kurulmuş. 
Yemyeşil vadiler, nehirler... Her şey bolluğun simgesi ama kamera kasabanın içine girdiğinde yeşillikten, gökyüzünün maviliğinden bir eser kalmıyor. Güzelliklerin yerini puslu bir hava ve sanki bin yıldır var olan bir umutsuzluk hissi alıyor. Bu ortamda olaylar hızla gelişiyor, nefes almamıza bile izin vermiyor. Her iki sezonun ilk bölümlerine girişler de enfes. Sezon 1/1I'de Catherine, bir uyuşturucu bağımlısını intihar- dan vazgeçirmeye çalışıyor. Sezon 2/1'deyse Catherine'in yardımına bu kez bir koyun muhtaç oluyor. Bizi biraz gülümseten bu girişlerin ardından karanlık bir sis tüm kasabaya çöküyor yine ve cesetler arka arkaya dizilmeye başlıyor. 


İNGİLİZLER BU IŞI BILIYOR 

İngilizler bu işi gerçekten iyi yapıyor. Kafamıza vura vura daha iyi televizyon dizisi nasıl çekilir'i hepimize öğretiyorlar. Dizileri İngilizler çekmese bile aktörleri çoğunlukla İngiliz oluyor ama Happy Valley'in bize verdiği temel ders şu: Etki yaratmak için 22 bölümlük sezonlara ihtiyaç yok. Happy Valley'in toplam süresi, sadece 
6 saat. İçinde her şey var. 

2014'te BBC'de ilk sezonu yayınlandığında sadece İngilterede etki yarattı. 1 yıl sonra BAFTA kazandı. 2016'daysa en az ilki kadar 

iyi 2. sezonu yayınlandı. Merakla beklediğim 
3. ve muhtemelen son sezonu, bu sene bizlerle olacak. 

Görmezden gelinen bir dizi Happy Valley. 
Mutlaka ama mutlaka izleyin. Hakkını verin... 


The Orville FX“te 23 Şubat Cuma akşamı 21:30'da başlıyor. 


THE ORVILLE 


ADRIANNE PALICKI, PENNY JOHNSON JERALD, SCOTT GRIMES, 


CHAD LEE COLEMAN, HALSTON SAGE VE J. LEE 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FAMILY GUY, The Cleveland Show gibi dizilerle bizleri fazlasıyla eğlendiren Seth MacFarlane bu defa bambaşka bir projeyle karşımızda: 7The Orville. Bambaşka dediysek, yine eğlendiriyor ama bu sefer animasyonla değil; Star Trek'ten el almış ama fazlasıyla komik bir uzay macerasıyla! 
Hikâye, günümüzün 400 yıl sonrasında geçiyor ve Orville gemisinin mürettebatının eğlenceli maceralarını anlatıyor. Biz de bu macerayı ona can verenlerden dinledik! Dizinin yaratıcısı Seth MacFarlane'in yanı sıra oyuncular Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes, Chad Lee Coleman, Halston Sage ve |. Lee sorularımızı cevapladılar. The Orville, 23 Şubat Cuma akşamı 21:30'da FXte başlıyor. İyi okumalar ve iyi seyirler... 


DİZİDEKİ KARAKTERLERİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ? 
Adrianne Palicki: Kumandan Kelly Graysonı canlandırıyorum. Kendisi hem ikinci kaptan hem de kaptanımız Ed'in eski eşi. 
Söylemeye gerek bile yok, ikisi arasında çok eğlenceli şakalaşmalar oluyor ve aradaki gerilimi de görüyorsunuz. 

Halston Sage: Orville'in güvenlik şefi 
Alara Kitan'ı canlandırıyorum. Alara ile ilgili en sevdiğim şey, onun gemideki 

en deneyimsiz kişi olmasına karşın aynı zamanda en güçlüsü olması. Geldiğim gezegende yerçekimi dünyadakinden yüksek olduğu için süper-kuvvetliyim! Sanırım kimse böyle bir rolün böyle bir karakterde olmasını beklemezdi ve Seth'in bu dizide yaptığı şeyler arasında en çok işte bunu 
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“DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE UZAYLILAR GÖRMEDİNİZ! ZATEN SETH MACFARLANE'İ BU YÜZDEN SEVERSİNİZ. ONUN JANRA BÜYÜK SAYGISI OLDUĞUNU BİLİRSİNİZ AMA O AYNI ZAMANDA BU JANRI KENDİNCE DEĞİŞTİREBİLECEK KADAR DA GÖZÜ PEK. ÇOK ÇOK EĞLENCELİ VE ÇOK ÇOK 


DOKUNAKLI BİR ÖYKÜ!” 


seviyorum: Farklı tipte karakterleri farklı farklı rollerde, alışılmışın dışında kullanıyor. 

J. Lee: Kıdemli yüzbaşı John LaMarr'ı canlandırıyorum. Ben bir seyir subayı, bir mühendis ve zeki elemanım. Hani yeleğine olabildiğince şey sığdırmaya çalışan 

ve sezon boyunca oradan pek çok havalı araç gereç çıkaracağını bildiğin karakter... 
Ama John LaMarr eğlenceli de bir tip, Scott Grime'in canlandırdığı Gordon karakteriyle geminin önünde epey eğleniyorlar. Evet, her gün işe gitmeyi seviyor. 
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Penny Johnson Jerald: Ben geminin doktoruyum, Dr. Claire Finn. Üç boyutlu bir karakterim. Diğer bilimkurgularda gördüğünüz doktorlardan hiçbirine benzemiyorum; ayrıca bir kadınım ama yalnızca o kadınsı şeylerden ibaret bir kadın değilim. Bir anneyim. Kendimi daha çok geminin bakıcısı gibi görüyorum çünkü vücutları onarıyorum ama ayrıca mürettebatın kalbinden ve zihninden geçenleri dinliyorum. 

Chad 1. Coleman: Ben Klyden karakterini canlandırıyorum. Klyden, Machluse gezegeninden, haliyle o bir Machlin ve bu, 


tamamı erkeklerden oluşan ama bebek sahibi olabilen bir tür. Gemideki diğer Machlin de Bortus, kumanda kademesinde üçüncü sırada. Yani ben aslında onun aile unsuruyum. Çok sayıda harika, delidolu ama dokunaklı şey oluyor. Daha önce hiç böyle uzaylılar görmediniz! Zaten Seth MacFarlane'i bu yüzden seversiniz. Onun janra büyük saygısı olduğunu bilirsiniz ama o aynı zamanda bu janrı kendince değiştirebilecek kadar da gözü pek. Çok çok eğlenceli ve çok çok dokunaklı bir öykü! 
Umarım insanların favori çifti olacağız. 


BU PROJE, SETH İÇİN BİR SÜREDİR BÜYÜK BİR TUTKU VE NİHAYET HAYATA GEÇİYOR. BİZE BİRAZ DA ONUNLA, ÖZELLİKLE BU DİZİDE ÇALIŞMANIN NASIL OLDUĞUNU ANLATIR MISIN? 

A.P.: Bence bu dizi ve dizinin önemi çok güzel, izlemeye değer. Çünkü Seth tam bir mükemmeliyetçi... Hele bu dizide! Çünkü daha önce yaratılmamış bir dünya yaratıyor. Böyle bir projenin parçası olmak, bunu deneyimlemek çok özel bir duygu. 

H.S.: Seth ile çalışmak büyük şans, gerçekten. Onun elinin değdiği her işte çalışmak istediğimi her zaman söylerim, çünkü 

çok katılımcı bir insan. Bu evreni ortaya çıkaran kişilerden yalnızca biri olarak diyebilirim ki, söylediğin gibi, bu onun tutku projesi; bu projeye tüm kalbini veriyor. Bu yüzden ona kolaylıkla güveniyorsunuz, çünkü kendini buna adamış halde ve bu evreni çok iyi biliyor. Ayrıca sizin görüşlerinize, karakterinizle ilgili isteklerinize hep açık. Bu çok hoş bir şey. 

J.L.: Seth'i uzun zamandır tanıyorum, 13 
yıl oldu. Los Angeles'a ilk taşındığımda Family Guy'da bir resepsiyonisti seslendiriyordum, sonra Cleveland Show'da yazmaya başladım. Yani diyebilirim ki Seth ile çeşitli görevlerde çalıştım ama bir arkadaş olarak kendisini geri çekip yepyeni şeylere başlama cesaretini göstermesini çok havalı 


bulduğumu söylemeliyim. Üstelik bunca hayrana ve eleştirmene rağmen! Ne zaman yeni şeyler denesen, söyleyecek sözü olan insanlar olacaktır. Bu açıdan onun üzerinde ekstra bir baskı olduğunu sanmıyorum ama ayrıca bir dostu olarak onun mutlu olduğundan emin olmak isterim. Kaldı 

ki zaten bir aktör olarak insan elinden gelenin en iyisi vermek istiyor, çünkü bu işte herkes pestili çıkana kadar hazırlanıp sapasağlam bir dizi ortaya koymaya çalışıyor! 

PJ.J.: Birinin hayalinin parçası olmak gibi değil. Geçenlerde bir reklam gördüm, orada ne zaman birine baksan hayal kuran birine baktığını söylüyordu. Burada ben sadece hayal kuran birine bakmıyorum, onun hayalini gerçekleştirmesinin bir parçası oluyorum ve bu, insanın kalbini ısıtan bir duygu. Birinin hayalinin bir parçası olabildiğinde ve o ortaya çıkmaya başladığında içinden şöyle diyorsun: “Bu işi becermeliyim çünkü bu onun zihnindeydi ve şimdi de zihnindekinin nefes aldığını, yaşadığını görüyor” 

C.L.C.: Sete geldiğinizde onun içindeki çocuğu ve heyecanı hissediyorsunuz. Bu 


his hiç durmuyor. Bu kadar deneyimli 

ve başarılı ama hâlâ çocuksu enerjisi ve heyecanıyla olaya yaklaşan biriyle çalışmak insanı tazeliyor. Bu çok saf bir duygu. 
Ayrıca kendisinin ayakları yere basıyor, hep ulaşılabilir ve aktörleri çok seviyor. İster inan ister inanma, bu Machlin rolünün altından kalkabilmek için klasik eğitimime başvuruyorum. Özetle çok eğlenceli, cesaretlendirici ve sıcak bir setimiz var. 


DİZİYİ ÜÇ KELİMEYLE ANLATABİLİR MİSİNİZ? 

A.P: (İç çekiyor) Neşe, eğlence, orijinalite. 
H.S.: Tamam, söylüyorum: Heyecan verici, yeni ve aile. Demek istediğim, benim için dizide tam bir aile ortamı var. Cast ile gerçek ailemle geçirdiğimden daha fazla vakit geçiriyorum ve sanıyorum izleyiciler de karakterler arasındaki bağın nasıl gitgide güçlendiğini görüyorlardır. İşte bu da işin en sevdiğim kısmı! 

J.L.: Ütopya, köprü, kahkaha. 

PJ.J.: The Orville, maceralı; The Orville, çekici ve The Orville'i seyretmek güzel. 
C.L.C.: Umulmayan şey; The Orville işte bu. 
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İL MAĞLARLAN 


“OPTİMİZMİ ÖZLEDİM. HER ŞEYİN TATSIZ VE DİSTOPİK OLACAĞININ, BİRAZ YİYECEK İÇİN BİRBİRİMİZİ ÖLDÜRECEĞİMİZİN ANLATILMASINDAN BIKTIM. BİLİMKURGUNUN TA KÖKLERİNDEN GELEN O ÜMİTVAR YANINI ÖZLEDİM. BU YÜZDEN BU DİZİ BENİM UZUN ZAMANDIR ÖZLEDİĞİM VE BİR ÇOCUKKEN, STAR TREK SAYESİNDE BANA ÇOK ANLAM İFADE EDEN, ŞİMDİYSE BİR BOŞLUKTAN İBARET OLAN BİLİMKURGUNUN BU YANINI DOLDURMA GİRİŞİMİ.” 


THE ORVILLE DAHA ÇOK BİR KOMEDİ Mİ, DRAMA MI YOKSA STAR TREK'E İÇTEN BİR SAYGI DURUŞU MU? 
Mizahi bilimkurgu drama olarak görüyoruz ve kendimize geleneksel bir bilimkurgu dizisinin olmayan patavatsızlıkları, şakaları yapmak için izin veriyoruz. 

İnsanlar hele bir olayı kavrayıp dizinin ne vaat ettiğini anlasınlar, o zaman dizinin ne olduğu daha açık olacak. Bu dizi yeni bir zemin arıyor. Daha önce TV'de yapılmış, en azından saatlik formatta yapılmış hiçbir şeye benzemiyor. Bu eğer yarım saatlik 

bir dizi olsaydı sıkıcı bir şey olurdu. Bir saatlik bir dizi olduğumuzdan öyküye ağırlık vermek durumundayız, öyle “espri, espri, espri, espri” giden bir dizi olamayız. 
Mizahın kaynağı bir gerçeklik sunmalıyız. 
Eğer siz esprilerin geldiği yeri yıkar ve nasıl sergilendiklerini görmezden gelirseniz Spaceballs ya da Family Guy âleminden hiçbir şey kalmaz; her şey karakterlerin kim olduklarından geliyor. 


THE ORVILLE'İN STAR TREK İLE İLİŞKİSİNİ NASIL TANIMLARSINIZ? ÖZELLİKLE DE STAR TREK: THE NEXT GENERATION VE O DÖNEMİN DİĞER DİZİLERİYLE... 
Bunu cevaplamanın iki yolu var. Birincisi, Star Trek'in kendisi de kendinden önceki bilimkurgulardan doğdu; 1930'ların bilimkurgu radyo tiyatroları ve dizilerinden. 
Uzayda yelken açma fikri yani bir gemi fikri, Star Treke ait değildi; onlar bu fikri daha mükemmel bir biçimde billurlaştırdılar. Beslendiğim pek çok kaynak vardı. 
Star Trek bunlardan biri, The Twilight Zone diğeri. 


DİĞER BİLİMKURGULARLA THE ORVILLE'İ NASIL KARŞILAŞTIRABİLİRİZ? 

Daha önce Star Trek'te gördüğümüz o ileri görüşlülüğü, istekliliği ve optimizmi bilimkurgu dünyasında özledim. Başka bir yola girdiler ve geçtiğimiz yıllarda onlar için her şey yolunda gitti. Ama bu janr içinde bir boşluk da yarattı. Benim için bu, bugün bu çağda doldurulması gereken bir boşluk. 
Bilimkurgu janrı içinde distopik filmler çok yer edindi, çoğu da gerçekten harika ve izlemesi çok keyifli. Fakat bilimkurgu 7he Hunger Games'ten, kâbus dolu senaryolardan ibaret olamaz. Eğer her şeyi doğru şekilde bir araya getirebilirsek bizim yaptıgımız iş için de bu janr içinde bir yer var. 
Optimizmi özledim. Her şeyin tatsız ve distopik olacağının, biraz yiyecek için birbirimizi öldüreceğimizin anlatılmasın- dan bıktım. Bilimkurgunun ta köklerinden gelen o ümitvar yanını özledim. Bu yüzden bu dizi benim uzun zamandır özlediğim ve bir çocukken, Star Trek sayesinde bana çok anlam ifade eden, şimdiyse bir boşluktan ibaret olan bilimkurgunun bu yanını doldurma girişimi. 


YAPIMCI BRANNON BRAGA'NIN DIŞINDA DA DİZİDE STAR TREK TEDRİSATINDAN GEÇMİŞ PEK COK İSİM 


VAR. BÖLÜMLERİN YÖNETMENLİĞİNİ ÜSTLENECEK ROBERT DUNCAN MCNEİLL VE JONATHAN FRAKES, ÖRNEĞİN. ONLARLA ÇALIŞMAK NASIL? 

Heyecan verici, nefes kesici. Hayatımı bu insanlarla çalışarak geçirmeyi seviyorum. 
Üniversite zamanlarımda Brannon'ın yaptıklarının hayranıydım ve tabii Frakes ile McNeillın da. Şimdi böyle bir dizi için her gün bu insanlarla çalışmak muazzam keyif verici. 


HAFTADAN HAFTAYA TÜRLER VE TONLAR ARASINDA GİDİP GELMEK FİKRİNİN ARKASINDA NE YATIYOR? 
The Orville'in bölümlerini düzensiz şekilde izleyebilir ve yine de doyurucu bir seyir zevki alabilirsiniz, bu bir seri değil. Ve bu da TV'de özlediğim şeylerden biri. 

Bir Star Trek hayranı olarak hep dikkat ettiğim şeylerden biri de şuydu: Büyük bir parça bölüm vardı Borg'la ilgili, sonra o bölümü Picard'ın şarap evinde kardeşini ziyaret etmek üzere memleketi Fransa'ya gittiği bölüm izledi. İki öykü birbirinden ancak bu kadar farklı tonlarda olabilirdi! 
“Tanrım,” diye düşündüğümü hatırlıyorum, 
“işte TV böyle olmalı!” 

Her hafta başka tarz bir öykü yazabilmeli ve seyircinizi şaşırtabilmelisiniz. Yani 

bir formüle değil, her hafta birbirinden 


başka şeylere sahip oluyorsunuz. Ama karakterlerinize el değmiyor, yine aynı karakterler oluyorlar. Bizim de yapmaya çalıştığımız bu. 


DİZİ, KOMPLEKS ETİK MESELELERİ DE ARAŞTIRI-YOR. RESİT OLMAYANLARIN CİNSİYET DEĞİŞİMİ GİBİ; MÜRETTEBATIN KADIN CİNSİNİN OLMADIĞI 
BİR TÜR İLE TANIŞTIĞI BÖLÜMDEYDİ... BU TOPA NEDEN BU KADAR ERKEN GİRDİNİZ? 
Bilimkurgunun eğlenceli yanlarından biri de öyle olduğu varsayılan kurgusal bir dünyada anlamlı hikâyeler anlatması. 
Böylece işini doğru yaparsan, vaaz vermeden bir şeyleri anlatabiliyorsun. 

İlk günden seyircinin bu diziyi nasıl izleyeceğini bilmelerini istedik. Bir de, bir ütopyada bile senin kültürünle aynı yolda yürümeyen insanlarla anlaşman gerektiğini... O bölümde karakterler dikkatli davranıyorlar, “Tamam, delice bir şeyler oluyor. Ama bu bizim kültürümüzden tamamen bağımsız bir kültür, biz kimiz ki onları yargılayalım?” diyorlar. Bu enteresan bir ikilem ve bugünün dünyasında biraz karşılığı var. Eğer bu alanlara temas etmeden bir bilimkurgu yapıyorsanız, bence işinizi yapmıyorsunuz demektir. 
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LİNENİN BİLİN 


KÜRE DALGASI 


MM BURCU MERCAN BABAL 


KORE DİZİ TARİHİNDEKİ İLK ÖRNEĞİ 
SANDGLASS OLARAK BİLİNİYOR. 
1995'TE SBS KANALINDA 24 BÖLÜM 
OLARAK YAYINLANAN DİZİ, KORE 
DİZİLERİNİN BÖLÜM SAYISINI 

12-24 ARASI OLARAK VE BÖLÜM 
SÜRESİ UZUNLUGUNU DA 60-75 
DAKİKA OLARAK SABİTLEYEN İLK 
YAPIM. PARK SANG WON, CHOJ 

MIN 500, LEE JUNG JAE VE 60 
HYUN JUNG'UN BAŞROLLERİNDE 
YER ALDIĞI DİZİ; KORE'NİN 

SİYASİ AÇIDAN EN FIRTINALI 
DÖNEMLERİNDEN BİRİ OLAN 1970- 
1980'LER ARASINDA DOSTLUKLARI 
CİDDİ BİR TESTE TABİ TUTULAN, 
HAYATLARI FARKLI YÖNLERDE 
İLERLEMİŞ İKİ ADAMIN HİKÂYESİNİ 
ANLATIYOR. 


DE? EpisoDa 


GÜNEY KORE... Yıllarca Japonya'nın işgali altında yaşayan, 1950'li yıllarda bir iç savaşla bölünen, 50 milyon nüfuslu bir yarımada. Bir zamanlar Sri Lanka ve Pakistandan daha fakir olan bir 3. dünya ülkesiyken kısa zamanda dünyanın en güçlü 15 ekonomisinden biri haline gelen ve şu anda pek çok bakımdan hem Asya'yı hem de dünyanın kalanını domine eden ülke... Kore Dalgası dünyayı etkilemeye devam ederken, “Tüm bunlar nasıl oldu?” 
sorusuna layıkıyla cevap verebilmek için bir kitap yazmak gerektiğinin bizler de farkındayız. O yüzden bu yazımızda sadece son zamanların en “cool” ülkesi Güney 
Koreden yayılan “Kore Dalgası”na; Kore dizileri özelinde göz atacağız. 


“KORE DALGASI”NI ANLAMAK 


Kore Dalgası teriminin kökeni, 1990'lı yılların sonuna dayanıyor. Çin medyasının, Kore popüler kültürünün Çinli gençler üzerinde etkili olmaya başlamasının ardından kullanmaya başladığı “Hallyu” sözcüğü, kelime olarak tam manasıyla Kore Dalgası (Korean Wave) anlamına geliyor. 
Zamanla sadece Çin'i değil, önce tüm 
Asya'yı ardından da dünyayı etkilemeye başlayan Kore Dalgası; müzik, film, diziden çevrimiçi oyunlara, Kore kozmetik ürünlerine ve Kore mutfağına kadar pek çok farklı alanı içeren Kore popüler kültürünün olağanüstü genişlemesini belirtmek için kullanılan ortak bir terim. 

Kore Dalgası, Kore için özellikle iki açıdan çok fazla şey ifade ediyor: Ekonomik 


İİ 


getiri ve Kore'nin diğer ülkelerdeki imajı. 
En başta dediğimiz gibi, bir zamanlar 3. 
dünya ülkesi olarak bilinen Kore, şu anda dünya üzerinde pek çok gencin hayallerini süslüyor; bu gençler Korece öğrenmeye çalışıyor, Koreli yıldızların giydiği kıyafetlere bakarak kendi stillerine yön veriyor, kullanacakları kozmetik ürünleri seçerken “Made in Korea” olmasına özen gösteriyor ve yakın zamanda yapmayı umdukları Kore seyahatleri için para biriktiriyorlar. Diğer taraftan Kore Dalgası'nın Kore ekonomisine getirisi de hem doğrudan hem de dolaylı: Dizi ya da müzik gibi popüler kültür ürünlerinin satışıyla elde edilen gelir ve yine bu ürünler vasıtasıyla tanıtımı yapılan Kore markalarının diğer ülkelerde bilinirliinin artması. 

“Hallyu” terimini ilk defa Secret Garden isimli Kore dizisini izlerken duymuştum; dizideki ana karakterlerden biri olan (Yoon Sang-hyun tarafından canlandırılan) Oska isimli müzisyen kendinden hep, “Ben bir 
Hallyu yıldızıyım!” diye bahsediyordu ve bu beni meraklandırdı. Kore Dalgası'nı araştırmaya başladığımdan bu yana, bu terimin ve dünya çapındaki başarısının beni fazlasıyla heyecanlandırdığını itiraf etmeliyim. Çünkü bir ülkeyi sıfır noktasın- dan alıp dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline bu kadar kısa sürede getirebilmek zaten başlı başına bir hayranlık unsuruyken popüler kültürden böylesine faydalanmak gerçekten dâhiyane. 

Kore Dalgası akademik çalışmalarda 3 

ana faz olarak yer buluyor: Kore dizi ve filmlerinin popülerleşmeye başladığı 


2004'TE JAPONYA'DA YAYINLANAN WINTER SONATA, PEK ÇOK AKADEMİK ÇALIŞMADA KORE DALGASI'NI ASYA 


lir 


VE DÜNYADA ASIL BAŞLATAN DİZİ OLARAK YER ALIYOR. BAE YONG JUN VE CHOl J1 WOO'NUN BAŞROLLERİNDE 

YER ALDIĞI WINTER SONATA, BİR KADIN VE AMNEZİDEN MUSTARİP SEVGİLİSİNİN DOKUNAKLI AŞK HİKÂYESİNİN ANLATILDIĞI BİR MELODRAMA. WINTER SONATA, KORE VE JAPONYA'DAN SONRA SİNGAPUR, TAYVAN, ÇİN, MALEZYA VE VİETNAM'DA VE HATTA ZAMANLA İRAN, ZİMBABVE, AVUSTRALYA, MACARİSTAN VE VENEZUELA GİBİ ÜLKELERDE DE CİDDİ BİR POPÜLERLİK KAZANIYOR. 


Hallyu 1.0; K-Pop'un atağa geçtiği Hallyu 
2.0 ve bilgisayar oyunları, moda, kozmetik, turizm, yemek ve dil gibi unsurların tamamını kapsayan Kore yaşam şeklinin dünyaya yayıldığı Hallyu 3.0... Bu ayrım Hallyu endüstrisini anlamak için faydalı olsa bile şunu da eklemek gerekiyor; örneğin Hallyu 2.0'ın başlaması, Kore dizi ve filmlerinin Kore Dalgası üzerindeki etkisini yitirdiği manasına gelmiyor. Aksine her bir faz, kendinden sonra gelecek olan için altyapı hazırlarken, kendinden sonra gelenle birleşerek daha güçlü bir etkiyle yoluna devam ediyor.* K-Dramalar için şarkı besteleyen K-Pop grupları, K-Pop yıldızlarının yer aldığı başarılı K-Dramalar, dizilerde ürün yerleştirmeyle öne çıkarılan ya da K-Pop grup üyelerinin giydiği/kullan- dığı ürünlerin çok daha popüler olması bu üç fazın nasıl da iç içe geçmiş olduğunun göstergesi... 


BAĞIMLILIK YARATAN İLK KORE 
DİZİLERİ 


Kore Dalgası'nın tüm dünyaya yayılmasının tartışmasız en önemli bileşenlerinden birinin Kore dizileri olduğu ortada. İşte 

bu bağlamda geçtiğimiz 20 yıllık sürece baktığımızda, bazı Kore dizilerinin birer kilometre taşı olarak öne çıktığını görüyoruz. 
Şu anda aşina olduğumuz Kore dizi formatının, Kore dizi tarihindeki ilk örneği Sandglass olarak biliniyor. 1995'te SBS kanalında 24 bölüm olarak yayınlanan dizi, Kore dizilerinin bölüm sayısını 12-24 arası ve bölüm süresi uzunluğunu da 60-75 da- 


kika olarak sabitleyen ilk yapım. Park Sang Won, Choi Min Soo, Lee Jung Jae ve Go 
Hyun Jung'un başrollerinde yer aldığı dizi; Kore'nin siyasi açıdan en fırtınalı dönemlerinden biri olan 1970-1980”ler arasında dostlukları ciddi bir teste tabi tutulan, hayatları farklı yönlerde ilerlemiş iki adamın hikâyesini anlatıyor. Bu dizide yer alan 
Gwangju Ayaklanması'na (yaklaşık 600 
kişinin hayatını kaybettiği Kore tarihinin en kanlı olaylarından biri) dair arşiv görüntülerinin de araya yerleştirildiği sahneler, halen Kore dizi tarihinin en gerçekçilerin- den biri olarak kabul ediliyor. Sandglass'ın Kore dizileri içinde en çok izlenen yapımlar arasında yer aldığını ve dizinin final bölümünün 9064 gibi inanılması güç bir reyting oranına sahip olduğunu da belirtelim. 

Kore dizileri hem coğrafi hem de kültürel yakınlık göz önüne alındığında şaşırtmayacak şekilde ilk olarak Çin ve Japonyada ciddi bir izleyici kitlesi ediniyor. Kore hükümetinin de yardımlarıyla 1997'de Hong Kong 
ATV kanalında yayınlanan ilk Kore dizisi 
What is Love olarak tarihteki yerini alıyor.** 
Korede MBC kanalında 1991-1992 yılları arasında 55 bölüm olarak yayınlanan dizi, biri muhafazakâr ve ataerkil, diğeri modern ve faydacı iki farklı ailenin çocuklarının evlenmesiyle başlayan zorunlu ilişkilerini komik bir şekilde tasvir ederken geleneksel ve ilerici değerlerin dengelenmesi gereğine de vurgu yapan bir aile dizisi... Dizi yayınlandığı dönem Çinde öylesine popüler oluyor ki yayın saatlerinde sokaklar boşalıyor. 

2000'de Kore ile Japonya arasındaki popüler kültür alışverişinde 50 yıllık yasak kısmen 


kalkınca Kore popüler kültürü Japonyada da büyük ilgi çekmeye başladı. Japonya'ya ilk satılan Kore dizisi Stairway to Heaven olsa da çılgınlığın başladığı dizi Winter 
Sonata oluyor. 2002'de KBS2 kanalında 20 
bölüm olarak yayınlanan dizi Endless Love isimli drama dörtlemesinin ikinci serisi; dörtlemenin Aytumn Tale, Summer Scent ve Spring Waliz isimli diğer dizilerinden Autumn Tale de keza Japonyada ciddi bir başarı yakalıyor. 2004'te Japonyada yayınlanan Winter Sonata, pek çok akademik çalışmada Kore Dalgası'nı Asya ve dünyada asıl başlatan dizi olarak yer alıyor. Bae Yong Jun ve Choi Ji Woo'nun başrollerinde yer aldığı Winter Sonata, bir kadın ve amneziden mustarip sevgilisinin dokunaklı aşk hikâyesinin anlatıldığı bir melodrama. 
Winter Sonata, Kore ve Japonya'dan sonra Singapur, Tayvan, Çin, Malezya ve Vietnam'da ve hatta zamanla İran, Zimbabve, Avustralya, Macaristan ve Venezuela gibi ülkelerde de ciddi bir popülerlik kazanıyor. 
2014 yılı rakamlarına göre, yayınlanmasının ardından Winter Sonata'nın Kore ekonomisine getirisi 2.7 milyar dolar olarak belirlenmiş. *** Dizinin çekimlerinin yapıldığı Nami Adası'nın halen pek çok Japon turist çektiğini de ekleyelim. 

Korede olduğu kadar Türkiye dahil diğer ülkelerde de başarılı olan bir diğer diziyse Dae Jang Geum (Jewel in the Palace). 
2003'te MBC kanalında 54 bölüm olarak yayınlanan dizinin başrollerinde Lee Young 
Ae, Ji Jin Hee, Hong Ri Na ve Im Ho yer alıyor. Joseon Hanedanlığı döneminde geçen bir tarihi drama olan Jewel in the Palace, 


DİZİ, SARAYDAKİ MÜCEVHER İSMİYLE OCAK 
2008'DE TRTI EKRANLARINDA YAYINLANMAYA BAŞLADI. TÜRK TELEVİZYON İZLEYİCİSİNİN 

KORE YAPIMLARIYLA TANIŞMASINI VE BÖYLE BİR SEKTÖRÜN VARLIGINDAN HABERDAR OLMASINI SAGLAYAN DİZİNİN SARAYDAKİ MÜCEVHER 
OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ. TRT'NİN AYNI 
YIL DÜŞLERİMİN PRENSİ ADIYLA YAYINLADIĞI PRINCESS HOURS (GOONG) VE 2009'DA TRT 
OKUL'DA YABAN ÇİÇEĞİ ADIYLA YAYINLANAN 
BOYS OVER FLOWERS, TÜRK DİZİ TAKİPÇİSİNİN, BUNLARIN ÖNCESİNDE VE SONRASINDA 
YAYINLANAN BAŞKA KORE DİZİLERİ DE OLMASINA RAGMEN (ÇOĞUNLUKLA) İLK İZLEDİĞİ KORE 
DİZİSİ OLARAK BELİRTTİĞİ DİGER İKİ YAPIM. 


erkek egemen bir toplumda, fakir bir kız olmasına rağmen kraliyet doktoru olmayı başaran Jang Geum'um yaşadığı zorlukların hikâyesini anlatmakta. Kore Dalgası'nın öncül dizilerinden ve Kore'nin en çok izlenen 10 dizisinden biri olan Jewel in #he Palace, dünya üzerinde tam 91 ülkede yayınlanmış, bunlardan biri de Türkiye. 
Dizi, Saraydaki Mücevher ismiyle Ocak 2008'de TRTI ekranlarında yayınlanmaya başladı. Türk televizyon izleyicisinin Kore yapımlarıyla tanışmasını ve böyle bir sektörün varlığından haberdar olmasını sağlayan dizinin Saraydaki Mücevher olduğunu söyleyebiliriz. TRT'nin aynı yıl Düşlerimin Prensi adıyla yayınladığı Princess Hours (Goong) ve 2009'da TRT Okul'da Yaban Çiçeği adıyla yayınlanan Boys Over Flowers; 'Türk dizi takipçisinin, bunların öncesinde ve sonrasında yayınlanan başka Kore dizileri de olmasına rağmen (çoğunlukla) ilk izlediği Kore dizisi olarak belirttiği diğer iki yapım. Burada özellikle Boys Over Flowers'tan bahsetmek gerekiyor. 
2009'da 25 bölüm olarak KBS2 kanalında yayınlanan bu gençlik dizisi tam bir fenomen oldu. Dizinin başrolünde yer alan Lee Min Ho, halen Kore'nin en popüler oyuncularından biri ve bu dizideki rolü onu bir Hallyu yıldızı haline getirdi. Oyuncunun bu diziden sonra yer aldığı tüm yapımlar da hem Korede hem diğer ülkelerde başarılı ve popüler oldu. Dizinin diğer oyuncularından SS501 K-Pop grubu üyesi Kim Hyun-joong ile TMax grubu üyesi Kim Joon da benzer bir popülerlik kazanırken, bu iki grubun parçaları kadar SHINee ve KARA gibi grupların parçalarının da yer aldığı dizinin soundtrack'i de oldukça başarılı oldu. Özellikle TMax'in “Paradise” şarkısını K-Drama takipçileri arasında bilmeyen yoktur diyebiliriz. 

Kore dizilerinin ülkemizdeki bir başka etkisi de uyarlama yapımlar. 
Özellikle 2010 yılı ve sonrasında bazı diziler çok beğenilen Kore yapımlarından ülkemiz kanalları için uyarlandılar. Bu uyarlamalardan en bilinenleri Kiraz Mevsimi (A Gentlemans Dignity), Güneşi Beklerken (Boys Over Flowers), Çilek Kokusu (The Heirs), Yüksek Sosyete (High Society), Seviyor Sevmiyor (She Was Pretty), My Husband Got a Family (Kocamın Ailesi), Baba Candır (What Happens to My Family), Paramparça (Autumn Tale), İlişki Durumu: Karmaşık (Full House), ve No:309 (Fated to Love You) olarak sıralanabilir. Bu dizilerin orijinal versiyonları kadar başarılı olup olmadığı izleyicinin takdirine kalmış olsa da özellikle genç izleyicinin çok sevdiği Güneşi Beklerken dizisinde yer alan Kerem Bürsin'in Lee Min Ho kadar olmasa da büyük bir popülerlik kazandığını söyleyebiliriz. 
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Kore dizi uyarlamaları yalnızca ülkemizle sınırlı değil. Kore ve Japonya arasında karşılıklı olarak diziler uyarlanmaya yıllardır devam ediyor. Kore ile birbirlerini etkileyen diğer iki ülkeyse Çin ve Tayvan. Ancak son dönemde (bana sorarsanız ciddi bir yaratıcılık sorunuyla karşı karşıya olan) ABD de Kore dizilerini uyarlamaya başlayan ülkeler arasına dahil oldu. İlk Kore uyarlaması ABD dizisi Somewhere Between, 2017 yaz aylarında ABC kanalında 10 bölüm olarak yayınlandı. Bu dizi 2014'te Kore SBS kanalında 16 bölüm olarak yayınlanan God$ Gift: 14 Days isimli diziden uyarlanmıştı ancak orijinali kadar başarılı olamayıp ilk sezonun ardından iptal edildi. Kore dizilerinden uyarlanan ikinci ABD dizisiyse 2017- 
2018 sezonunun en dikkat çeken işlerinden biri olan ve yine ABC 
kanalında yayınlanan The Good Doctor. Dizi, 2013'te KBS2'de yayınlanmış Good Doctor isimli Kore dizisinden uyarlanmakta ve başrolünde de Bates Motel'den anımsanabilecek Freddie Highmore yer alıyor ki kendisi buradaki rolüyle Altın Küre Ödülü'ne de aday oldu. ABD'nin Kore dizi uyarlamalarının devamı gelecek mi bilinmez ancak şimdilik Kore'nin nasıl bir cevher barındırdığını ve bunu nasıl işleyebileceklerini iyi değerlendirdiklerini söylemek mümkün. 

Dünyada ilgiyle izlenen diğer ilk dönem Kore dizileri ise Nice Guy, Playfull Kiss, Full House, Chuno (The Slave Hunter), My Lovely Sam-Soon ve Coffee Prince olarak sıralanabilir. 


KORE DİZİLERİNİN GELECEĞİ 


Bazıları Kore dizilerinin samimiyetine vuruluyor, bazıları kısa zamanda tamamlanan hikâyelerine, kimisi kendi kültürüne ya da yaşam şekline yakın görüyor; benim gibi, kendini sürekli tekrar eden ABD dizilerinin bunaltıcılığından bıkan başkaları da Kore dizilerinin vaat ettiği yeniliğin ve ilhamın peşindeler. Sebepler farklı olsa da Kore dizilerine büyüyen talep ortada. Teknolojinin gelişimi, interneti ve sosyal medyayı hepimizin hayatlarına dahil etti, bu durum ülkeler arasındaki mesafeyi neredeyse ortadan kaldırdı. 
İnternetin yaygınlaşmasının diziseverlere en büyük katkısı, yasal online dizi izleme sitelerinin yaygınlaşmasıyla yabancı diziye ulaşmanın kolaylaşması olsa gerek. Bu durum, Kore dizileri özelinde de geçerli. Uluslararası yayın yapan iki önemli dizi izleme sitesi, Viki ve Dramafever, Kore dizisi takipçisinin en büyük iki dostu diyebiliriz. Üyelik alarak reklamsız, üyelik almadan reklamlı olarak Kore dizilerini takip edebileceğiniz bu iki streaming platformu, izleyiciyi televizyona ve dublaja mahrum bırakmıyor ve dahası Kore dizilerini Amerika ve Avrupa dahil olmak üzere tüm izleyicilerin beğenisine sunuyor. 

Yakın zamanlı önemli gelişmelerden biri de üç önemli Kore TV kanalının (KBS, MBC ve SBS) bir araya gelerek geçtiğimiz temmuz ayında Los Angeles'ta kurdukları yeni streaming platformu Kocowa. Bu platformda sadece eski ve yeni Kore dizileri değil, 


Running Man ve Infinite Challenge gibi varyete programları kadar Inkigayo ve Music Bank World Tour gibi oldukça önemli K-Pop müzik programları da yer alacak. Korede yayınlanmalarından 


kısa süre sonra bu platformda yer alacak programlar için Kocowa, Vikiden farklı olarak profesyonel bir çeviri ekibiyle çalışıyor. 
Ayrıca platformda bazı özel içeriklere de ulaşabilecek, örneğin Big Bang grubundan G-Dragon'un “Act HI, M.O.T.'TE” isimli dünya turnesi. Maalesef uygulama ve web sitesi henüz Türkiye için hizmet vermiyor. 

Türk izleyiciyi biraz daha yakından ilgilendiren diğer gelişmeyse Netflix'ten geliyor. İlk olarak Netflix, geçtiğimiz nisan ayında Kore kablolu kanalı JTBC ile bir anlaşma yaptı ve bu kanalda yayınlanan diziler ve diğer programların yayın haklarına sahip oldu. Böylece bu kanala ait pek çok içerik Netflix'te global olarak izleyiciye sunuldu ki bunlar arasında biz de varız. Chef & My Fridge (ya da Take Care of My Fridge) ile Abnormal Summit; Netflix'te yayınlanan önemli iki JTBC programı. Ayrıca yine geçtiğimiz nisan ayında 

bu kanalda başlayan Man x Man isimli dizi de kanal ile simultane olarak Netflix'ten haftalık şekilde yayınlandı. 

Netflix'in Kore içeriğine dair çalışmaları bu kadarla da bitmiyor. 
Geçtiğimiz yıl Koreli yönetmen Bong Joon-ho'nun Netflix için çektiği Okja isimli film beğeni kazanmıştı. İlk Alman orijinal 

dizisi Dark ile uluslararası başarı kazanan Netflix'in benzer şekilde 2018'de yayınlanmak üzere çekimleri devam eden iki Kore dizisi çalışması da bulunuyor. İlk Netflix Kore orijinal dizisi olarak 
açıklanan yapım, popüler Kore çizgi romanı uyarlaması olan 12 
bölümlük Love Alarm olarak açıklanmıştı. İkinci yapımsa bir 


ABD DE KORE DİZİLERİNİ UYARLAMAYA BAŞLAYAN ÜLKELER ARASINA DAHİL OLDU. İLK KORE UYARLAMASI ABD DİZİSİ SOMEWHERE BETWEEN, 2017 YAZ AYLARINDA ABC KANALINDA 10 BÖLÜM OLARAK YAYINLANDI. BU DİZİ 2014'TE KORE SBS KANALINDA 
16 BÖLÜM OLARAK YAYINLANAN 60D'S GIFT: 14 DAYS 
İSİMLİ DİZİDEN UYARLANMIŞTI ANCAK ORİJİNALİ KADAR BAŞARILI OLAMAYIP İLK SEZONUN ARDINDAN İPTAL EDİLDİ. KORE DİZİLERİNDEN UYARLANAN İKİNCİ ABD DİZİSİYSE 2017-2018 SEZONUNUN EN DİKKAT ÇEKEN İŞLERİNDEN BİRİ OLAN VE YİNE ABC KANALINDA YAYINLANAN THE 6O00D DOCTOR. DİZİ, 2013'TE KBS2'DE YAYINLANMIŞ 6000 DOCTOR İSİMLİ KORE DİZİSİNDEN UYARLANMAKTA VE BAŞROLÜNDE DE BATES MOTEL'DEN ANIMSANABİLECEK FREDDLE HIGHMORE 
YER ALIYOR Kİ KENDİSİ BURADAKİ ROLÜYLE ALTIN KÜRE ÖDÜLÜ'NE DE ADAY OLDU. 


zombi dönem draması olacak 8 bölümlük Kingdom. Son dönemde tarihi-polisiye-fantastik kurgu-romantik-korku gibi farklı türleri harmanlayan Kore dizilerinin ne kadar revaçta olduğu düşünülürse Netflix yapımı Kingdom şimdiden heyecan uyandırıyor. 


KORE DİZİLERİNİN VAZGEÇİLMEZİ: K-POP 

Bu başlığı okumanızın ardından, “müzik elbette her tür dizinin vazgeçilmezi” diye düşünmüş olabilirsiniz. Ancak Kore Dalgası'nın K-Drama kadar vazgeçilmez bir diğer öğesi olan K-Pop'un, Kore dizileriyle ilişkisi tahmin ettiğinizden biraz daha yoğun. 

Öncelikle K-Pop'un son yıllarda dünya çapında popülerliğinin artmış olmasının, (biraz) dolaylı olsa da Kore dizilerine talebin artmasında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu kol kola yürüyen iki sektör ister istemez birbirlerinin reklamını yapıyor. Bu karşılıklı fayda halini anlamak için öncelikle Kore dizilerinde müziğin neden diğerlerinden daha önemli olduğunu anlamak gerekiyor. 

Kore dizi müziklerine kısaca OST denmekte, yani Original Soundtrack. Batının aksine Kore'de, dizilerde yalnızca enstrümantal tema müzikleri kullanılmaz, çoğu zaman sözlü ve diziye özel olarak hazırlanmış pek çok parçaya yer verilir. Bu şarkılar sadece sahne- nin derinliğini artırmakla kalmaz, izleyicinin duygularına da etki eder; öyle ki çoğu zaman kendinizi hikâyeye ve karakterlere çok daha fazla bağlanmış bulursunuz. İşte bu şarkılar belki algımızı da derinleştirdiğinden, pek çok Kore dizisi akla hep dizinin OST'sin- den bir parçayla gelir. Mesela Secret Garden dizisi düşünüldüğün- de istemsizce 4MEN & Mi tarafından seslendirilen “Here 1 am” şarkısını ya da Baek Ji Young'un söylediği “That Woman” şarkısını mırıldanmaya başlamak kaçınılmaz... Burada şunu da vurgulamak gerekiyor ki bu OST albümlerinde yalnızca K-Pop şarkılarına yer verilmiyor, hatta son zamanlarda yavaş ama emin adımlarla dünya müzik sahnesine ilerleyen K-Indie tarzında parçalar daha fazla yer bulmaya başladı bu albümlerde. Bazı durumlarda bazı şarkıların dizinin önüne geçtiğini bile söyleyebilirim. Mesela her bir parçası birbirinden enfes bir albüm olan Goblin OST'sinin çıkış parçası “Stay With Me”yi, (Chanyeol (EXO) & Punch tarafından seslendiriliyor) diziyi izlemeden çok önce dinlemeye başlamıştım farkında olmadan. Keza dizisini çok beğenmesem de OST albümüne hayran 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olduğum başka örnekler de var; Auditory Hallucination (Kill Me, Heal Me); Reset (School 2015); Hide and Seek (Cheese in the Trap); Hello (Shopping King Louie) 
gibi... Ayrıca çoğu zaman bu parçalar listelerde üst sıralara çıkıp satış rekoru bile kırabiliyor. Bu yıl hiçbir müzik ödül töreninden eli boş dönmeyen Ailee'nin Goblin 
OST şarkısı “TI Will Go to You Like the First Snow” geçen yıl aynı anda Kore'nin tüm müzik listelerinde ilk sıraya yerleşmeyi başarmıştı. Sonuç olarak “yalnızca OST” 
deyip geçiştirilmemesi gereken bu parçalar, Kore dizilerinin vazgeçilmezi ve en önemli tanıtım araçlarından biri. Ünlü bir K-Pop yıldızınıza bir K-Drama için parça hazırlatabilirseniz, en azından o yıldızın hayranlarının bu diziye bir göz atacağından emin olabilirsiniz. 

Diğer taraftan Hallyu'nun pek çok yetenekli genci bünyesinde barındırdığının da altını çizmek gerekiyor. Bu gençler şarkı yazıp, rap yapıp dans edebildikleri gibi, çoğu zaman oldukça başarılı oyunculuk performansları da sergileyebiliyorlar. Kendi ülkemizdeki deneyimlere bakıldığında, müzisyenlikten devşirme oyuncuların kulağa çok da iyi bir fikir gibi gelmediğinin farkındayım. Ancak mevzu Kore dizileri olunca bu önyargıyı bir kenara bırakmak gerek. 
K-Pop'u Kore dışında tanıtan ilk isimler- den olan Rain, aslen müzisyen olup iyi 

de rol yapabilen isimlere verilebilecek ilk örneklerden. En sevilen ilk dönem Kore dizilerinden biri olan Full Howse, Rain'in oyunculuğunun ilk dikkat çektiği yapım. 
Rain, 2008 ve 2009 yıllarında Hollywooda giderek Speed Racer ve Ninja Assassin filmlerinde de yer aldı ki buradaki başrolü 
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UM SOOJUNG JUNG JAMGON dee PARK OMANMDOK. 


Kore doğumlu bir aktör için bir ilkti. Ancak benim için Rain'in en iyi performansı tartışmasız Park Chan Wook'un I'm a Cyborg, 
But Thats OK filmi. 
Diğer favori müzisyen oyuncumsa Apink grubundan Jung Eunji. Eunji'nin ilk oyunculuk deneyimi Reply 1997'de canlandırdığı başrol olsa da kendisi çaylak bir oyuncu olduğunu asla hissettirmiyor. Kaldı ki dizi de zaten K-Drama tarihinin en farklı, en iyi ve en çok izlenen işlerinden biri. Oyuncunun daha sonra yer aldığı Sassy Go Go da oldukça başarılı bir yapım. 
Çok fazla örnek bulunmakla beraber, 
BToB grubundan Yook Sungjae (School 
2015, Goblin); EXO grubundan D.O. (It's 
OK That's Love, Hello Monster); Big Bang 
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KORE DİZİ MÜZİKLERİNE KISACA 
OST DENMEKTE, YANİ ORIGINAL 
SOUNDTRACK. BATININ AKSİNE 
KORE'DE, DİZİLERDE YALNIZCA 
ENSTRÜMANTAL TEMA MÜZİKLERİ 
KULLANILMAZ, ÇOGU ZAMAN 
SÖZLÜ VE DİZİYE ÖZEL OLARAK 
HAZIRLANMIŞ PEK ÇOK PARÇAYA 
YER VERİLİR. BU ŞARKILAR 
SADECE SAHNENİN DERİNLİGİNİ 
ARTIRMAKLA KALMAZ, 
İZLEYİCİNİN DUYGULARINA 

DA ETKİ EDER, ÖYLE Kİ ÇOGU 
ZAMAN KENDİNİZİ HİKÂYEYE VE 
KARAKTERLERE ÇOK DAHA FAZLA 
BAGLANMIŞ BULURSUNUZ. 


grubundan T.O.P (IRIS, 71: Into the Fire); MBLAO grubundan Lee Joon (My Father is Strange, Heard It Through the Grapevine), Super Junior grubundan Choi Si Won (She 
Was Pretty, Revolutionary Love); Miss A grubundan Suzy (Dream High, Uncontrollably Fond, While You Were Sleeping); 
Girls Day grubundan Hyeri (Reply 1988, Entertainer); CNBLUE grubundan Kang 
Min-Hyuk (The Heirs, School 2017), 2PM grubundan Lee Joon-Ho (Just Between 
Lovers) yaptıkları müzik kadar oyunculuklarıyla da dikkat çeken isimler olarak sayılabilir. (Bir de henüz bir dramada yer almasa da oyunculuk performansını sabırsızlık ve merakla beklediğimiz BTS grubundan Kim 
Seokjin var...) 

K-Pop ve K-Drama karşılıklı etkileşime devam ederken, bir dizide yer alan müzisyenin hayranlarının o diziyi izlemeyi teşvik için yeterli bir unsur olduğunu tekrar söylemeye bilmem gerek var mı? Dolayısıy- la K-Popa ilginin artması, Kore dizilerine ilginin artmasına da elbette sebep oluyor. 


YALNIZCA DRAMA BEKLIYORSANIZ 
ÇOK YANILIYORSUNUZ 

Kore Dalgası geçirdiği değişimlerle yoluna devam ederken, Kore dizilerinin aynı kalmasını beklemek doğru olmaz. Kore dizileri de zaman içinde gelişti, prodüksiyona daha fazla yatırım yapıldıkça yapım kalitesi arttı, izleyicilerin beklentileri doğrultusunda konular da evrimleşti... Tüm bu süreçte pek çok farklı türde, başarılı Kore dizisi izleme şansı bulduk. Ancak Kore dizileriyle çok içli dışlı olmayan izleyici, çok başarılı örnekleri bulunan bu yapımlardan 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haberdar bile değil. İşte o pek bilinmeyen türlerden biri de polisiye. Polisiyenin pek çok farklı türle harmanlandığı çok kaliteli Kore dizileri bulunuyor. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

Healer: Hedeflediği parayı kazanmak için cinayet içermeyen her çeşit “taşıma” işini yapan Healer kod isimli bir kurye, muhabir bir kadını yakından araştırması gereken bir işte çözmeye çalıştığı gizemin, kendisini sandığından daha fazla ilgilendirdiğini fark eder. Yan karakterler ve hikâyelerle desteklenen, gizem faktörünün iyi kullanıldığı, süper bir oyuncu kadrosuna sahip dizinin başrollerinde Ji Chang Wook, Park Min 
Young ve Yoo Ji Tae yer alıyor. 

Signal: Signal kesinlikle daha ilk bölümüyle farkını ortaya koyan dizilerden biri. Polisiye olduğu kadar fantastik öğelerin de yer aldıgı dizi, Freguency isimli 2000 yapımı ABD filminden esinlenerek yaratılmış. Dedektif Park Hae Yeong'un eline eski bir telsiz geçer ve kendisi bu telsiz yardımıyla geçmişteki dedektif Lee Jae Han ile iletişim kurar. 

İkili bu telsiz yardımıyla çözülememiş bazı davaları çözmek için birbirlerine yardımcı olurlar. Ayrıca dizide bahsi geçen davaların 
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İ KORE DİZİLERİ DE ZAMAN İÇİNDE 
SM GELİŞTİ, PRODÜKSİYONA DAHA FAZLA 
? YATIRIM YAPILDIKÇA YAPIM KALİTESİ 

İ ARTTI, İZLEYİCİLERİN BEKLENTİLERİ DOĞRULTUSUNDA KONULAR DA 
EVRİMLEŞTİ.... 
ÇOK FARKLI TÜRDE, BAŞARILI KORE 
DİZİSİ İZLEME ŞANSI BULDUK. ANCAK 
KORE DİZİLERİYLE ÇOK İÇLİ DIŞLI 

< OLMAYAN İZLEYİCİ, ÇOK BAŞARILI 

Vİ ÖRNEKLERİ BULUNAN BU YAPIMLARDAN 
HABERDAR BİLE DEGİL. İŞTE O PEK 
BİLİNMEYEN TÜRLERDEN BİRİ DE 

j POLİSİYE, POLİSİYENİN PEK ÇOK FARKLI 


TÜM BU SÜREÇTE PEK 


ipl EL TÜRLE HARMANLANDIĞI ÇOK KALİTELİ 
Bisan 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bazıları Korede gerçekten yaşanmış ve halen çözüme kavuşamamış olaylara dayanıyor. Başrollerde Lee Je-hoon, Kim Hye-soo ve Cho Jin-woong yer alıyor; müzikler de leziz. 

You're All Surrounded: Polisiyenin komediyle beraber sunulduğu bu dizi size 

ilk anda Brooklyn Nine-Nine'ı anımsatabilir. Dört çaylak polis, Gangnam Polis Merkezi'nde işe başlar. Bu dört çaylak, 


işlerine karşı ne hevesli ne de tutkululardır. 


Ekibin başında yer alan, sağı solu pek belli olmayan Seo Pan Suk ise bu yeni polisler- den bir an önce kurtulmak dışında bir şey istememektedir. Bazen üzüntüden, bazen de kahkahadan ağlatan dizilerden biri... 
Başrollerde şu anda Hwayugi'de yeniden bir araya gelen Lee Seung Gi ve Cha Seung 
Won ile Go Ah Ra, Oh Yoon Ah, Ahn Jae 
Hyun ve Park Jung Min yer alıyor. 

Bad Guys: Dizi; suçluları yakalamak 

üzere hapishaneden serbest bırakılan bir gangster, bir keskin nişancı ve bir seri katil ile bir müfettiş ve gereksiz şiddet kullanımı sebebiyle açığa alınmış bir dedektiften oluşturulan bir ekip hakkında. Dizinin kadrosunda Kim Sang-hoon, Park Hae-jin, 


KORE DİZİLERİ BULUNUYOR. 


Ma Dong-seok, Jo Dong-hyuk ve Kang 
Ye-won yer alıyor. Dizinin yeni kadroyla oluşturulan 2. sezonu Bad Guys: City of 
Evil ise şu sıralar devam etmekte. 

Voice: Bu dizi, ailelerini aynı seri katile kurban veren ve bu seri katili yakalamak için birlikte çalışmaya başlayan iki dedektif hakkında: Eşini kaybettikten sonra kendini toparlamakta zorlanan 
Moo Jin Hyuk ve ABD'de eğitim almış bir ses profilleme uzmanı Kang Kwon 
Joo. Ana karakterler Jang Hyuk ve Lee 
Ha Na tarafından canlandırılıyor. Dizinin aşırı şiddet içeren görüntüleri sebebiyle şikâyet aldıktan sonra dizinin bazı bölümleri için #19 yaş sınırı getirildiğini de belirtelim. 


* Hallyuata Crossroads: The Clash of 
Korea Soft Power Success and Chinas 
Hard Power Threat in Light of Terminal 
High Altitude Area Defense (THAAD) 
System Deployment —- Hannah Jun 

* ALookinto Korean Popular Culture and 
Its Tourism Benefits — Joe Trolan 

““* A Geek In Korea: Discovering Asias New Kingdom of Cool — Daniel Tudor 
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MAMİ MİM 


“BÜYÜK 


ŞEYLERİN KÜÇÜK 
BAŞLANGILLARI 


OLUR 


İT BAZI SPIN-OF DİZİLER, HİKÂYENİN ÖNCESİNİ ELE ALIRKEN BAZILARI BAŞKARAKTERLERİN KÜÇÜKLÜĞÜNÜ ELE ALIYOR. BAZI SPIN-OFF DİZİLER, KÜÇÜK BİR SKEÇTEN BAŞLAYIP ADIM ADIM BÜYÜRKEN, BAZILARI DİZİDE YER ALAN BİR 


BİNAYI MERKEZE ALIYOR. “KEŞKE OLSA” DİYE BAŞLAYAN YOLCULUKLAR, “KEŞKE OLMASAYDI” DİYEREK SONLANABİLİYOR. BAZILARIYSA GELDİĞİ YERİ UNUTTURUP BAĞIMSIZ BİR ZAFER İLAN EDİYOR. 


DİZİ DÜNYASINDA ilk kural, izleyicinin karakterleri sevmesi ve onlarla bir bağ kurmasıdır. Geçmişten günümüze başarılı olmuş dizileri gözümüzün önüne getirdiğimizde, zihnimizde yer etmiş, kalıcı, farklı, sevilen karakterleri hatırlamış oluyoruz aslında. Ancak bazen bu “karakter-seyirci” ilişkisi boyut değiştirebiliyor. Bazı karakterler diziden bağımsız olarak öne çıkabiliyor, bazıları diziden çok seviliyor, bazıları kendi dizisini hak ediyor. Tam bu noktada devreye “spin off” kavramı giriyor. “Bu aşk böyle bitemez!” dercesine kendi başına yola çıkan karakterleri izleyebiliyoruz. 
Spin-off, bir dizinin/filmin karakterlerinden birinin ya da birçoğunun ilk göründükleri diziden/filmden bağımsız şekilde ana kahraman olarak başka bir projede yer almasıdır. Kısacası “bu karakter tuttu, hadi bunun kendi dizisini yapalım'cılıktır. Tabii ilk anlamı, karakter üzerinden sürdürüldüğünü söylese de farklı örnekleri de mevcut. Bazı spin-off diziler, hikâyenin öncesini ele alırken bazıları başkarakterlerin küçüklüğünü ele alıyor. Bazı spin-off diziler küçük bir skeçten başlayıp adım adım büyürken, bazıları dizide yer alan bir binayı merkeze alıyor. “Keşke olsa” diye başlayan yolculuklar, “Keşke olmasaydı” diyerek sonlanabiliyor. Bazılarıysa geldiği yeri unutturup bağımsız bir zafer ilan ediyor. 

Türkiyede spin-oft dizi kültürü henüz oturmuş değil. Arka Sıradakiler dizisinin spin-off'u Öğretmen Kemal bu alandaki tek elle tutulur örnek. 
150 dakikalık dizi süreleriyle, en iyi işlenmiş karakterin bile hikâyesini 3-4 bölümde sündürmek zorunda kalan piyasada böyle bir başarı beklemek hayal olur zaten. Film alanındaysa daha başarılı örnekler mevcut. Dikkat Şahan Çıkabilir'in spin-off'u Recep İvedik, Kurtlar Vadisi'nin spin-offtu Muro: Lanet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine ve Poyraz Karayel'in spin-off'u sayılabilecek Küresel Sermaye filmleri bu kavramı anlamak için doğru işlerden. 

Peki, global anlamda spin-off örnekler neler? Hangi diziler, hangi spin-oft'ların yolunu açtı? En başarılı ve en başarısız spin-off örnekleri hangileri? En çok spin-oft'a sahip dizi hangisi? Hangi dizi spin-off alanında devrime hazırlanıyor? Buyurun, bazı örnekler üzerinden inceleyelim. 


DÜ EpisoDa 


GÖKHAN TOSUN 


BREAKING BAD - BETTER CALL SAUL 

Dünya dizi tarihinin en başarılı örneklerinden biri olan Breaking Bad, hemen hemen her karakteriyle gönüllerde 

taht kurdu. Çoğu kişiye göre gelmiş geçmiş en iyi dizi kabul edilen Breaking Bad, final bölümüyle birlikte takipçilerini bir boşlukta bıraktı denebilir. Tam o sırada, dizinin en eğlenceli karakteri olan Saul Goodman'ın başkarakter olacağı spinoft dizinin duyurusu yapıldı. Bu haber, mutlulukla birlikte endişeleri de beraberinde getirdi. Endişelerin temelinde yatan sebep, efsaneleşmiş bir dizinin ardından gelecek başarısız bir yapımın, orijinalinin hafızalardaki etkisini azaltabileceğiydi. 
Fakat korkulan olmadı ve Better Call Saul, beklentilerin de üstünde bir yapım olarak karşımıza çıktı. Art arda yeni sezon onaylarını alan dizi, birçok adaylık ve ödülle de başarısını perçinledi. 


THE BIG BANG THEORY - YOUNG SHELDON 

11. sezonu yayınlanmakta olan 7he Big Bang Theory, hâlâ en başarılı sit-com diziler arasında. Kendi dilini ve kitlesini oluşturan dizi, ana castında bulunan tüm karakterlerin sevilmesi nedeniyle sezonlardır ilgiyle takip ediliyor. Her ne kadar tüm karakterleri seviliyor olsa da tabii ki Sheldon Cooper'ın yeri ayrı desek yalan olmaz. Dünya tarihinin en ilginç dizi karakterlerinden biri olan Sheldon Cooper, The Big Bang Theory'de ortaya koyduğu özellikleriyle herkese, “Bunun çocukluğu nasıldı acaba?” sorusunu sordurmuştur. Yapımcılar da bu durumu fark etmiş olacaklar ki Young Sheldon dizisiyle bu soru- ya yanıt verdiler. Üstelik dizinin yapımcıları arasında Sheldon Cooper karakterini canlandıran Jim Parsons da var. Henüz ilk sezonu yayınlanan dizi şimdiden takipçilerini memnun etmiş durumda. Spoiler vermek gibi olmasın ama Sheldon çocukken daha sevimli ama daha sinir bozucuymuş. 


ARROW - THE FLASH - LEGENDS OF 
TOMORROW 

Spin-off kavramını sonuna dek kullanan yapımlar serisindeyiz. Biraz karmaşık görünebilir ama aslında modern zaman/yeni seri olarak baktığımızda gayet makul bir spin-off mantığı var. DC Comics'in yarattığı çizgi roman karakterlerini alıp bir kenara koyuyoruz öncelikle, o karakterlerden uyarlanan dizilerle devam ediyoruz. 2012'de ekranlara gelmeye başlayan Arrow dizisi, henüz ilk bölümüyle IMDBde zirveye oynadı. İlk sezonu bittiğinde ciddi bir izlenme sayısına ulaşan dizi, sıkı takipçiler kazandı. Bu yapım, unutulmaya yüz tutmuş The Flash karakterinin de önünü açtı ve 2014'te aynı adlı dizi yayına girdi. 2016'ya gelindiğindeyse iki dizinin karakterlerinin yer aldığı Legends of Tomorrow yayın hayatına 
başladı. Birbiriyle bağlantılı olarak ilerleyen 3 
dizi de kemik kitlelerini mutlu ederek ilginç bir başarı elde etti. Tüm bunların üstüne crossover bölümlerle de başarılarını süslediler. 


FAMILY GUY - THE CLEVELAND SHOW 
1999'dan beri hayatımızda olan animasyon dizisi Family Guy da spin-off dünyasına el atan yapımlardan. Dizi, 2009'da ana karakterlerden Cleveland Brown'un spin-off dizisi The Cleveland Show'u yayınladı. Cleveland'ın Ouahogdan ayrılıp Stoolbende taşınmasıyla başlayan dizi 4 sezon sürdü. Hızlı bir giriş yapmasına rağmen başarısını sürdüremeyen dizi bittiğindeyse Cleveland, Family Guy evrenine geri döndü. Başta Glenn Ouagmire olmak üzere birçok karakterin spin-off'u yapılabilecekken neden Cleveland'ın seçildiği, benim için hâlâ gizemini koruyor. 


THE WALKING DEAD - FEAR THE WAL- 
KING DEAD 

Bir karakterin değil de hikâyenin spin-oft dizisindeyiz. The Walking 
Dead'in üstün başarısının ardından fırsatı kaçırmak istemeyen yapımcılar, “Bu da öncesi..” diyerek Fear The 
Walking Dead için kolları sıvadılar. 
2015'te ekranlara gelmeye başlayan dizi, açılış sezonuyla beklentileri karşılayamasa da kanal bu yapımın arkasında durdu. İvmesini gitgide artıran dizi, kendi kitlesini oluşturmyı başardı. Tekrara düşen The Walking 
Dead sezonlarının üzerine, orijinal diziyi bırakıp spin-off diziye devam edenler dahi var. 3. sezonu yayınlanan dizi, 4. sezon onayını da almış durumda. 


THE TRACEY ULLMAN SHOW - THE 
SIMPSONS 

The Simpsons'ın aslında bir spin-oft olduğunu bilmemeniz muhtemel. 1987 
yılında yayınlanan The Tracey Ullman 
Show'un içinde yer alan skeçlerden biri olan Simpsons, 1989'da kendi dizisine kavuştu. The Tracey Ullman Show, 
1990'da yayın hayatını sonlandırmış olsa da The Simpsons 29 sezondur devam ediyor. Gerek ABD'de gerekse global anlamda edindiği yer, kazandığı ödüller ve yolunu açtığı animasyon dizi sektörü göz önüne alınırsa gelmiş geçmiş en başarılı spin-off dizisi denebilir. Öyle başarılı ki aslında bir spin-off olduğu bile bilinmiyor. 


DOCTOR WHO 

Doctor Who, bugüne dek en çok spin- 

off yapıma imza atmış dizi. 55 yıllık bir geçmiş, birçok evren, birçok hikâye, birçok karakter olunca spin-off diziler için biçilmiş kaftan denebilir. Ancak bugüne dek “çok başarılı” denebilecek bir spin-off dizi çıkartmayı başaramadı. K-9, Class, 
The Sarah Jane Adventures akla ilk gelen başarısız örneklerden. Türkiye'de de “Özel Birim” adıyla yayınlanan Torchwood ise 
dizinin en öne çıkan spin-off yapımı. 4 
sezon süren dizi, Doctor Who evrenini en iyi anlatan spin-off dizi olma özelliği de taşıyor. 


SPIN-OFF KRALLIĞI GELİYOR! 


Game of Thrones, adım adım finale yaklaşırken takipçilerini mutlu edecek haberler de art arda gelmeye başladı. HBO, reyting rekorları kıran dizi biter bitmez 4 koldan spin-off dizilerle yoluna devam etme kararı aldı. Şu ana dek kesinleşmiş spin-off sayısı dört. Game of Thrones dünyasına hâkim olanlarsa bu sayının dörtle sınırlı kalmayacağını düşünüyor. Game of Thrones'taki hemen hemen her karakterin ve topluluğun spin-off dizisinin yapılabilecek olması HBO'nun elini kuvvetlendiriyor olsa gerek. Hem geçmiş evrene 

ışık tutmak hem de dizideki karakterlerin kendilerine özgü hikâyelerini anlatmak üzere yola çıkacak olan HBO, Game of Thrones'un final yapmasıyla birlikte en çok spin-off'a sahip dizi unvanını elde edecek gibi duruyor. 
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DÜŞTÜĞÜ YERDEN kalkarken, başarısını kutlarken, yenilgisini avantaja çevirirken, üzüntüsünü taçlandırırken ya da âşık olduğu ilk andan itibaren etrafına attığı tek bir bakışla var olduğu noktayı titreten kadınlar, dünyanın herhangi bir yerindeki insana ilham verebilir, bakış açısını değiştirebilir. Kadınların hayata kattığı renklerle, fikirlerle, düşüncelerle, neşeyle ve hüzünle izlediğimiz ya 

da okuduğumuz her bir hikâyenin 

daha güçlü ve daha anlamlı olduğunu 
söylemeden geçemeyiz. Özellikle son 10 
yıldır sinema ya da televizyon ekranında izlediğimiz karakterlere bakacak olursak sosyal medya ya da gözlem üzerinden yeni nesli ya da yaştaşlarını olumlu şekilde etkilediklerini söyleyebiliriz. 
Peki, kim bu karakterler? İzlediğimizde bizi neden etkilediler? 


LIZ LEMON — 30 ROCK 


Liz Lemon, Tina Fey'in karaktere kattıklarıyla akıllarımızdaki “komik kadın” algısını bambaşka bir yere taşıdı. “Başarılı olmak 


p» 


için daima gülümsemek gerek!” mottosuyla yoluna devam eden ve yaşadığı en berbat deneyimi bile bir armağana çeviren Liz Lemon, karşısında duran papyonlu adamları tek bir espriyle alt etmeyi bildi. Patronu Jack'in (kendisini Alec Baldwin canlandırıyordul), “İşte şimdi bir işadamı gibi düşünmeye başladın!” övgüsüne, “İş kadını diye cevap verip gülümserken kendinden ne kadar eminse, başarısız olduğunda her şeyin düzeleceğinden de fazlasıyla emindi. 
Liz Lemon her kadına farklı yaşlarında ve dönemlerinde ilham verecek bir karakter... 


» 


DÜ epıson3 


AMMA MİDA FINDIK /NOLUYO.TV 


İLHAM 


Fil BENSON — LAW AND ORDER 


Suçluların dünyasında travmalı bir çocukluk geçirmiş, güçlü bir kadın polis... 
Tecavüze uğrayan kadınlarla, çocuklarla, hayvanlarla dolu dava dosyaları ve erkeklerin her konuda söz sahibi olduklarını iddia ettikleri bir ortam. Kırılgan olmasına rağmen tüm gücüyle yoluna devam eden, kırıldığı yerden kendini yeniden güne aynı cesaretle uyandırmayı başaran bir kadın... 
19 sezondur devam eden Law and Order 
SVU'nun yoluna devam etmesinin en önemli nedenlerinden biri, seyircinin Olivia Benson ile kurduğu ilişkidir diye düşünüyorum. Hatta bu performansı kendisine 
Law and Order serisinin Altın Kürelerinden birini kazandırmıştır. 


| KADINLARI! 


JESSİCA JONES — JESSİCA JONES 


“Süper kahraman kostümü giymemen güç- 


» 


lerini senden almaz!” Jessica Jones başarısızlık dolu bir dönem, acı anılar ve korkunç bir ilişkinin ardından geçirdiği kötü zamanı kötüleri mahvederek bitirmeyi amaçladı ve tökezleyerek de olsa başardı! Krysten Ritter net bakışlarıyla, mekanik hareketleriyle ve acı çekerken kendini daha güçlü hissettirdiği anlarıyla Jessica Jones'u çizgi roman sayfalarından ekranlara ustalıkla taşıdı. 
Özellikle genç kadınlara “sağlam durmak” konusunda söyleyeceği çok sözü var Jessica Jones'un... Ve aslında giysilerimizin bizi daha dikkat çekici değil, ruhumuzun bizi daha dikkat çekici yaptığı mesajını da es geçmemek gerekiyor. 


“Kadınlar kaya gibi güçlüdür!” Kimmy Schmidt yıllarca bir tarikatta, dört kadınla yeraltında “kıyametten kaçmak için saklanan” dolandırıcı bir adamın kurbanıydı. Sonra gün geldi yeryüzüne çıktı : ve asıl eğlence o zaman başladı! New York'ta kendisine şahane bir ev arkadaşı buldu, yeni arkadaşlar edindi ve hayatını sıfırdan var etti. Bu anlattıklarım size acı bir hikâye gibi geldiyse yanılıyorsunuz! 
Dünyanın en eğlenceli karakterleri bu dizide... 
Kimmy'nin olaylara bakış açısıysa nefis! Bu kadınla kesinlikle tanışın... 


Kocası tarafından dövülen, zombi saldırısı öncesi hayatı resmen korku filmi gibi şiddetle geçen ömre sahip bir kadın... Tek dayanağı kızıyken kaderin onu getirdiği yerde tek başına kaldıktan sonra potansiyelini fark etti. Yılmadan, usanmadan hayatta kalma savaşını sürdürdü. Bu savaş sırasında gerçek aşkı ve özlemi de öğrendi. Carol Peletier “savaşçı” olmanın sözlükteki anlamını elleriyle yazdı desek hata olmaz. 


Tatiana Maslany'nin Rachela, Alisona, Helena'ya ve Sarah'a ayrı ayrı üflediği hayat öpücüğü birbirinden farklı kadınları tanıttı bizlere... Hangi bedende, nasıl bir ruh halinde ya da nasıl bir ortamda olursa olsun izleyenlerin bu klonlardan öğreneceği ve ilham alacağı çok şey var. Hem ne demişler; “İleri gitmek için önce geriye bakmak gerekir” 


Aslında bu dizinin bütün kadınları tek 

tek ilham verici, etkileyici ve benzersiz... 
Bir distopyada, neredeyse hiçbir şeyken her şey olmak için çaba veren, yaşadıkları hayatı değiştirmek için geri adım atmayan korkusuz kadınların hikâyesi The Handmaids Tale... June Osborne'un gözlerindeki korkunun inanca döndüğü anı görmek bile güzel diyebilirim. Elisabeth Moss'un oyunculuğuysa gerçekten nefes kesici... 


Sense8 izleyen çoğu izleyicinin onun yer aldığı sahnelerde tıpkı onun gibi duvara yumruk atmak istediği karakter, Sun Bak... 
Ailesinde dönen entrikalar yüzünden bir anda kendini konforlu hayatının, başarılı olduğu işinin, çok sevdiği evinin uzağında buldu. Başından geçenlere rağmen disiplinini asla kaybetmedi, dürüst ve doğru olmaktan asla vazgeçmedi. “Ruh kardeşlerinin” yardımıyla gücüne güç kattı. Ondan ilham almamak mümkün mü? 


Kendisinden uzun uzun bahsetmeye gerek var mı? Duruşu, karizması, tutkusu ve inancıyla o tam bir kraliçe! “Ejderhaların Annesi” olması yetmezmiş gibi yedi krallığa hüküm sürme 


hayali neredeyse gerçek olmak üzere... Kendisi, abisi tarafından resmen vahşi bir adama “satılan” küçücük bir genç kızken güçlü ve sert bir kadın olma yolunda sadece kendine ve sevdiği insanlara güvenerek hiç yılmadan yürüdü. 
Sevmeyi, sevilmeyi de bu zorlu yolda öğrendi ve kendine güvenmekten hiç vazgeçmedi. 


Kendine ait bir dünyası olan, kimselere benzemeyen biricik bir karakter Saga 
Noren! Asperger Sendromlu, dâhi ve fazlasıyla iddialı... Saga Noren, ilk bakışta size robot gibi görünse de onu tanımaya başladıkça kocaman kalbini, gözyaşlarını ve olaylara bakış açısını adeta kendinize nakletmek isteyebilirsiniz. Ve belki de teşekkür ederken onun gibi cool olmayı öğrenirsiniz, kim bilir... 


Onun için ne söylesem az, nasıl anlatsam kelimeler yetmez... Leia Organa bir prensesti, gerçek bir isyankâr, halkının mutluluğu için savaşan korkusuz bir kadın! Yeri geldiğinde ağlar, yeri geldiğinde güler, yeri geldiğinde nefret eder ama asla pes etmez! 
Onu unutulmaz yapan bu değil mi zaten? 


bi 


EKRANA YANSITTIĞI FÜTÜRİSTİK 
PARODİLER SAYESİNDE SEYİRCİSİNE 
NEFİS ÇIKARIMLAR ULAŞTIRAN SERT 
BİR FIRTINAYA DÖNÜŞEN BLACK 
MIRROR'IN 4. ETABI BENCE BİRAZ 
YAVAN KALMIŞ. HATTA BU KONUDA 
| | DİZİNİN YAPIMCILARININ RAHATLAMA 
BLACK MIRROR * M SÜRECİNE GİREREK TİPİK BİR GEÇİŞ UNE SERLE ORIGINALE NETFLİX | ü DÖNEMİ YAŞADIĞINI VARSAYMAK NETFLİX DAHA UYGUN OLABİLİR. 


GELECEK NE KADAR KARAMSAR 
OLABİLİR? 


MM N. LEVENT TANIL 


b? EpiısoDa 


BLACK MIRROR, teknoloji hâkimiyetinde şekil alan distopik öyküler anlatsa da açmış olduğu pencerelerden bizlere yaşanma olasılığı yüksek, ileri görüşlü manzaralar seyrettiren bir iş. Bu diziye dahil olduğunuz andan itibaren kendinizi gelecek yıllara dair kaygı dolu bir ruh hali içinde bulabilirsiniz. 
Gelecek hakkında duyduğu kaygıları dile getirme yöntemleri diziyi güçlü tutan 

en önemli etmen. Öyle ki günümüzde insanların kendi aralarındaki en ufak iletişim bile online araçlar vasıtasıyla sağlanır hale geldi. Sürekli güncellenen paylaşımlar, beğenilme ve takdir edilme çabaları ilk bakışta insanlık için özgün bir dünya izlenimi sunsa da karşımıza koca bir karanlık yerleştiriyor aslında. Öykülerini bu karanlık taraftan beslenerek güçlendiren Black 
Mirror ise yaşanılabilecek en sert ihtimalleri seyircisine aktarıyor. Hiç beklemediğimiz anda atılan sağlam bir tokat misali... 

Her bölümü sinema tadında anlatılara sahip olan dizinin ilk çıktığı dönemlerde çok ses getirmese de zamanla Netflix'in simge işlerinden birine dönüştüğünü gördük. 
Hakkını da vermek gerek; ilk bölümüyle bir başbakanı milyonların izlediği canlı yayında bir domuzla cinsel ilişkiye girebilecek kadar çaresiz bir hikâyede betimleyen dizi ekibi, insanoğlunun teknoloji ve ufak algı oyunlarıyla nasıl yoldan çıkabileceğini özgün bir anlatıyla göstermişti. 

Ekrana yansıttığı bu fütüristik parodiler sayesinde seyircisine nefis çıkarımlar ulaştıran sert bir fırtınaya dönüşen Black Mirror'ın 4. etabı bence biraz yavan kalmış. 
Hatta bu konuda dizinin yapımcılarının 


rahatlama sürecine girerek tipik bir geçiş dönemi yaşadığını varsaymak daha uygun olabilir. 

Teknolojinin baskın tarafı yerine insan nefsine odaklanan bölümler, diğer sezonlardaki sert etkiler ve karanlık senaryolar yerine öykülerine daha umutlu bir bakış kazandırıyor. Bu hamle tabii ki rahatsızlık duyulacak bir şey değil, fakat olası karanlık modeliyle benimsenen Black Mirror açısından fazlasıyla eğreti duruyor. Keza diziyi bir yıl boyunca sabırsızlıkla bekleyen seyirci, belki normal bir televizyon filmi olarak yayınlansa hayal kırıklığı yaşatmayacak bölümlere sırt çevirir hale geldi. 
Benim açımdan Black Mirror 4. sezon maratonundan yarı yarıya bir etki elde etmiş. Ancak burada diziyi bölüm bölüm detaylandırmak yerine 4. sezonun elle tutulabilecek etkili anlarına odaklanmayı gerekli görüyorum. Özellikle ilk bölümün 
Star Trek parodisiyle şekil alması nostaljik ve eğlenceli. 

Geçmiş ile günümüz arasında özel bir köprü görevi üstlenen Star Trek dizisini farklı bir oyun programı şeklinde lanse ettiren “U.S.S Callister” isimli bölüm, görünen masumiyetin perde arkasına küçük ışıklar tutarak klasik Black Mirror havasını az da olsa yaşatmayı başarıyor. Sezonun diğer bölümlerine oranla daha güçlü oyunculuk performanslarına da vesile olan “U.S.S Callister”'da Jesse Plemons'ın hayat verdiği Daly karakteri bir hayli ürkütücü. 

İnsanlığın yüzünde taşıdığı maskeyi açmasıyla birlikte geçirdiği hızlı dönüşümü etkili bir oyunculukla aktaran Plemons, 


Breaking Bad'in son sezonundan bu yana oyunculukta katettiği mesafenin hakkını fazlasıyla veriyor. İşyerinde sahip olduğu konuma rağmen birçok kesim tarafından dışlanan ancak yine de kendisine hoş bir dünya yarattığı izlenimi uyandıran Daly, esas dünyasındaysa bambaşka bir kişilikle karşımıza çıkıyor. Kendi tasarladığı oyunun içine günlük yaşamda nefret ettiği insanların DNAlarından oluşturduğu klonlarını yerleştiren Daly, hıncını da bu klonlardan çıkarıyor. İnsanın, görünenin ötesinde bastırılmış duygularının kölesi olduğunun izlenimini veren “U.S.S Callister” bölümü, dizinin alışılageldik sertliğini içermesine rağmen eğlenceli ve olumlu bir sezon başlangıcı oluyor. 

Bu vesileyle dizinin bu sezonunun tüm bölümlerini kaleme döken Charlie Brooker'ın dokunuşlarını da fark etmeye başlıyoruz. 
Önceki sezonlara oranla bölümler arasında küçük mesaj oyunları oluşturan Brooker, 
Black Mirror'ın seyircisi tarafından benimsenmiş sertliğini birçok detayla yumuşatmayı tercih etmiş. 

Aslında bu durum, büyük beklentiler içindeki Black Mirror izleyicisi olmasanız yani sadece bilimkurgusever olsanız gözünüze çok batmaz. Fakat sözkonusu henüz ilk bölümüyle sarsılıp bu diziyi bağrına basan hararetli Black Mirror seyircisiyse 4. 
sezonun memnun edici olduğunu söylemek onlara ihanet olur. Keza Black Mirror genel hatlarıyla içimizdeki korkuları gün ışığına çıkartan bir iş olarak benimsenmiştir. Elbette 4. sezonun birkaç ağır topuyla bu duruma az da olsa tanıklık edebiliyoruz, fakat bu gidişat diğer etaplarda yerini sıradanlığa ve tahmin edilen sonlara bırakıyor. Bu 

da bilimkurguyu ve teknolojinin insana empoze edilme aşamalarını farklı açılardan aktarmaya çalışan Arkangel, Timsah ve 
Metal Kafa gibi bölümlerde uzun, boğucu ve bir süre sonrası bitse de gitsek hissiyatı doğuruyor. Mahremiyete müdahale, vicdani boyutlar ve teknolojik karanlık gibi diziyle bütünleşen pek çok önemli tema da işlenme biçimlerindeki zayıflıktan dolayı ortada kalmaktan kurtulamamış. 


EN BAŞARILI BÖLÜM: HANG THE DJ 


Teknolojiden ziyade daha çok insan nefsine odaklanan dizilişine rağmen dizinin bu sezon hakkında olumlu cümleler kurulmayı hak eden çok özel bir bölümü de var tabii: “Hang the DJ..” Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos'un 2015'te çektiği The Lobster filmini anımsatan bir atmosfere sahip olan bölümde, yaşanan ilişkiler kontrolcü bir bilgisayar sisteminin seçimleri doğrultu- 


BLACK WIRROR 


UMA SERIE ORIGINAL NETFLİX 


sunda tasarlanıyor. Birbirleriyle buluşan çiftlerin ilişki sürelerinin son saniyesine kadar önceden belirlendiği bölümün esas amacı, duygu ötesi bir toplum oluşumunu işaret etmek. Tamamen sistemin dayatmaları üzerine saatler, aylar, hatta senelerce birlikte kalmak zorunda olan çiftlerin bu durumu sorgulamaya başladıkları ansa klasik Black Mirror hissini gün yüzüne çıkartmış oluyor. 

Son dönemlerde ülkemiz televizyonlarını çöplüğe dönüştüren izdivaç programları ve kurulan ilişkilerde başkalarından onay alma ihtiyacı, insanların duygularıyla yaşamak yerine çoğunluğa uyum sağlamalarını zorunlu kılmaya başladı. Sabahın ilk saatleriyle başlayan ve gündüz kuşağının büyük bir kısmını ele geçiren bu kaos, yaşananları dışarıdan bir göz olarak takip edenler açısından tedirgin edici bir Black Mirror bölümü olarak yorumlanmaktaydı zaten. Bu yüzden Netflix Türkiye'nin Black Mirror'ı ülkemize göre sentezlediği Esra Erol'lu reklam filmi, dizinin yeni sezonundan bile daha fazla ses getirmeyi başardı. 
Her ne kadar başarısız bir metnin kurbanı olup kendisini doğru ifade edemese de 
Black Mirror'ın anlatmak istediği dertle 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birebir örtüşen bu reklam da ayrı bir 

ironi oluşturuyor. İzdivaç programlarının kraliçesi kabul edilen ve seneler boyunca farklı kanallarda Türk halkına çöpçatanlık yapan Erol, Netflix'in reklam teklifini kabul ederek kendi aynasının gerçek 

olan kısmını göstermiştir. Bu duruma tepki gösteren Netflix seyircisiyse gerçek hayatlarında maruz kaldıkları karanlık aynanın farkına varan kesimdir aslında. 
Gerçi birçoğumuz inkâr etsek de insan psikolojisi açısından sağlıksız bir formatta çekilen uzun bir izdivaç programının içinde hapsolmuş dönemlerden geçiyoruz... 
Sadece birkaç haftada birbirlerini tanıyıp ömürlük bir yuva kurabileceklerine inanan insanların yok olacak hayatlarını göre göre alkış tutmaya çalışan hipnotize olmuş seyirciler gibi, çaresizce sıramızı beklediğimiz bir sisteme sürükleniyoruz. Bu açıdan eleştirilen konunun kendi program formatına yakın olmasına rağmen dizinin reklamında oynamayı kabul eden Esra 
Erol ve Netflix yapımcılarının giriştiği bu reklam, amacına ulaşan bir iş olarak kabul edilebilir. 

Son tahlilde Black Mirror; önceki sezonlarını aratan teknolojik karamsarlıklarının 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yerine insan nefsiyle şekil alan çıkarımlar ortaya atıp olumlu bir bakış açısı yaratsa da uzun bir süre daha sıkça konuşulup tartışılmayı hak eden bir yapım. Bu yüzden 4. 
sezonun aksaklıklarını görmezden gelip bu özgün fikrin takipçisi olmakta fayda var. 


TEKNOLOJİDEN ZİYADE DAHA 

ÇOK İNSAN NEFSİNE ODAKLANAN 
DİZİLİŞİNE RAGMEN DİZİNİN 

BU SEZON HAKKINDA OLUMLU 
CÜMLELER KURULMAYI HAK EDEN 
ÇOK ÖZEL BİR BÖLÜMÜ DE VAR 
TABİİ: “HANG THE DJ...” YUNAN 
YÖNETMEN YORGOS LANTHIMOS'UN 
2015'TE ÇEKTİĞİ THE LOBSTER 
FİLMİNİ ANIMSATAN BİR ATMOSFERE 
SAHİP OLAN BÖLÜMDE, YAŞANAN 
İLİŞKİLER KONTROLCÜ BİR 
BİLGİSAYAR SİSTEMİNİN SEÇİMLERİ 
DOĞRULTUSUNDA TASARLANIYOR. 
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